304 idam 
istenen davanın dosyasını açıyoruz 


Tam metin iddianame 


Kuruluş yık:1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


Askeri Savcılık 
Bilinmeyen Sol 


Zi 


Çiçek Sinemasına dinamiti K.Maraş Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı MEHMET 


İDDİANAME SAYFA 104: 


66 Filmin oynadığı ilk üç gece dergi sattırmak, sinema önünde kontrol görevi 
yaplırmak ve seyircilere kendi görüşleri doğrultusunda slogan attırmak suretiyle yoğun bir propaganda ve taraftar toplamak kampanyası yürüten KahramanmaraşsÜĞD nin Yönetici, üye ve sempatizanları bunu yeterli görmemiş, sanık ÖKKEŞ KENGER ifadesinde açıkça belirtti i üzere Kahramanmaraş UGD’ Şubesi Başkanı MEHMET LEBLEBİCİ ve ikinci Başkan MUSTAFA KANLİ DE REİNi4 Pti eleği sonucunda, bu iki şahsın halkı sol çevrelerin aleğhiie.kış kıftmal Te sâldüların attığı süsü verilerek tahrip gücü az bir dinamiğ ema salöyuna atip patlatma kararı alınmış ve bu işin icrası ÖKKEŞ KENGER'E CHF cla ilerdöulayın ortaya çıkması halinde kendilerinin Kahramantnaraş”1(&“b ul udği An (iddia edip, mekan tanıklarıyla doğrulatmak üzere, patlamanın yapılacığı göce birinci başkan Ankara'da ikinci başkan Küçüknacar köyünde bulunacak şekilde Kahramanmaraş 'tan ayrilmiştr..99 
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takipsizlik kararı verdi 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DIŞ HABERLER SERVİSİ 


İngiltere'de dün erken se çimler yapıldı. Seçmenlerin sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gittikleri bildirildi. İngiliz basını seçim haberlerine geniş yer verdi. 

Seçimlerin ‘James Callag han ın İşçi Partisiyle, Bayan Marga- 


— o 
Tayland muhtemel bir Vietnam saldırısına karşı önlemler aldı 


BANGKOK 


Tayland hükümetinin dün verdiği bir emir üzerine, muhtemel bir Vietnam saldırısına karşı güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. BBC muhabirinin haberine göre bölge halkına veri- 


BİZ BİK. MAYISTA 
YÜZBIMERİ 
TAKSİME GÖTÜRE— ceiz! 


ap 


Thatcher’ in kazanması bekleniyor 


© Ankara 
Sıkıyönetim 
İNGİLTERE'DE Mahkemesi maddeleri 
YAPILDI hakkında takipsizlik 


kararı aldı 


HABER MERKEZİ 
İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı bir süre önce komutanlıkça durdurulan "Bilinmeyen 
Sol" adlı yazı dizimizle ilgili "kovuşturmaya yer olmadığı kararı" Gazetemizde bir aydan fazla bir süre yayınlanan 
"Olaylar ve belgelerle 49 
grup. Bilinmeyen Sol" 
adlı yazı dizimizle ilgili olarak Sıkıyönetim Savcılığınca kovuşturma açılmıştı. Bu kovuşturma ile birlikte yazı dizisinin yayınlanması komutanlık emriyle durdu- 


ret Thatcher başkanlığındaki Muhafazakar Parti arasında çekişmeli geçeceği basında yaygın olan kanaatti 

İngiltere'de seçimlerle ilgili yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre Muhafazakar Parti yüzde 2-7 oranında önde gidiyordu. 


(Devamı Sa. 7 Sü. 8'de) 


izmir Belediyesinde 


© işçiler ücret k | d rulmuştu. 
f Gazetemizin 4 Ni zammı ve sosyal grev 0a$ a D EE r sağır "Devrimci Halkın Yolu" 


haklar istiyor adlı dergiden aktarılan 


cümlelerde suç unsuru bulunduğunu, bu yazıyı nakleden gazetemizin de aynı suçu işlediğini id- 

(Devamı sa.7 , sü.6'da) 


Bakanlar Kurulu 
1 Mayıs olaylarını 
görüştü 


Izmir’ deki 1 Mayıs 


m İZMİR(ÖZEL) 
@Alyanak, grevin İzmir Belediyesi ile Genel -İş 

i Sendikası arasında mart ayında baş-DİSK tarafından lavan toplusözleşme görüşmelerinhükümeti yıpratmak den sonuç alınamaması üzerine sen- 


dikanın vardığı grev kararı dün sa- 


amacıyla yapıldığını bah saat 04.00'den itibaren uyguileri sürdü (Devamı Sa, 7 8, 8'de) 


len talimatta, bütün eşyaların toplanması ve emir verildiğinde bölgenin derhal boşaltılması istendi. 

Bangkok'daki hükümet ve ordu çevrelerinin, muhtemel bir Vietnam saldırısından endi- 

(Devamı Sa, 7 Sü, 8'de) 


© er gösterileri hakkında soruşturma açıldı 


HABER MERKEZİ 

Bakanlar Kurulu dün 
1 Mayıs olayları ve asga- 
i i dirimi konugörüştü. Öte yandan, İzmir'deki 1 Mayıs gösterileri hakkında soruşturma açıldı. 

Ecevit, beş saat süren toplantıdan sonra verdiği demeçte, Bakanlar Kurulunun, "Gündemindeki konuları görüştüğünü ve genel bir değerlendirme yaptığını" söyledi. 

Ecevit, büyükelçilerle yapılan toplantıda, 

(Devamı sa.7 sü 6'da) 


1 MAYIS'IN UCUZ KAHRAMANLARI 


verdi. ; 


İDDİANAME SAYFA 105: 


66 Saat 20.50 sıralarında yarım, dinamit lokumu ÖKKEŞ 
KENGER tarafından sinema salonunun ön tarafına (wlatılarak patlatılmıştır... Patlama sırasında balkonda bulunan sanık MUSTAFA ÖZDEMİR daha önce aldığı talimata uygun olar rak Türkoğlu'ndan o gece sinemaya getirdiği 20-25 kigffik arkadaşlarına ve uolayısıyla sinema müşterilerinin bý kısmına [Müslüman Türkiye, Kanımız Aksada Zafer İslafr idr P sloganlar attırmaya başlamış, aynı eylem MUSTAFA kii tarafından salonda bulunan yandaşları vasıtasıyğa Du krema daki seyircilere de yaptırılmış, ÖKKEŞ KENGERİ MSA, FA TECİRLİ, MUSTAFA ÖZDEMİR ve MUSTARA EKOL nin teşvik ve fahrikleriyle tansiyonları iyice yükseltilen 200-300 kişilik halk grubu sinemaya yakın mahalde bulunan CHP İl binasını taşlayıp tahrip etmişler, bilahare RTT binasını taşlamışlardır. 
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Doene pesh 
Sınır bölgelerinde önemli geçit yerlerinde karların erimesiyle birlikte önlemlerin artırılması bekleniyor 


İran'daki çatısmaların nisbi olarak durulması talebi azalttı 


İran sınırında silah kaçakçılığı azalıyor 


Yüksekova'da halk silah kaçakçılığının azaldığını söylüyor. 


Ankara'da CHP milletvekili Akın komandoların saldırısına uğradı 


İstanbul'da korsan eylem yapanların 
100'ü tutuklandı 


© Mersin'de de 21 kişi tutuklandı © Ülkü Ocakları Bornova şubesi eski başkanı 

hırsızlık suçundan tutuklandı 

© MHP Nizip ilçe Başkanı öldürüldü 


HABER MERKEZİ 

Üsküdar Çiçekçi'de 30 Nisen gecesi yürüyüş yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 21'i kız 139 kişiden 100'ü Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince dün tutuklandılar. 

Askeri »Savcılıkça tutuklanma istemiyle mahkemeye :sevkedilen 139 
kişiden 39'u yaşlarının küçük olmasi nedeniyle serbest bırakıldılar. 

Bu arada, 1 Mayıs günü sıkıyönetim yasaklarına aykırı davrandıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 614 kişi hakkında da soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

DİSK Yürütme Kurulunun bir üyesi önceki gün yayınladıkları bildiri nedeniyle gözaltına alınırken, iki üye de aranıyor. 

Önceki gün bildiride DİSK Yürütme Kurulunun üç üyesi 1 Mayıs'ta tutuklananların serbest bırakılmasını istemişler ve üretimi ellerinde bulunduran işçr sınıfının bu gücünün bilincinde olarak bu talebin ısrarlı izleyicisi olacaktır" görüşünü öne sürmüşlerdi. 

Bildiri nedeniyle DİSK Yürütme Kurulunda Dev Maden-Sen üyesi İsmet Cantekin gözaltına alındı. THA' 

(Devamı'ı2.7, sü.3'de) 


© Yetkililer silah kaçakçılığının 
İran” a kayması nedeniyle 
Türkiye” deki silah miktarının azaldığını belirtiyorlar 


Aydoğan Büyüközden 


Yüksekova'dan bildiriyor 


İran'da son aylar içinde meydana gelen çatışmalar nedeniyle bu bölgede artan silah kaçakçlığı ve ticaretinde be- 

(Devamı Sa. 7 Sü. 7'de) 


CHP Ankara İl Kongresi bugün 

Ümit Gürtuna?’ Tabana dayalı bir yönetim oluşturmaya çalıştık” 


, © Önder Sav, CHP içindeki tartışmaları 

” hizmet yarışı” 
olarak nitelendirdi 


AP "yaşasın Sovyetler 


Birliği” diye bağıranları kınamadığı için hükümeti eleştirdi 


ANKARA (ÖZEL) 

AP Genel İdare Kurulu Genel Başkan Süleyman De mirel Başkanlığında yaptığı toplantıdan sonra yayınladığı bildiride ''Yaşasın Sovyetler Birliği'' diye bağıranları kınamadığı için hükümeti eleştir- 
(Devamı sa.7, sü.3'de) 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AYDINLIKTA 


Sina Çıladır 


Bölücülük ve Aydınlık 


"sol" gösterip sağ vuran, bölücü-maceracı siyasetini sürdürdüğü sürece aynı akibete mahkum olacaktır. Üzerine basılan zemin kaygan olursa, kişinin uzun süre ayakta durabilmesi olanaksızlaşır. Malum: Cambazlar da 


Bizim gazetenin en çok sevdiğim yanlı cesnr tutumudur. Aydınlık'ı bugün Türkiye'nin en çok basan ve satan gazetelerinden birisi haline getiren temel etken budur. Aydınlık bugün onbinlere sesleniyor. Aydınlık okurlarmın bazıları belki bilmezler. 


düşer!.. 


Aydınlık halen bütün dünyada bur- 


juva gazeteleri ile tiraj bakımından r4- kabet edebilen halkın yarattığı tek günlük devrimci gazetedir. Bu açıdan Aydınlık'ın bütün dünyada bir başka 


ömeği yoktur. 


Bütün Aydınlık çalışanları ve okurları gibi biz de haklı olarak bùnunla övünüyoruz. Daha mükemmel bir Aydınlık çıkarabilmek için iğne- yi değil, çuvaldızı kendimize batırıyoruz. Daha diri, daha cesur bir yayın siyaseti izlenmesi için sürekli olarak birbirimizi eleştiriyoruz; okurlar- dan-halkfan geleli eleştirileri gereken titizlikle dikkate alıyoruz. Böylece hatalarımızı sürekli olarak aşmaya ça- 


lışıyoruz.... 
Şu sorulabilir: 


- Türkiye'de Aydırilık'tan daha cesur gazete yok mu? Sözgelimi her sayısı: toplatılan, yaymlayanları hakkında yüzlerce yıl hapis cezası ve hatta idam cezası istenen gazeteler? 

Evet, böyle gazeteler vardır; hiç biri günlük yayınlanmasa da ülkemizde hemen her sayısı hakkında kovuşturma açılan gazetelerin varolduğunu hepimiz biliyoruz. Bir sürü yayın or- 


gani var böyle... 


İyi ama, bir yayın organının cesaretini belirleyen devrimci kriter, o yayın organı hakkında açılan dava sayısı mıdır? Yayıncıları hakkında istenen hapis cezasının yüksekliği mi- 


dir? 


Hayır, değildir. Meseleye sadece cezâdava açısından bakılması, soyut bir cesareti gündeme getirir. Ona bakarsanız bugün ülkemizde hemen her sayısı toplatılan, yayıncıları hakkında yüzlerce yıl hapis cezası istenen sağcı yayın organları da vardır. 

Aydınlık'ın cesareti soyut değil, somut bir cesarettir. Yani Aydınlık gerçeğe dayanıyor, haklı bir zemin üzerinde mücadele ediyor. Birçok solcuçevrenin isimlerini bile ağızlarına almaktan korktukları meselelere; Aydınlik'ın ustaca neşter vurması, örneğin Kontrgerilla ile MHP' nin ve onun güdümlediği birçok provokasyonun üzerine cesaretle yürümesi, üzerinde bulunduğu zeminin haklı bir zemin olduğunu gösterir, Aydınlık haklı, gerçeğe dayanan bir zemin üzerinde bulunduğu içindir ki güç topluyor, her geçen gün daha geniş kitlelerle bağ kuruyor... "Politika" gazetesini düşününüz! 
litika" gazetesi, ardındaki dağ gibi olanaklara rağmen niçin eriyip bitti? Niçin sadece İstanbul'da birkaç yüzlük tirajı ile kapalı devre yayınlanıyor? Kuşkusuz, sadece, bir elinde ekmek tutan soytarı maskotu yüzünden değil; onu da içine almak şartiyle haksız bir zemin üzerinde bulunmasından!.. "TKP" denilen siyasi gericilik mihrakının borazanlığı görevini üstlenmesinden! ... "Politika" bu nedenle güç toplayamadı. Emekçi kitleleri bu nedenle "Politika"'ya el vermediler. "Politika", yarın daha geniş maddi olanaklarla piyasaya salınsa ve hatta lotaryacılığa da sıvansa, 


cağı 


ti” 


“Po- 


Doğu 


HALKIN SESİ 


ÇIVRIL DENİZLİ 


23 NİSAN 
GÜRPINAR'DA 
BIR BAŞKA 
KUTLANDI 


23 Nisan'da günün sevinci, çocuklarla birlikte yaşandı. 

Denizli Valiliğinin yazılı emri ile, Denizli çevresindeki ilkokullar arasında yapılan ilkokullararası müsabakalardan birisi de burada yapıldı. Yarışmalar halkoyunları, koro, voleybol, atlama, bin metre koşu, dallarındaydı. Gürpınardaki ilkokullar bir aydan beri bu hazırlıklar içinde idi. 

Yarışmaya  Kızılcasögüt, Karayahşiler, Kocayaka, Sökmen, Gürpınar, 
31 Ağustos ve Atatürk 
ilkokulları, Gürpınar kasabasında yarışmalara ka- 


tılacaku. 

Programın başlaması ile birlikte kalabalık da giderek artıyordu. Meydandaki selvi ağacının dallarına tırmanan öğrenciler, evlerin pencere ve balkonlarına araç üstlerindeki, dam başlarında- ki meraklı insanlar yarışmaya gösterilen ilginin ifadesiydi. Köylüler "bun dan yıllar önce 31 Ağustos Gürpınar'ın kurtuluş günü de böyle ilgi ile izlenmişti. Bu faaliyetler de bize bağımsızlık günümüzü hatırlattı" diyorlardı, 

Gürpınar Atatürk İlkokula 1000 metre erkek- 


k k * 

Aydınlık'ın cesaretli yayın siyaseti, sadece ülkemizin çok önemli meselelerine ışık tutmakla kalmıyor; fakat aynı zamanda, bu meselelerin olabildiğince çözümü için bir baskı unsuru rolünü de oynuyor. Örnek mi? 
Bölücülük meselesini alalım: 

Bölücülük meselesi şu sıralar ülkemizin siyasi ekranında gözalıcı sinyaller verip duruyor. Bazı milletvekilleri partilerinden istifa ediyor. Bazıları haklı zemin üzerinde görüşleri- ni açıklıyorlar. Başbakan Ecevit "bölücülüğe karşı etkin önlemler alınanı söylüyor. Bazı çevreler bö- : lücülüğe karşı önlem alınmasına kar- # şı çıkıyorlar. Türkeş ve benzerleri $ bölücülüğün "komünistlerin marife- 

olduğu o mavalını 
Şimdi herşeyi bir yana bırakalım: Bölücülük meselesinin, bu çok önemli meselenin gündeme gelmesinde Aydınlık'ın katkısı azımsanabilir mi? 

Kuşkusuz görevimiz bitmiş değil. 
Şimdi sıra ta baştan beri bu konuda savunduğumuz görüşleri daha geniş kitleler içinde, daha bir inatla savunmaya geldi. "Bölücülüğe karşı önlem" adı altında Doğulu yurttaşlarımızın yeniden ezilip-kıyılmaları olasılığını daha bir inatla, daha bir cesaretle göğüslemeye geldi. 

Ülkemizdeki o bölücülüğün gözönündeki mimarları "TKP" ve MHP" dir. Doğu bölgelerimizde milliyet ve mezhep ayrımını, bir yandan iplerini Sovyetler Birliğinin çektiği kukla "TKP'nin, öte yandan da MHP'nin körüklediğini bilmeyen yok. Bu artık aşikâr... "TKP"'nin Doğulu emekçileri birbirine kırdırmak için maceracıları yedek namlu olarak kullandığı da... 

Ecevit Hükümeti bölücülüğe karşı gerçekten önlem almaya kararlı ise, bu kez titrek adımlarla değil, cesaretle bölücülük mihraklarının üzerine yürümelidir. Bölücülük! fråfiraklat!” 
nın üzerine cesaretle yürümek için halkla bütünleşmek, halk kitlelerine daha geniş özgürlükler tanımak gerekir. Özgürlüklerin kısıtlandığı bir ortamda, bölücülerin, maceraperestlerin daha rahat at oynatacakları tabiidir. 

İsterseniz daha açık söyleyelim: 

Bölücülük meselesi, halk kitleleri- nin üzerine tanktop sürerek, "tatbikat” adı altında yıldırma tabloları yaratılarak çözülemez. Bölücülük meselesi, halkın hareket olanaklarını artırarak halka-karşı güçleri tecrit etmek şeklinde çözümlenebilir. 

* * * 


Bize kalırsa bölücülük meselesinin çözümünde Aydınlık okurlarma da önemli görevler düşüyor. Özellikle bölgelerimizdeki Aydınlık okurları, gazeteleri ile çok canlı bağlar kurmalı; halka karşı girişilen en küçük olayları bile gazetelerine duyurmalıdırlar. Bölücülüğü alt etmenin yolu, birleşmektir. Aydınlık'ın daha geniş kitlelerle birleşmesi, tüm halkın her türlü bölücülüğe karşı birleştirilmesi siyasetinin ön şartıdır. Bunu hiç unutmamalıyız. 


okuyorlar... 


; rimcilere 


BU GÜN SAVUNULACAK YOL HANGİSİDİR 
"KOCGİRİ” YOLU MU? BİRLİK YOLU MU? 


OVYET sosyal-emperyalizminin  bölgemızı egemenlik altına almak için bölge ülkelerine sızdığı, bu ülkelerde milli çelişmeleri kullanarak iç yıkıcılık yaptığı bugünkü şartlarda bölge halklarının birliğini savunmanın hayati bir önemi vardır. 

Bu görev en fazla ezilen milliyetlerden devdüşmektedir. 
Ezilen milliyetlerden devrimciler büyük enternas- 


] yonal görevlerini yerine getirerek halkların bir- 


liğini ne kadar çok savunurlarsa, sosyal-emperya- 


: lizm o kadar çok darbe 


yiyecektir. Durum böy- 


: le olmasına rağmen bir 


çok devrimci arkadaş bu görevi kavrayamamakta, sosyal-emperyalizmin bölücü faaliyetinin arkasına takılmakta veya ilerde kendilerini sosyal-emperyalizmin kucağına atacak 


3 görüşler ileri sürmektedirer. 


Sosyal-emperyalizme karşı mücadeleyi sağlam temellere oturtmak için bu arkadaşların görüşleri- 


İni eleştirmek gereklidir. 


Ben bu yazıda esas olarak görüşlerinden biri üzerinde durmak istiyorum. 

Bu arkadaşlara göre 
1921 yılında Milli Kurtuluş Savaşına karşı başkaldıran (o Koçgiri'lilerin hareketi, devrimci milli bir harekettir. 

Önümüzdeki dönemde 
Sovyet sosyal-emperyalizminin yedeğinde Koçgiri gibi hareketlerin ortaya çıkması büyük bir ihtimaldir.. Bu yüzden Koçgiri hareketini değerlendirmek, tecrübelerini ve emperyalizme hizmet eden gerici özünü açığa çıkarmak gerekmektedir. Bu görev yerine igetirilmelidir ki halk sosyal-emperyalizme karşı cihazlansın ve onun oyunlarına gelmesin. 


Koçgiri hareketi 


ortaya çıktığı zaman dünyada siyasi 


durum 


l- Rusya'da 1917'de 
Ekim Sosyalist Devrimi olmuştur. Artık proletarya devrimi çağı başlamıştır. Milli mesele burjuva demokratik devrimin bir parçası olmaktan çıkmış proletarya devriminin bir parçası 


haline gelmiştir. 

2- Başını İngiliz emperyalizminin çektiği emperyalistler Sovyet 


devrimini boğmaya çalışmaktadırlar. Dünyanın merkezi siyasi sorunu (1920) "küçük bir emperyalist milletler grubunun Sovyet Rusya önderliğindeki oşüra ha- 


Mehmet Budak 


im ve şüra devtlerine karşı yürüttüğü mücadelede" ifadesini bulmaktadır. Lenin'in belirttiği gibi o "bunu akılda Otutmazsak tek bir milli sorunu, dünyanın en ücra köşesini dahi ilgilendirse doğru koyamayız."(1) 


3- İtilaf devletleri Türkiye'yi işgal etmiş ve Sevr antlaşmasını Türkiye'ye dayayarak, Türkiye'yi kendi aralarında paylaşmışlardır. İstanbul hükümetinin teslim olmasına karşın Mustafa Kemal önderliğinde ayağa kalkan Anadolu halkı emperyalizme başkaldırmıştır. 


Koçgiri hareketi, emperyalizmin Türkiye'yi teslim alarak Sovyet Devrimini güneyden kuşatarak la çalıştığı, öte yanda İtilaf devletlerine karşı Sovyet Devrimi ile Kemalist Devrim ittifakının gerçekleştiği şartlarda Dünya devriminin bir parçası olan Kemalist Türkiye'ye karşı emperyalist Sevr antlaşmasına dayanarak ortaya çıkan bir harekettir. 


Milli mesele proletarya devriminin bir parçasıdır 
Emperyalizm ve proletarya devrimi çağında milli mesele proletarya devriminin bit parçasıdır. 
Bu'dönemde bir milli hareketin devrimcitölması- nın tek bir kıstası vardır: Emperyalizme karşı olmak. Eğer bir milli hareket emperyalizme darbe vuruyor ve proletarya devriminin dünya çapında gelişmesine hizmet ediyorsa, bu hareket devrimci, yok eğer bu hareket emperyalizme darbe vurmuyor aksine proletarya devrimi güçlerine darbe vuruyor ve proletarya devrimini zayıflatıyorsa bu hareket gerici bir harekettir. Bu tür gerici hareketlerin devrimciler tarafından desteklenmesi söz konusu olamaz. Stalin şunları söylüyor: 


"Desteklenmesi söz konusu olan ulusal hareketler emperyalizmi devam ettiren ve sağlamlaştıran hareketler değil, emperyalizmi zayıflatan ve devrilmesini kolaylaştıran hareketlerdir. 
Öyle durumur olabilir ki ezilen belirli bir 


Gürpınar İlkokullarararası spor ve folklor yarışmasına katılan bir ekip 


ler, 750 metre kızlar ve 10U metre Karışıkta birincilik ve ikincilik, yüksek atlamada ise birincilik ve üçüncülük dereceleri aldılar. 

Öğrencilerin koro ve solo yarışları da başarılıydı. Çoğunluğu yöresel nitelik taşıyan türküler büyük ilgi gördü. Minik çocuklar halkı etkilemiş olmalı ki kızgın güneşin altında onca ka- 


labalığı saatlerce bekletmişti. Özellikle Kızılcasöğüt İlkokulu Kara Grubu büyük başarı göstermişti. Ve sonradan yapılan değerlendirilmeye göre bu grup birincilik ödülüne layık görüldü. 


Folklörde Sökmen 
İlkokulu öğrencileri, koroda Kızılcasöğüt İlkokulu öğrenci grubu birinci seçildiler. 


Jüride bazı okul müdürlerinin yanlı davrandıkları ileri sürüldü. Gürpınar 31 Ağustos İlkokulu,İlçe Halk Eğitim ve İlkoğretim müdürlüğüne başvurarak itiraz etti. 
Folklor yarışlarının yeniden yapılmasını ve ya İkinci elemeler için Çivril' de kendilerine yarışma izni verilmesini istediler. 


Rasim Polat 


me mmm ni llkmmzüzmezzzmü ği elilümimz3i) 


ülkenin ulusal hareketi proletarya hareketinin gelişmesinin çıkarlarına aykırı düşebilir. 
Böyle bir “durumda desteğin o sözkonusu olamayacağı açıktır... 
Ulusların kaderlerini tayin etme hakkı dahil o demokrasınin çeşitli istemleri mutlak şeyler değildir. 
Bunlar dünya demokratik hareketinin (bu gün sosyalist hareketinin) tümünün bir parçasıdır. Bazı somut durumlarda parçanın bütün ile o çelişmesi mümkündür, o zaman parça atılır." (2) 


Koçgiri hareketi emperyalizme hizmet eden gerici 


bir harekettir 


Koçgiri hareketi emperyalistlerin Türkiye'yi sömürgeleştirmeye ve 


Sovyet devrimini boğmaya çalıştığı şartlarda ortaya çıktı. Türkiye' 


nin birçok yeri işgal edilmişti. Urfa ve Antep te işgal altındaydı. Ote yandan Mustafa Kemal, Erzurum ve Sivas Kongrelerini örgütleyerek Kürtlerin önemli bir kesimi ile ittifak yaparak antiemperyalist cepheyf oluşturmuştu. Türkiye'de biri emperyalist, diğeri antiemperyalist olmak üzere iki cephe vardı. Mustafa Kemal önderliğindeki anti-emperyalist cephe Türkiye'nin. emperyalizme Karşi miilli-menfaatle rini savunmanın yanında, objektif olârak'da Sovyet Devriminin müttefikiydi. 
Stalin bu konuda şunları söylemektedir: 


“Bir burjuva devrimci hükümetin, fakat vine de elde silah itilafa 


karşı savaşan Kemal 


hükümetinin kişiliğin- de bütün diğer sömürgeleri ve yarı sömürgeleri etrafında toplayan devrimci bir çeki'değimiz var." (3) “Ankara'nın mücadelesi emperyalizmin güçlerini o parçaladı, emperyalizmi zayıflattı ve itibarını sarstı Böylece dünya devriminin merkezinin gelişmesini kolaylaştırdı." (4) 


Koçgiri hareketi, emperyalist cephe ile antiemperyalist cephenin Türkiye o topraklarında karşıkarşıya geldiği ve yine emperyalistlerin Sovyet devrimini boğmaya da, dünya devriminin bir parçası olan Türkiye'deki anti-emperyalist cepheyi arkadan vurarak emperyalizme hizmet etti. 
Bu yüzden bu harekete kim önderlik ederse etsin ve hangi taleplerle ortaya çıkarsa çıksın objektif olarak gerici bir harekettir. 

Koçgiri hareketine emperyalist işbirlikçileri önderlik etti 

İngiliz ve Fransız emperyalistleri Türkiye'yi işgal ettiklerinde Sevr antlaşmasını Türkiye" 
ye dayattılar. Bu antlaş- ma Türkiye'yi emperyalist gruplar arasında çeşitli parçalara bölüyor, bağımsız veya muhtar bir Kürdistan kurmayı da öngörüyordu. Bunun üzerine bir kısım İngiliz işbirlikçileri Sevr antlaşmasını hayata geçirmek için harekete geçtiler, Koçgiri hareketinin ünlü önderi Nuri Dersimi (Baytar Nuri) İngiliz işbirlikçisi Kürt Teali Cemiyeti vasıtasıyla İstanbul'dan Koçgiri bölgesine 

önderildi. Nuri Dersimi urada Sevr antlaşmasının uygulanması için çalıştı. Ve Mustafa Kemal' den Sevr antlaşmasının 


çalıştığı şartlar- 


uygulanmasını istedi. 
Koçgiri hareketinin önderlerinden Alişan Bey' 
le görüşen Mustafa Kemal, Kürt Teali Cemiyetinin başkanı "Seyit Abdulkadir'in Ferit Paşa hükümetine bir alet ve bir İngiliz uşağı mevki- ne düşmüş olduğunu" 
(5) belirterek İngiliz emperyalizmine karşı kendileriyle işbirliği yapmalarini istemiştir. Ancak Koçgiri önderleri kendi bildiği yolda yürümüşlerdir. Bütün deliller Koçgiri hareketinin Sevr antlaşmasının bir parçası olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Nuri Dersimi kendi yazdığı "Kürdistan tarihinde Dersim" adlı kitabında şunları yazıyor: 


"336 yılı (1920) başlangıcında Kangal İk çesinin Yalıca Nahiyesinin Hüseyin Abdal tekkesinde önemli bir toplantı yaptırmıştım. Bu toplantıya Canbegan, Kurmeşan ve diğer aşiretler ve o mıntıkadaki bütün Kürtler iştirak etmişti Toplantıda hazır bulunanların cümlesi antiçerek Sevr Muahedesinin tatbikini: ` (abç) ve Diyarbakır, Van, Bitlis, Elazığ, Dersim-Koçgiri mıntıkalarını ihtiva eden bağımsız bir Kürdistan başarmak için silaha sarılmaya ve bu uğurda sonuna kadar savaşmaya ittifakla karar verdiler, (6) 


Dersim'liler adına Büderilöm-telgrafta da Yy şeyler ifade edilmektedir. 
Bilindiği gibi bazı Dersim aşiretleri Koçgiri hareketinin önemli bir dayanağını teşkil ediyorlardı. 
Telgraf şöyle: 


“Ankara Büyük Millet Meclisi Riyasetine Sevr Muhadesi mucibince Diyarbakır, Elazığ, Van ve Bitlis vilayetlerinde mustakil bir Kürdistan teşekkül etmesi lazım geliyor. 
Binaenaleyh bu teşkil edilmelidir. Aksi takdirde bu hakkı silah kuvvetiyle almaya mecbur kalacağımızı beyan ederiz." (7) 


Kürt halkı İngiliz ve Fransız emperyalizmine baş kaldırarak onların emperyalist (o emellerine büyük bir darbe vurdu. 
Erzurum ve Sivas Kongresine büyük bir ilgi göstererek Mustafa Kemal'i destekledi. 72 Kürt mebusu İtilaf Devletlerine bir telgraf çekerek Mustafa Kemal Türkiyesin- den o ayrılmayacaklarını belirterek emperyalistlerin bölücü faaliyetlerine büyük bir darbe vurdular. Bunun üzerine Koçgiri Hareketini yürütenler emperyalistlere başvurarak 72 mebusun ken- 


dilerini bağlamadıklarını söylediler ve bağımsız bir Kürdistan yaratılmasını istediler. Nuri Dersimi bu konuda şunları söylüyor: 


“Ankara Hüküme tinin iğfalatına kapılan Kürdistan mebusları İtilaf Devletlerine bir telgraf çekerek Türkler- den ayrılmayacaklarını bildiriyorlardı... 
Dersimliler adına muffasal bir rapor tanzim saderek aitan Teali miyeti vasıtasıyla İtilaf Devletleri imes sillerine o gönderdik, (abç) Bu raporda Ankara hükümetinin tazyikiyle çektirilen mahiyeti yukarda yazılı telgrafta bahis konusu olan iddiayı red ve tekzip etmekle beraber bağımsız bir Kürdistan yaratılmasını istedik."' (abç) (8) 


Görüldüğü gibi milli meseleyi emperyalizme karşı bir mücadele meselesi olarak görmeyen, bir devlet kurmayı başlı başma bir mesele olarak gö- 


yük illet Meclisi'ne göre 


renler emperyalizme alet olmaktan kurtulamazlar. 
Koçgiri hareketinin ikinci önemli lideri Alişer, milli mücadeleyi antiemperyalist bir mücadele olarak görmediği için Çarlık Rusya'sı Türkiye' yi işgal ettiği zaman Rus ordusuna iltihak ederek Rusya'ya bağlı muhtar bir Kürt devleti kurmaya çalışmıştır. Bu konuda Nuri Dersimi şunları söylüyor: 

“Alişer, 1914 cihan 

harbinde Kürdistan istiklalini temin maksadıyla Rus ordusuna iltihak etmişti. Koçgiri, 

Sivas, Malatya ve Dersim mıntıkalarının 

Kürt mümesili sıfatıyla 

Rus himayesi altında 

muhtar bir Kürdistan 

idaresi kurulması için çalışmıştır. ...Ne yazık ki Rus orduları geri çekilmeye başlamış ve bu sebeple Alişer 

Onlardan ayrılmaya ve 

Dersime dönerek burada kalmaya mecbur 

olmuştu." (9) 

Alişer, daha sonraları Kürdistan Teali Cemiyeti- ne bağlı olarak emperyalist Sevr antlaşmasının uygulanması için mücadele etmiştir. 

Görüldüğü gibi Koçgiri hareketi sadece objektif tabiatı gereği gerici değil, aynı zamanda bizzat emperyalistlerin Türkiye'yi bölüp parçalamak ve Sovyet devrimini boğmak için Sevr antlaşmasının bir parçasi olarak tatbik etmeye çalıştığı emperyalist işbirlikçilerinin önderlik ettiği gerici bir harekettir. 

Emperyalistler, çok milliyetli devletleri bölüp parçalamak için sahtekarca ulusların kendi kaderlerini- tayin. hakkın ilar. 
E jora ürbåşka- m Wilson'un 12 maddelik prensipleri içinde ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı da vardı. Yine Sevr antlaşması da sözümona Kürtlerin haklarma sahip çıkıyordu. Bugün 1920'lerin İngiliz ve Amerikan emperyalistlerinin yerini Rusya almıştır. O da ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunuyor pozlanna girerek çeşitli milliyetleri birbirlerine düşürerek bölge ülkelerine hakim olmak istemektedir. 

Önümüzdeki dönemde Rusya'nın o kışkırtacağı Koçgiri tipi hareketlerin ortaya çıkması büyük bir olasılıktır, Bu yüzden Koçgiri hareketi savunularak Rusya'ya karşı mücadele edilemez. Koçgiriyi savunanlar bu yolda devam ederlerse eninde sonunda Rusya'ya karşı mücadeleyi baltalar duruma düşeceklerdir. 

Rusya'nın bölgemizi ele geçirmek için yoğun saldırıya geçtiği günümüzde Koçgiri hareketinden çıkaracağımız en büyük ders bölge halklarının ve devletlerinin birliğini savunmaktır. Bu yol, devrimci proletarya- nın yoludur. Koçgirinin yolu ise günümüzde Rusya'nın yoludur. 


Lipnorar: 
(1) Lenin D.U.K. Hareketleri s. 357 
(2) Stalin. Marksizm Ulusal Sorunu ve Sömürgeler Sorunu 
(3) Kemalist Devrim 5.22 
Doğu Perinçek 


(4) Stalin. "Çin Üzerine" makalesi. 

(5) "Kürdistan Tarihinde Dersim 5.123 

(6) Kürdistan Tarihinde Dersim. 5.126 

(7) Kürdistan Tarihinde Dersim. s.129 

(8) Kürdistan Tarihinde Dersim. 5.125 

(9) Kürdistan Tarihinde Dersim. 5.280 
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lAydınlık$i 


krut 
ZYE, 


lütfü oflaz 


Ne olacaktı? 


Fazla traş cildi bozar, 


yeter... 


Sadede gelelim efendiler! 
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9'un 1 Mayıs'ında Tak- 


sim Meydanı ârdına kadar açılsaydı, ne olacak- 


t1? 


Bağımsızlık bayrakları mı dalgalandırılacak- 


tı? 
Özgürlük meşaleleri 


mi tutuşturulacaktı? 


İşçi sorunları mı konuşulacaktı? 


Emekçi haklarının bahsolunacaktı? 
Yooo... 


genişletilmesinden mi 


78'in 1 Mayıs'ında ne olmuşsa, yine o ola- 


caktı... 
Yine "Yaşasın Rusya' 
tı. 


lacaktı... 


" sloganları bağırılacak- 


Yine "Yaşasın Rusya" pankartları dolaştırı- 


Yine Rusya'ya bağlılık andı, hep bir ağızdan 


haykırılacaktı... 


Kısacası törenler Rusya'yla başlayacak, Rus- 


ya'yla son bulacaktı. 
"Yaşasın Türkiye" 
"Yaşasın Bağımsızlık' 
"Ya İstiklal, ya ölüm" 


diyen çıkmayacaktı.. 
' diyen çıkmayacaktı... 
' diyen çıkmayacaktı... 


Rusya'ya "yaşasın" diyen ağızlar, sıra Türkiye'ye geldi mi susacaktı... 

Rusya'ya "yaşasın" diyen ağızlar, sıra Çekoslovakya'ya geldi mi susacaktı... 

Rusya'ya "'yaşasın" diyen ağızlar, sıra Kamboçya'ya geldi mi susacaktı... 


Rusya'ya "yaşasın " ganistan'a geldi mi susacal 


diyen ağızlar, sıra Afkti... 


Rusya'ya "yaşasın" diyen ağızlar, sıra An- 


gola'ya geldi mi susacaktı Evet, evet... Müsaade 

bul'da bu yılki 1 Mayıs 

pek farklı olmayacaktı. 


"edilseydi eğer İstântörenleri, geçen yıldan 


Farklı olmayacağı; DİSK'in, kutlama tören- 


lerine alınacak kuruluşla sıyla ortaya çıkmıştı. 


rın listesini açıklama- 


O listede, "Ne Amerika, Ne Rusya; Bağımsız Türkiye” diyen devrimci kuruluşların adları 


yer almamıştı. 


Anlayacağınız bu kuruluşlara, miting alanı- nın kapısı kapalı tutulacaktı. 


Niye acaba? 


“Yaşasın Rusya" sloganını bağıranları, sus- 


tururlar diye mi? 


“Yaşasın Rusya" pankartlarını ayaklarının altına alır, ezerler diye mi? 
Sosyal emperyalizmden dem wirurlar diye 


mi? 


Çekoslovakya'da, Afganistan'da, Kamboçya! 
da, Angola'da olup bitenleri,dile getirirler diye 


mi? 


Hepsinden önemlisi "Yaşasın Türkiye" diye 


haykırırlar diye mi? 
Niye? 


Cevap versin DİSK, eğer verebilirse? 


#4 


Yetti artık. 


Bunların yaptıkları, başta İstanbul olmak kaydıyla, Türk halkının canına tak etti. 


Sabırlar tükendi... 
Türk halkı, tüm haş kalkacak... 


metiyle ayağa kalktı, 


Ve Rus beşinci koluna hakettiği tokatı, pek 


yakında mutlaka vuracak. 


necati güngör 
SEVGİ EK 


HİKAYELER Li 


MEKTİR 


yeryüzü yayınları 


Isteme adresi Pk 1384 Sirkeci IST 


Genel Dağıtımı TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. Nk 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) 
İşçi sınıfının, uluslararası birlik ve dayanışma günü-Yemin. 2) Kararllık-Tersi bir harfin okunuşu-Mert, yiğit. 3) Müzikte kalın ton erkek sesi-Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti'ni oluşturan özerk cum- 


huriyetlerden biri. 4) topluluk, halk-Bunalım, buhran. 5) Bir şirket türü-İlave. 
Kesin-Tersi şan, şöhret. 7) 


6) Tersi anlam (eski dil)- İçinde bulunulan maddi 


koşullar. 8) Kabile, aşiret-Esen olma durumu, sağlık. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 


1) 13. yy.da Anadolu'da 


Baba İshak tarafından kurulan, halk hareketlerinin 


içinden doğan bir mezhep. 2 


) Açıklama, 3) Küçük ki- 


tap, broşür (eski dil). 4) Milimetrenin kısa yazılışı-Turunçgillerden bir meyva, 5) Gümüş. 6) Rüzgar-Tersi tesir. 7) Tersi zaman bildiren bir alet 8) Gönderme, 


götürme. 9) Kişisel, bireysel. 
ganımız. 11) Ney çalan. 12) 


10) Tersi mağara-Bir or-Tersi geri, arka-Yapağısı 


alınmamış ve kullanılabilecek hale getirilmiş hayvan 


derisi. 


PO r a Mi 


Çin Halk Cumhuriyet 


kez bir Uluslararası Kızıl Haç heyetinin, ül- 


kede incelerıe yapmasına 


Haç, daha önce yaptığı müracaatla, Çin" de bulunan Vietnamlı esir kamplarını zi- 


yaret etmek istediğini bild. 


Vietnam yönetimi ise, Kızıl Haç ın ay- 


m yöndeki talebini redetti. 
ABD ASKERİ HEYE 


Amerikan Savunma Bakanlığı heyeti 
16 günlük bir inceleme gezisi yapmak için 


VİETNAM REDDEDERKEN | 
Çin, Kızıl Haç”ın Vietnamlı esirleri görmesine izin verdi. 


PEKİN Pekin'e gitti. Albay R. G. Gard başkanı i hükümeti,ilk ogındaki 15 kişilik heyet, Çin askeri yet kilileri ile görüşmeler yapacak ve Çin tesislerini inceleyecek 


IN.SUUDİ ARABİSTAN İLE DİPLOMATİK İLİŞKİ KURMAK İSTİYOR : 


Kuveyi'teki Çin Büyükelçisi Ting Hao, “Es Siyasah” gazetesine verdiği bir demeçte: Çin'in Riyad yönetimi ile diplomatik ilişki kurmak istediğini belirtti. 
Çin ile Suudi Arabistan'ın birer Üçün- 


izin verdi. Kızıl 


irmişti, 


Tİ PEKİN'DE 


cü Dünya ülkesi olduklarını hatırlatan Çin Büyükelçisi, iki ülkenin dünya sorunlarına benzer yaklaşımları bulunduğunu söyledi. gi 

Ting Hao, bir soru üzerine, Çin Halk Cumhuriyetinin İsrail ile ilişkiye geçmeyeceğini bir kez daha tekrarladı. Çin Büyükelçisi, Orta Doğu'daki son gelişmeler- den sonra Çin'in kaygılarını dile getirdi. 

Öle yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Uganda'da Yusuf Lüle Başkanlığında kurulan yeni yönetimi resmen tanıdığını 
bildirdi.” 7 


SEDAT'IN KONUŞMASI TEPKİ VE ŞAŞKINLIK YARATTI 


FKÖ, yeniden 


Sedat'ı ve 


Tahran ve Kum'da hayat durdu 


Ayetullah Mulahari'nin 


cenaze töreninde "Tudeh”ve Halkın Fedaileri” lanetlendi 


TAHRAN (AJANSLAR) 

İki gün önce Tahran’ 
da bir suikaste kurban giden Ayetullah Murtaza Mutahari'nin cenaze törenine yüzbinlerce insan katıldı. Tahran'da tören nedeniyle tüm hayat durdu. Cenazeye katılanlar Homeyni'ye bağlılıklarını dile getiren sloganların yanısıra, Muta- 


hari'yi katleden güçleri lanetleyen sloganlar bagırdılar. 

Törene katılanlar, Mutahari, o Homeyni ve geçtiğimiz yıl Libya'da kaybolan Lübnanlı Şii 


Lider İmam Musa Sadr' 
ın portreleriyle, Tudeh'i ve Halk Fedailerini suçlayan pankartlar taşıdılar. '"'Tudeh ve Fedailer, siz toplumun asalaklarısinız" diye bağırdılar. Göstericilere, oMutahari'nin ders verdiği Tahran Üniversitesinin camiinden itibaren hükümet üyeleri de katıldı. Cenaze daha sonra Kum Kentine gönderi!- di 

En yakın yardımcısı- nın öldürülmesi nedeniyle son derece üzüntülü olan Ayetullah Homeyni, ŞU. açıklamayı 


yaptı: "Çok değerli ve 


sevdiğim bir evladımı kaybettim". Homeyni' 
nin iki gün boyunca yas tutacağı için Kum'daki evinden dışarı çıkmayacağı öğrenildi. 

Öte yandan bir bildiri yayınlayan "İslam Devrim Konseyi", Ayetullah Mutahari'nin öldürülmesini şiddetle kınarken, ''Yabancı güçleri "de eleştirdi 

GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 
ARTTIRILDI 

Homeyni'nin Eski Genel Kurmay Başkanı Garani'den sonra "İslam Devrim Konseyi" yöneticilerinden olduğu sanılan Mutahari'nin bir suikaste kurban gitmesi üzerine İranlı dini liderler, kişisel güvenlik önlemlerini artırdılar. 

SENCABİ'NİN 
AÇIKLAMASI 

Öte yandan bır açıklama yapan eski Dışişleri Bakanı Kerim Sencâbi Ayetullah Homeyni'yi desteklediğini söyledi. 


NATO Akdeniz 
Vlanevrası 

12 Mayısta 
başlıyor 


NAPOLİ (AA) 

NATO Güney Avrupa <omutanlığı, 12 gün ürecek olan ve 8 ülkenin atılacağı "Şafak Devriesi 79" adlı askeri maıevraların 12 Mayısta ikdeniz'de başlayacağını ildirdi. 

Güney Oo Avrupa'daki imerikan birlikleri Konutanı Harold Shear nanevraların değişik üleler arasındaki işbirliği e eşgüdümü artırmaya önelik olduğunu belirteek, iana hedefini, "her urumda” gemiler arandaki iletişimi işler tutak olduğunu söyledi. 

Kara, hava vedeniz; 


ıanevralarına | İngiltere, alya, Hollanda, Por- 
»kiz, Türkiye, ABD, 


ransa ve Yunanistan'ın atılacağı açıklanu. 


© Törene yüzbinlerce İranlı katıldı ©"islam Devrim Konseyi” yabancı 


güçleri kınadı 


Önceki gün ö cenaze töreni, 


yerleri ve dükkanlar kapandı. 


Dört Kübalı askerden 


biri yurtdışında 


©Küba Savunma Bakanlığı veni 


"enternasyonalist seferberlik” çağrıları yayınlıyor 


© Ordunun dörtte birinin ülke dışında olması 


hem üretimi düşürüyor, 


hem de sosyal huzursuzluğu artırıyor 


Afrika'daki 


Kübalılar 
= 


* Askeri birlik veya danışmanların bulunduğu ülkeler 


*Resmi olarak teknik danışmanla rın bulunduğu bildirilen ülkeler. 


1. CEZAYİR 35 tıp uzmanı 

2. LİBYA 735 askeri danışman 

3. ETYOPYA 5000 kişlik askeribirli 
4. UGANDA 25 askeri danışman 

5, TANZANYA 500 sivil danışman 
6. MOZAMBİK 7000 kişilik sivil ve 


askeri birlik | 


7. MADAGASKAR 30 askeri 


danışman 


8. ANGOLA 20 bin asker, 400 sivil 


danışman. 
9. KONGO 300 asker, 150 sivil uzma 


10. EKVATOR GİNESİ, 200 askeri 


danışman, 150 sivil uzman 


11.SAOTOME 700 sağlık uzmanı 12.3ENİN 50 güvenlik uzmanı 

13. SİERRA LEONE! 50ask.danışman 
14. GİNE 300 askeri danışman 


15. GİNE BİSSAO 100 askeri 


danışman, 100 sivil uzman 


Londra Stratejik (Araştırmalar Enstitüsünün 1978 yıllığına göre Küba ordusunda 189 bin asker bulunuyor. Ancak bu askerlerin bir kısmı halen Angola'da, Etyopya'da, Güney Yemen'de Mozambik'de Cezayir'de Madagaskar'da. Kongo'da, Vietnam' da ve Kıbrıs'ta. Batılı kaynaklar Zambiya, Tanzanya, Libya ve Gine Bissao'da da Kübalı askeri danışmanların görev yaptığını açıklamıştı. 

Castro'nun yabancı ülkelere gönderdiği askerlerin toplam sayısı şu sonucu veriyor: Her dört Kübalı askerden biri yurtdışında! 

"Washington Post” gazetesi, 1977 
yazında, her hafta 200 askerin gemilerle, Luanda (Angola) limanına hareket ettiğini yazdı. 


Dönemeyenler 


“The US News and Report" dergisinin muhabiri, 1978 Haziranında, Havanaslose Marti Havaalanındaki manzarayı şöyle anlatıyor: “Yakınların uğurlamaya gelenler üzgün... 
Gencecik askerler gidiyor. Belki de dönmeyecekler." 


Burası bir Küba kasabası değil. Kü- e 


ba'nın Etyopya'daki varlığı resmi dairelerde Castro'nun resimlerinde ifadesini buluyor. 


rülen Ayetullah Mutahari'nin a ören, ük bir gösteriye dönüştü. Tahran'da yüzbinler sokaklara dökülürken bütün iş 


BEYRUT (AJANSLAR) 

Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat'ın 1 Mayıs' 
ta yaptığı konuşmanın tepkileri sürüyor, Filis- 


konuşmasında Arap dünyasına şiadetle çatan Sedat'ı suçladı. Ajans, Sedat'ın, "ABD ve siyonistlerin güdümünde" olduğunu öne sürdü. 


FKÖ'NÜN 
SUÇLAMASI 
Filistin Kurtuluş Örgütinün Beyrut temsilcisi Labadi, Fransa radyosuna verdiği özel demeçte "Sedat'ın eskiden beri hain olduğunu" öne sürdü. FKÖ'nün Filistin halkının tek temsilcisi olduğunu tekrarlayan Labadi, Enver Sedat'ın Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri temsil edemeyeceğini söyledi. 


tin Haber Ajansı Wafa, 


ABD GÜÇ DURUMDA 


Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hodding Carter, Washington'da basına yaptığı bir açıklamada, Enver Sedat'ın konuşmasına değinmemeye özel itina gösterdi. H. Carter, gazetecilerin konu ile ilgili sorularını "Yorum yok" diyerek cevaplandırdı. 

Batılı gözlemciler, Sedat'ın (o açıklamasının ardından Arap Liderleri- nin de kızışmayı artırıcı tutumları yüzünden 
ABD'nin güç bir duruma düştüğünü belirtiyorlar. 


BEGİN DİRETİYOR 


İsrail devletinin 31. kuruluş yıldönümü törenlerinde bir konuşma yapan Başbakan, Menahemf Begin, İsrail'in "Golan tepelerinden asla vazgeçme- 


aant Ie 


Fidel Castro Adis Abeba'da Etyopya Cunta lideri Haile - Mengistu ile. 


Evsahibi, mi, konuk mu? 


, Ülkelerine dönemeyenlerin listesini, Güney Doğu Asya'da Demokratik Kamboçya Radyosu, Afrika'da UNITA bildirileri dünyaya açıklıyor: 

7-12 Mart tarihleri arasında düşman kuvvetleri 152 ölü verdi. Kompong Song yöresindeki çarpışmalarda bir Sovyet subayı ve iki Kübalı savaşdışı bırakıldı. 

UNIT A birlikleri, 1978 Martında, Dinge Kentinde düzenledikleri bir ha- 


"Afrika'nın yeniden sömürgeleştirilmesi sözkonusudur. Bunu yapmaya Çalışanda Sovyetler Birliği ve 4v vin Kübalıdır." 

Senegal Devlet Başkanı Leopold Sedar Senghor 15 Temmuz 1978 günü yaptığı konuşmadan, 


*Sovyetler Birliğine bu denli açıkça hizmet eden onun ajanlığını yapan Küba'nın Bloksuzluk ilkelerini çiğnediğini artık gündeme getirmek gerekir. Askeri sanayisi olmayan Küba, Sovyet» ler Birliği'nin kiralık askerleri 

haline gelmiştir.'" 

SOMALI'nin Birleşmiş Millet- ` lerdeki Daimi delegesi Abdürrezak Hacı Hüseyin'in 17 Mayıs 1977 günü Güvenlik Konseyiüyelerinedağıttığı hükümet bildirisinden, 


"Küba, doğal müttefik teorisi ile imkansız olan bir bağlantıyı kurmaya çalışıyor. Bloksuz ülkeler kendi aralarında birlik kurarlar. Küba'nın tutumu ise Bloksuzluk ilkesini çiğneyen bir tutumdur" 

14 Temmuz 1978 tarihli 

Yugoslav "Nin" gazetesinden, 


rekat sırasında 140 Kübalıyı öldürdü, 37'sini esir aldı. 

Afrika'da 40 bin kişiyi beslemek zorunda olan Havana yönetimi, Moskova'ya sadakatini kanıtlamak uğruna, askerlerini Atlantik-aşırı maceralara sürüklemeye devam ediyor. 9 
Haziran 1978 tarihli Granma gazetesi Milli “Savunma'"' Bakanlığınını yeni bir "Enternasyonalıst seferberlik çağrısını” yayınladı. Bildiride, 16 ile 35 
yaşları arasındaki bütün Kübalı erkeklerin en geç 30 Haziran tarihine kadar askerlik şubelerine müracaat etmeleri emrediyordu. 


Dışta yağmacılık, 


içerde bunalım 


Kübalı askerlerin, Afrika'daki müdahaleleri ülke içinde üretimi düşürdüğü gibi, müdahalenin yapıldığı ülkelerde de direnmeyle karşılaşıyor. 
“Milli Kurtuluş" getirdiği öne sürülen yağmacı Küba birlikleri Sovyet yardımlarının kesilmesi durumunda veya yurtsever güçler tarafından abluka altına alınınca azgınca sağa sola saldırıyor. 

Küba halkı ise savaş psikolojisinin rahatsızlığı içinde. Analar babalar, Yemen'den , Vietnam'dan, Angola' dan mektup bekliyor. Oğlum yaşıyor mu? 

Bu huzursuzluk, üretimin düşmesine dolayısı ile de sosyal bunalıma da yol açıyor, Küba İçişleri Bakanı Enio Leiva, 28-30 Haziran 1978'de toplanan "Halk İktidarı Ulusal Meclisinin 1, Oturumunda" şunları söylemek zorunda kaldı:"1972 yılından bu yana ve özellikle son üç yıl içinde, ülkemizde suçluluk oranını kayda değer bir artış gösterdiğini belirtmek durumundayım,” 


Yarın:İlkelerini Moskova'nın saptadığı enternasyonalizm 


ABD'yi kınadı 


© ARD güç durumda 
©işgal altındaki topraklarda genel grev yapılacak 


yeceğini" iddia etti. Şeria ve Gazze'de de İsrail denetiminin devam edeceğin öne süren Begin, Mısır ile Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlığa değinmedi. 

İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA 
GENEL GRFV 

Halen, İsrail birlikleri- nin işgali altında bulunan Batı Şeria ve Gazze bölgelerinde, Belediye başkanları 15 Mayıs günü genel grev yapılacağını açıkladılar. Yayınlanan bildiride. 15 Mayısgününün, İsrail devletinin kuruluşunun 31, yıldönümüne rastladığı belirtildi. Belediye başkanları bu genel grev sayesinde, "Hem siyonizme, hem de siyonizmle uzlaşan Sedat rejimine karşı mücadele edeceklerini" 
öne sürdüler. 

ULIN - ABD 
İLİŞKİLERİ 

Başkent Amman'da bir açıklama yapan Ürdün Dışişleri Bakanlığı- nın bir sözcüsü,, Ürdün hükümeti ile Washington yönetimi arasındaki ilişkilerin olumlu olduğunu 


açıkladı. Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin geliştirileceğini belirten 


sözcü, Ürdün'ün, Mısır" ın, İsrail ile ayrı bir barış anlaşması oimzalamasına karşı olduğunu tekrarladı. 

MISIR: SOMALİ 

İLİŞKİLERİ 

Dün Kahire'de Somali Dışişleri ve Savunma Bakanlarını kabul eden Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu bir seyir izlediğini söyledi. 

Görüşmelerden sonra, 
Mısır Dışişleri Bakanlığına yakın çevreler, Somali'nin Mısır'la diplomatik ilişkilerini kesmek gibi bir niyeti olmadığını belirttiler. 


Suriye topcu birlikleri Falanjistlerle çatıştı 


Bs YRUT 
Lübnan'da bulunan ve çoğunluğu Suriyeli 


askerlerden oluşan Arap Barış gücüne bağlı birlikler dün başkent Beyrut' 
un güney kesimlerinde Hıristiyan Falanjistlerle çatıştılar. Suriye birliklerinin top atışı ile başlayan çatışmalarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 
Ayrıca güney semtlerde büyük maddi hasar meydana geldi. 

Bu arada Lübnan'a resmi bir ziyaret|yapmakta olan Suriye Dışişleri Bakanı Abdul Halim 
Haddam, Lübnan Devlet Başkanı Elias Sarkis ve Başbakan Selim El Hoss tarafından kabul edildi. 
İki ülkenin yöneticileri, yakında yapılması tasarlanan, Esat-Sarkis zirvesi konusunu ele aldılar. Görüşmeler sırasında, İsrail desteğinde kurulan "Hür .Lübnan"' devletinin de gündeme getirildiği öğrenildi. 


Irkçı Güney 
> . 5 
Afrika Yönetimi 
. . z: 
5 siyahı idam etti 
PRETORİA 
Başbakan Pieter Bot- ha yönetimindeki ırkçı Pretoria rejimi yetkilileri dün 5 siyahı idam ettiler, "Devlet güvenliğini tehdit edici" eylem gerçekleştirdikleri öne, sürülen 
5 siyahın idamı ile, , Güney Afrika rejiminin, 1979'un Ocak ayından bu yana toplam olarak 


idam ettiği siyah tutuklu sayısı 36'yı buldu. 


YASER ARAFAT 


Filistin Kurtuluş örgütü ue Mısır arasındaki | ilişkiler Enver Sedat'ın konuşmasından sonra daha da gerginleşti. 


VANCE, DUNDE (| DUBRININ'LE GÖRÜSTÜ 


Carter, SALT-2'yi l kongre ve müttefiklerine 

danıştıktan sonra 


imzalamak istiyor | 


“WASHİNGTON leri Bakanı Cyrus Vance ile Sov- 


ABD Dı 


etler Birli inin Washington Büyükelçisi 


ly Dobrinin, 3 Mayıs günü SALT 2 konu- 


sunu görüşmek geldiler. 


geçtiği bir haberde 


sonunda veya Haziran başında 


üzere ul Reuter iii dün 


3. kez bir araya 


öğleden sonra 
ALT 2 Anlaşması metninin parafe edilebileceğini belirtti. 

6 yıldır süren SALT 2 görüşmelerinin, Mayıs 


ılması tasar- 


lanan Brejnev-Carter zirvesinde kesin olarak im- 


zalanması bekleniyor. 


Ancak, Beyaz Saray'dan sızan haberlere gö- 


re, Başkan Carter'in 


rve tarihini açıkla n 


önce, SALT Anlaşmasını Kongre ve ABD'nin , milttefilderine sunması bekleniyor. 


Kızıl Tugaylar örgütü Hrıstiyan . 
Demokrat Parti Genel Merkezini bastı' 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İtalya'da Kızıl Tugaylar örgütüne. bağlı bir grup dün Roma'da Hıristiyan Demokrat Partisinin genel merkezini bastı. Daha sonra polisle çatışan grup, parti binası- nin duvarlarına bomba yerleştirdikten sonra kaçtı. Çatışma sonunda üç polisin öldüğü ileri sürüldü. 

Kızıl Tugaylar. .nensup 10-15 kişilik bir grup seçim kar panyasının başlamasını ndan Hıristiyan Demokrat Partisinin genel merkezini bastı. Parti merkezinin duvarlarına Kızıl Tugayların anblemini çizen tedhişçiler daha sonra duvarlara bomba yerleştirdiler. 

Polislerin Parti binasının Çevresini sarması Üüzerine polisle çatışmaya 


giren Kızıl Tugaylar örgütü militanları 3 polisi öldürdükten sonra kaçtılar. 

Ajans France Presse, tedhişçilerin duvarlara yeni başlayan seçim kampanyası aleyhine sloganlar yazdıkları ! bildir- 


di. 

İtalya'daki anarşinin baş sorumlularından olan Kızıl oOTugaylar örgütü geçtiğimiz yıl da Hıristiyan Demokrat Partisinin Genel Başkanı Aldo Moro'yu kaçırarak öldürmüştü. 

O sırada pek çok kaynak ve bazı yetkililer Kızıl Tugaylarn militanlarının Doğu Almanya ve Çekoslovakya'daki özel kamplarda eğitildiğini belirtmişti. Bazı gözlemciler de Kızıl Tugayların faaliyetlerinin Rus casusluk örgütü KGB tarafından denetlendiğini bildirmişti. 


Waldheim, Kore'nin biran önce birleştirilmesini diledi 


Bir BM Genel Sekreteri ilk kez 


Kore Demokratik 


Halk Cumhuriyetini ziyaret etti 


DIş HABERLERSERVİSİ 


Asya'daki gezisini sürdüren BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Pekin'den sonra Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Başkenti Pyongyang'a gitti. Başkentte, Devlet Başkanı Kim İl Sung tarafndan kabul edilen Kurt Waldheim, BM üyesi olmayan Kore Demokratik Halk Cumhuriyetini ziyaret eden ilk 


BM Genel Sekreteri oldu. 


Waldheim, Pyongyang'da gazetecilere yaptığı bir açıklamada, "Kore'nin barışçı bir yoldan birleştirilmesi için yapılan girişimleri ilgiyle izlediğini" söyledi. 
Kore'nin bugünkü bölünmüş halinin uzun süremeyeceğini belirten Waldheim, Kore ile Seul yöneticileri arasındakiilişkilerin biran önce başarıyla sonuçlanmasını 


diledi. 


BM Genel Sekreteri #yongyang'daki temaslarını tamamladıktan sonra Japonya başkent 1okyo'ya geçti. 


Gin ile Yunanistan 


ticareti artırma kararı aldı 


ATİNA (ÖZEL) 


Çin Halk Cumhuriyeti'yle Yunanistan arasındaki 


ekonomik 


ilişkilerin geliştirilmesi 


için Atina'da 


dört gündür sürdürülen görüşmeler sona erdi. 

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Li Chiang'da ülkesine dönmek üzere Atina'dan ayrıldı 

Chiang, Atina'dan ayrılmadan önce yaptığı açıkla- 


mada, görüşmelerden olumlu 


sonuçlar alındığını bil- 


dirdi. » 

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Li Chiangsla Yunanistan Ticaret Bakanı Yorga Panayıtopulos Başkanlıklarındaki Çin ve Yunan heyetleri arasındaki görüşmelerde, Yunanistan'ın Çin'e tütün ve alkol- 


lü O içkiler 


satmasına 


karşılık Çin'den 


gübre ve donmuş et satın alması üzerinde durulmuştur 


Ana- | 


a ülkeni esi 


4 mavıs 1979 
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TKP'nin ipi ve iki cambaz 


Bir 1 Mayıs'ı daha geride bıraktık... 

Trakya'dan getirilen Zırhlı Birlikler İstanbul'u boşaltıp yerlerine dönerken, "TKP'"'li militanlar da pankartlarını toplayıp karanlık faaliyetlerine devam etmek üzere İzmir'den yurdun çeşitli yerlerine dağılıyorlar. 500-600 kişilik 

"kahramanlar" grubu ise zevahiri kurtarmak 

için giriştikleri "sembolik gösterilerin" sonucunu nezarethanelerde değerlendirmekle meşguller.. 

Sanırız, şimdi Baştürk ve arkadaşları TKP ile girdikleri o kör yarışın heyecanından biraz kurtulup daha salim bir kafayla düşünme ve değerlendirme imkanına sahiptirler. 

Eğer bu imkanı iyi değerlendirir ve kendilerine karşı olsun biraz açık yüreklilikle davranabilirlerse. itiraf etmeleri gereken gerçek şudur: 

1979 1 Mayıs'ı DİSK yöneticilerinin tam bir 
hezimeti ve siyasi iflası ile sonuçlanmıştır. 

DİSK, 1 Mayıs'ta TKP'nin tuzağına düşmüş, ya da DİSK yetkililerinin ifadesi ile söyleyecek olursak, "arkadan hançerlenmiştir”. 

Bilen'le aktivizm yarışına girmenin, Beşinci Kolla Rusya'ya uşaklık meydanı hazırlama yarışıma girmenin kaçınılmaz sonucudur bu. 

Böşuna dememişler, iki cambaz bir ipte oynamaz diye. 

DİSK de, TKP gibi işinin ehli bir cambazla onun ipinde oynamaya, onun uzmanlık alanında onunla yarışmaya kalkışmış, bu yüzden de işte böyle paldır küldür aşağı yuvarlanmıştır. 

Ne numaralar döktürmemiştir ki kaşarlanmış cambaz, 

Önce, güçlerini İzmir'e yığıp DİSK'i köşeye sıkıştırmayı hesaplamış, peşinden İstanbul'daki puslu havayı farkeder farketmez, "Haydi Taksim'e" çağrıları ile DİSK'i kullanarak işçiyle askeri karşi karşıya getirmeyi planlamış, | Mayıs'a iki gün kalana kadar "Taksim de DİSK'in yanında olacağız" diye atıp tutmuş, son dakikada da İzmir'e çark edip DİSK'i sap gibi ortada bırakmıştır. Üstüne üstlük İstanbul'daki provokatif çizginin bütün sorumluluğunu da DİSK” in üstüne yıkıp, kalkmış, İzmir'e gelmekle “DİSK'in zemin hazırladığı kanlı tuzakları açığa çıkardıklarını" ilan etmiştir! 

Ehh, acemi cambaz için bu kadar manevra ile başetmek ve ipte kalmak elbette ki imkansızdır. 

Gelelim TKP'nin 1 Mayıs'la ilgili kâr-zarar hesabına... 

Bilindiği gibi, Beşinci Kol, 1 Mayıs'ta İzmir'- de "işçi bayramı kutlama" adı altında bazı siyasi güçleri yanına çekmeyi, bir cepheleşme yaratmayı umuyordu. Yanına çekmeyi umduğu güçlerin başında da CHP'nin bir kanadı ile TİP, TSİP gibi partiler ve maceracı gruplar gelmekteydi. Özellikle CHP'den bir grup parlamenteri bu mitinge katmaya ve böyle bir siyasi ittifak görüntüsü yaratmaya özel önem veriyordu. 

Ancak, TKP'nin İzmir mitingi, bu açıdan tam bir fiyasko oldu. Beşinci Kol, İzmir mitingiyle —KSD gibi kendine çok yakın olan bir grup dahil— hiç bir güçle birleşemediği gibi, bütün siyasi güçlerle arayı açtı. 

Konak Meydanına topladığı kalabalık, tüm Türkiye'den taşıdığı kendi gücü ile çeşitli sendika ve derneklerin tepesindeki hegemonyasını kullanarak getirdiği sınırlı bir kitleydi. 

“TKP'nin İzmir mitinginden elde etmeyi düşündüğü diğer bir sonuç ise ssydu: Tü kisr — Ertürkler bu mitingle DİSK'in ihraç kasanna karşı bir gövde gösterisi yapacaklar, "İşte DİSK biziz", "DİSK'in belkemiği biziz” havası yaratacaklar, böylece yaratılan bu havayla bazı sendikaları da etkileyerek Baştürk yönetimini sıkıştıracak ve konfederasyona geri dönme şanslarını artırmaya çalışacaklardı. 

“TKP'nin bu hesabı da birincisi gibi çarşıya uymadı. 

Gerek 1 Mayıs öncesi olaylar, gerekse İzmir mitingi 'TKP'ile DİSK arasındaki çelişmeleri daha da keskinleştirdi. Türkler'le Baştürk yönetimi arasındaki köprülerin tamamen atılmasına yol açtı. 

Şimdi açıkça ortadadır ki, Baştürk yönetimi TKP'nin bu 1 Mayıs "ihanetini" kolay kolay unutamayacak ve acısını çıkarmak için elinden geleni yapacak, Rus Beşinci Kolu ise, DİSK'- ten kopmamak için kıyasıya bir "savaşım"ı göze alacaktır. 

Önümüzdeki dönemde DİSK içindeki mücadelenin dahada şiddetlenmesi ve yeni bir hesaplaşmaya gitmesi beklenmelidir. 

Bu savaştan nasıl bir sonuç çıkacağını ise, elbette DİSK içindeki güçler dengesi kadar, Türkiye çapındaki siyasi güçler de belirleyecektir, Ve unutmamak gerekir ki, Rus uşaklığı Türkiye de ileriye değil, geriye doğru saymaktadır. 


MENKUL SATIŞ İLANI İSTANBUL 12'NCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN 


1977/10183 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen 278.500 TL muhammen kiıymetinde dosyada adet ve evsafları yazili) masalar buzdolabı, dolaplar, çelik sandalyeler, buzluklar, televizyon, bütanaaz fırın. halılar, aygaz sanayi fırını, buzdolaplar v.s. muhtelif benzeri lokan- 


ta eşyasının 1'nci açık artırması 16/5/1979 günü 


Saat 12.30—13.00 arası İstanbul, Cad. No: 16 Yakamoz Gazlnosunda yapılacaktır. O gün verilecek bedel muhammen kiymetin “© 75'n| bulmadığı takdirde 17/5/1979 günü ayn maha! ye 


Yenikapı Kenedi 


«saatte 2'nci artırması yapılarak en çok artırana iha- 


gi 

~ le edilecektir. Tellaliye ve ihale damga resmi alıcıya 
| alt olup talipiilerin mahallinde bulunacak memura 
“| müracaatları ilân olunur. 27/4/1979. 


İst. 12'nci İcra Memuru 


(Basın: 3322 — 435) 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Sendikalara resmi tebligat yapıldı 


ERDEMİR de 
7 Mayısta irade beyanı 
apılacak 


W Maden-İş bütün umudunu bazı parlamenterlere ve yalan haberlere bağladı 
W Devrimci Maden-İş irade beyanı ile ilgili bir çağrı bildirisi yayınladı 


ZONGULDAK (ÖZEL) 


Karadeniz Ereğli'de kurulu Ereğli Demir 
Çelik Fabrikalarında 


yetkili sendikayı belirlemek için 7 Mayıs günü irade beyanı yapılacağı öğrenildi. Öte yandan Dev-Maden-İş Sendikası da konu ile ilgili bir bildiri yayınlayarak, Maden-İş'in o bölücülüğünü. mahkum etti ve tüm işçileri "irade beyanı için hazır olmaya" çagırdı. 

ERDEMİR'de yeni toplu sözleşme görüşmelerinin hangi sendika tarafından yürütüleceğini tespit etmek için Zonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından bir süredir çalışmalar sürdürülüyordu. 

ERDEMİR'de  işçilerin büyük çoğunluğunun üyesi olduğu Dev-Maden- 
İş Sendikası ve DİSK'ten ihraç edilen Maden-İş Sendikası 20 Mart günü Zonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğüne, üye fişlerini teslim etmişlerdi. 
Daha sonra Müdürlük evrakların (o incelenmesine katılmak üzere Ankara'- dan: Çalışma Bakanlığın- dan müfettişler istemişti. 
Gelen: müfettişler de bir süredir evraklar üzerinde çalışma yapmaktaydılar. 
Bu çalışmalar sonucunda da bir karara varılamayınca ERDEMİR'de irade beyanına gidilmesi kararlaştırıldı. 

Bölge Çalışma Müdürlüğü Devrimci Maden-İş ve Maden-İş Sendikalarına bir tebligat göndererek irade beyanının 7 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi, 


Mardin PTT şebeke inşaatı 


işcileri: 
"YeniHaber-İş 
Sendikası 


bizi oyalıyor!” 


© İşçiler aidat ödedikleri halde 


toplu sözleşme 


kapsamına alınmıyor 


MARDİN (ÖZEL) 
Mardin PTT İç Şebeke inşaatında telefon kablosu işçisi olarak çalışan bir grup işçi, Yeni Haber-İş Oo Sendikasının 1980'e kadar'geçerli olmak üzere imzaladığı toplusözleşmeden 2 yıldır yararlandırılmamalarını ve yeni sendika yönetiminin de kendilerini oyaladığını açıkladılar. 
Diyarbakır PTT Bölge Başmüdürlüğüne bağlı olarak çalışan 50 işçi 


konu ile ilgili olarak yaptıkları açıklamada şöyle dediler: 


“1974 yılından beri 
Yeni Haber-İş Sendikasına bağlıyız ve her ay 140 
lira aidat veriyoruz. Yeni Haber-İş Sendikası ile 
PTT Genel Müdürlüğü arasında 1.9.1977 3 
31.8.1980 tarihleri arasında geçerli olmak üzere toplusözleşme imzalanmıştır. Bizim işyerimiz bu toplusözleşme kapsamına alınmamıştır. 
Bunun sebebini sorduğuinuzda sendika bizi oya-İamaktadır." 

İşçiler Yeni Haber-İş'- in şimdiki yönetiminin de eskisi gibi kendilerini sattığını belirterek, sendika yöneticilerinin ilgisiz tutumunu protesto ettiler, 


MADEN-İŞ 
YALAN HABERLER 
YAYDI 

Öte yandan sahte TKP lilerin bu süre içinde gerek Çalışma Bakanlığı üzerinde gerekse Zonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğü üzerinde baskılarını Oo yoğunlaştırdıkları görüldü. ERDEMİR'de üye sayıları az olmasına rağmen Maden-İş Sendikası sahte TKP'ye yakmlığıyla tanınan CHP Zonguldak o Milletvekili Kemal Anadolu ve Senatör Mehmet Ali Pestilci'- yi devreye sokarak yetkiyi almaya çalıştılar. Hat- 


ta daha da ileri giderek, Bölge Çalışma Müdürlügünün yetkiyi Maden-İş'- e verdiği şeklinde sahte haberler yaydılar, bildiriler dağıttılar. 


VALİ, MADEN-İŞ'İ 
YALANLADI 


Dev-Maden-İş Sendikası önceki gün ERDE- 
MİR işçilerine bir bildiri dağıtarak (o Maden-İş'in sahtekarlıklarını açıkladı. 
Maden-İş'in yetki aldıklarına dair bildiri dağıttığına işaret edilen Dev-Madönen açıklamasında şöyle deniyor: 


“Bu yalan bildiriye 


karşı Sayın Valiye duru- 


mu anlatlık. Açıklama istedik. Sayın Vali irade beyanı kararı verildiğini söyledi.” 

Dev.Maden-İş bildisinde daha sonra "tüm emekten yana yurtsever güçler TKP'ye ve onun uşaklarına karşı güç ve eylem birliğine" çağrılarak ''Ereğli büyük günlere gebedir. İşçilerin iradesine hile karıştırmaya çalışanlar, yurt dışına çıksalar dahi yakalanını elimizden kurtaramayacaklardır” deniliyor. 


Oyak- 
Renault'ta 
4 nisanda 

işçiler ücretli izine çıkartılacak 


eParça sıkıntısı nedeniyle uygulanan toplu izin 2950 işçi ve memuru kapsıyor 


BURSA (THA) 
OYAK — Renault Fabrikasında 11 Nisanda parça yokluğundan dolayı duran üretim önceki gün yeniden başlarken, fabrikada çalışan işçilerin 7 Mayısta 15 günlük toplu izine çıkartılacakları açıklandı. 
OYAK — Renault Fabrikasında 11 Nisanda üretim tamamen durmuş ve montaj ünitesinde çalışan işçiler evlerine gönderilmişlerdi. İşçiler 2 Mayıs günü işbaşı yaparak otomobil üretimine yeniden başlandı. Fakat parça sıkıntısının sürmesi nedeniyle fabrikada çalışan 2.950 
işçi ve memurun 7 Nisan Pazartesi günün- den itibaren 15 günlük ücretli izine çıkartılacağı açıklandı. 


Gm rinin 


yı * leme ai 
Olağanüstü Genel Kurul'da bir görüntü. 


hik 


Olağanüstü genel kurul yapıldı 


Teksif Çamdibi Şube Yönetimi değişti 
© Şube başkanlığına 128 oy alan Kula Mensucat işçisi Hüseyin Günlü seçildi 


İZMİR (ÖZEL) 


29 Nisan Pazar günü, 
Teksif Çamdibi Şubesi Olağan Genel Kuruluna 
5 ay kala olağanüstü bir 
kongre topladı. Hikmet Polat'ın başında bulunduğu eski şube yönetiminin kendi arasında ortaya çıkan bazı uyumsuzluklar sonucu öne alınan kongrede Yönetim Kurulu değişti. Yeni Yönetim Kurulunun başına, Kula Mensucat işçisi ve aynı 


Yeni sözleşme dönemine girerken... 


Askeri isyeri iscileri ve sorunları - 2 


Aster-İş TKP'nin talimatı üzerine askeri işyerlerine yöneldi. 


zamanda Belediye Meclisi'nin CHP'li encümenlerinden olan Hüseyin Günlü getirildi. Hikmet Polat 
80 oyla seçimi kaybederken, Hüseyin Günlü listesi 128 oy aldı. 
İŞÇİLERİN 
TALEPLERİ 

4000 üyesi olan Teksif Çamdibi Şubesinin Genel Kurulunda delegeler,önemli sorunlarını ve sendikadan şikayetlerini dile getirdiler. Ömer Mete adında bir işçi şunları söyledi: 

“Burada okunan kâgıtların, verilen vaadlerin hepsi güzel. İş, bunların gerçekleşmesinde. Eğer birisi gelip de, burada konuşulan şeyleri yapmayacaksa, boşuna gelip de işçilerin başına çete kesilmesin." 

İşçilerin laf değil, hizmet istediğini anlatan ömer Mete hararetle alkışlandı. Ömer Mete, daha sonra servis sorunun- dan bahsetti ve "Servisler doğru dürüst çalışmıyor. Servisleri bekle ki gelsin. Yağmurda çamur- da bir saat beklettikten 


sonraben servisi ne yapayım" dedi. 

Kula Mensucat'tan bir başka işçi, parmağı kopan bir arkadaşlarını hastaneye yetiştirmekte ne kadar zorluk çektiklerini anlattı. Arkadaşlarını taksiye bindirecek para bile bulamadıklarını, sık sık da işkazası olduğu için işyerlerinde « bir ambulansın bulundurulmasının sendikanın Öönemli meselesi olması gerektiğini anlattı. 

Batı Tekstil'den İşyeri Temsilcisi Semra Erdoğan'da, işçilerin kölece çalıştırlmak istendiğini anlattı. Akort sisteminin mutlaka sendika görevlileri tarafından düzenlenmesini ve takip edilmesi- ni istedi. Semra Erdoğan, yemekleri de eleştirdi ve Taç Sanayiinden gelen yemeklerin kalitesiz, gıda değeri düşük ve etleri sıyrılmış kemiklerden ibaret olduğunu söyledi. 


Çeşitli konuşmacılar da ısrarla kadın işçilerin kreş ve emzirme odası sorunlarına çözüm getirilmesini istediler. 


©işyerlerindeki bir avuç İGD” li, işçileri zorbalıkla Aster-İş” e üye yapmaya çalışıyordu 


İŞÇİ SERVİSİ 


Askeri işyerlerinde çalışan işçilerin :çinde bulunduğu zor koşullar ve Türk Harb-İş Sendikasının bu sorunların çözümü için yıllardır etkin bir çaba gösterememesi işyerlerinde sendikaya karşı olumsuz bir hava yaratıyordu. İşçiler daha faal bir sendikal mücadele verme- nin yollarını arıyor, sorunlarına dddi olarak eğilecek kişileri, sendika başında görmek istiyorlardı. 

Tabandaki tepkinin bir yansıması olarak 1975'lerde ortaya çıkan Aster-İş Sendikası kısa süre içinde revizyonistlerin eline geçti. Sendikanın kurulmasına önayak olan yurtsever yöneticiler, örneğin eski Genel Başkan Kemali Kaya, yönetimden uzaklaştırıldılar. 


RUS BEŞİNCİ KOLUNUN EMRİNDEKİ ASTER-İŞ 


Revizyonistlerin yönetimindeki Aster-İş'in Rus Beşinci Kolunun emrine girmesi uzuni bir zaman almadı. Sahte TKP için, askeri işyerlerinin özel bir önemi vardı. 
"düşmanın can damarı" dediği kamu kuruluşlarına sızmayı temel görev alarak benimseyen TKP için askeri işyerlerinde örgütlenmek hayati bir sorundu. Türkiye'nin Rusya karşısında savunma gücünü zayıflatmak ve en kritik anlarda sabotaj faaliyetlerine girişebilmek için buralardan daha elverişli bir yer yoktu. Hele buralar- da işçiler içinde belli bir güç elde edebilirlerse, bu güçten yararlanarak planlarını daha kolay gerçekleştirebileceklerdi. 

Böylece Aster-İş'in faaliyetleri, Moskova'dan güdümlü bir şekilde hız kazandı. 
İşyerinin ağır çalışma koşulları ve eski sendika yönetiminin ilgisizliği zehirli ətların daha kolay yeşermesi için uygun bir zemin de yaratıyordu. 


ASTER—İŞ'İN MASKELERİ 


Aster-İş, işçilerin üstü örtülen sorunlarını deşiyor. Tabandaki demokrasi isteği- ni kullanmaya çalışıyordu. "Aster-İş solcuydu, Aster-İş devrimciydi, Aster-İş bütün sorunlara çare bulacaktı." 

Atılan sloganlar da buna dönüktü: "Asker değil, işçiyiz"', "'Aster-İş'te güçlüyüz" diyorlardı. "'Aster-İş gelecek, baskılar bitecek"' diyorlardı. Bunların yankı bulmamas olanaksızdı. Askeri işyeri işçileri gerçekten "asker kişi" olmak istemiyor, baskılardan ise nefret ediyordu. Yeni bir sendika ise çoğu zaman yeni umut demekti. 


DİSK FAKTÖRÜ 


Aster-İş'in o propagandasında DİSK faktörünün de önemli bir payı vardı. İstanbul'da DİSK'in nispeten güçlü olması ve bazı CHP'li parlamenterlerin siyasi hesaplarla Türk-İş'e karşı DİSK'i desteklemeleri, DİSK'in hâlâ belli ölçülerde süren devrimcilik imajı Aster-İş'in bunu alabildiğine kullanması sonucunu getiriyordu. "'Sınıf ve kitle sendikacılığı" şeklindeki bilinen kalıplar ısıtılıp ısıtılıp işçinin karşısına sürülüyordu. 

1 Mayıs 1979'un yaşadığımız günlerde 
ise, artık bu propagandalar da tamamen 


Aster-İş'in Moral gecesi fiyaskoyla sonuçlandı. 


iflas etti. Daha önceleri Maden-İş'i kardeş sendika ilan ederek niyetini ortaya koyan Aster-İş, 1 Mayıs 1979'da maskesini çıkarıp atmak zorunda kaldı. Sahte TKP'li şeflerin Doğu Berlin'den gönderdiği talimatlara uygun olarak İzmir'deki gösteriye gittiler. DİSK'in aldığı kararı tanımayarak TKP'ye ne kadar bağlı olduklarını açıkça gösterdiler. 


ASTER—İŞ'İN ZORBALIĞI 


Aster-İş faaliyete geçtiği işyerlerinde bu tür propagandaların yanısıra esas olarak zorbalığa dayanıyordu. Her işyerinde kendilerine bağlı birkaç kişi ve bazı İGD'- lilerden bir vurucu güç kuruyor, onların aracılığı ile üye kaydına girişiyor, üye olmayanları ise dövüyor ve tehdit ediyorlardı. 

Örneğin Taşkızak'ta yetkisi dahi olmadığı halde trapasan-başkesen rolünü üstleniyor, Harb-İş'in gazetesini okuyan işçilerin üstüne saldırıyorlardı. 

Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini savunduklarını söyleyen Aster-İş, tabanın karşısına en büyük zorba olarak dikiliyordu, hem de daha yetki dahi alma- dan yapıyordu bunları... 


ZORBALIĞIN TÜZÜĞÜ 


Bir süre sonra Aster-İş'in çalışmaları srasında garip bir durum ortaya çıktı. Aster-İş'e üye yapılmak istenen işçiler bu sendikanın tüzüğünü görmek istivorlar, Aster-İşliler ise bunu reddediyorlardı. 

Bunun sebebi açıktı. Aster-İş'in tüzüğü Maden-İş'ten kopya edilmişti. Aynı sosyal-faşist karakteri taşıyordu. Tabamn yönetime gelmesini engelleyen bütün anti-demokratik maddeler bu tüzükte de mevcuttu. 

Bunun ortaya çıkması Aster-İş'in işi- ne gelmiyordu. Onların tabana tanıdığı haklar o kadar azdı ki, üye kaydettikleri işçinin tüzüğü okuması hakkı bile yoktu. Zorbalara yakışan da ancak böyle 


zorba bir tüzük olabilirdi. 


YALANLAR VE FİYASKOYLA SONUÇLANAN BİR GECE 


Aster-İş örgütlenme çalışmalarına hız verdiği 1978 sonlarında İstanbul'da bir "Moral Gecesi" düzenledi. Bu gece Aster-İş için aynı zamanda bir sönüş gecesi oldu ve fiyaskoyla sonuçlandı. 

Uzun süre İstanbul dışındaki yerlerde “İstanbul'da çok güçlüyüz" propagandası yapan Aster-İş'in gecesine İstanbul'dan çok az işçi katıldı. Çeşitli yerlerden getirilen işçiler döndükleri zaman bü gerçeği anlatacaklar ve yaratılmak istenen hava tutmayacaktı. Gecede İGD'lilerin "Yaşasın Sovyetler Birliği" diye slogan atmaları ise o güne kadar Aster-İş'in gerçek yüzünü göremeyen birçok uyanık işçinin gözünü açtı. Aster-İş'ten istifalar bu gece- den sonra giderek hızlandı ve çoğaldı. Zaten az sayıda üye kazanmışlardı. Onu da kaybettiler. 


ASTER-İŞ PUSUYA YATTI 


Bu yıl yetki mücadelesine büyük umutlarlagiren ve Türk Harb-İş'in karşısına en azından ciddi bir güçle çıkmayı uman Aster-İş sükut-u hayale uğradı. Hiç bir varlık gösteremedi. 

Türk Harb-İş 1979 sözleşmesinde yetkiyi fazla zorlanmadan yeniden aldı. Aster-İş'in ihanet eli askeri işyerlerine uzanamadı. Rus Beşinci Kolu şimdilik pusuya yattı. 

Askeri işyeri işçileri ise şimdi gözlerini Türk Harb-İş'e çevirdiler. 1979 sözleşmesinde Türk Harb-İş yöneticileri önemli bir sınav verecek. 

Bu sınavın önümüzdeki yıllarda bu işkolundaki sendikal mücadeleyi de önemli ölçüde etkleyeceği açıktır. 


EE 
YARIN: 
TÜRK—HARB İŞ'İN DURUMU 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İstanbul 9. cu 


İcra Memurluğundan 


Gayrimenkul satış ilanı 


Dosya No:1978/190 


Şişli — Bozkurt Mahallesi — Eşref Efendi Sokağında kain, 133 kapı numaralı, 218 pafta, 1305 ada, 
65 parsel sayılı ve 204.47 m2 sahalı kargir apartma- 
nın 1'ci kat 7 nolu meskene 153/1710 arsa payına mukabil 1/3 hissesi ipotek borcundan dolayı açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 


İMAR DURUMU: İst. Bel. İmar Mük.nün 25.10. 
1978 tarih ve 5673 sayılı imar krokisine göre, bitişik 
nizam, krokide taralı kısımda, H: 15.50 mt. Irtifaında inşaat yapılacağı bildirilmektedir. 


EVSAFI: Gayrimenkul Pangaltı da ana caddeye sol taraftan paralel olan Eşref Efendi Sokağı üzerinde kapısının üzerinde GÜL APT«133 yazılı bir bodrum, bir zemin ve 3 normal kattan müteşekkli önü B.T.B. mozayık kaplı 1'cl katta 7 nolu dalredir. Bu dalrede bir L salon, salonun küçük ve3.00 X3.00 m2ilk küçük kısmı antre gibi olmaktadır. Salonun önü boydan boya cam olup Eşref Efendi sokağına bakmaktadır. Antre- ye bitişik 1.00 mt. genişlik ve 6.50 m. uzunluktaki koridorun sol tarafında sırası İle mutfak, banyo ve alafranga yüznumara, küçük bir yatak odası bulunmakta ve bunlar aydınlıktan ışık almaktadir. Koridorun nihayetinde ise yatak odası bulunmakta olup 12.00 m2'dir. 
Mutfak zemini karo mozayik olup, altı dolap olan fayans bir tezgah ve alçı ve davlumbazla mücehhezdir. 
Banyoda da zemin yine karo mozayık olup duvarlar 1.50 m. yüksekliğe kadar fayans lle kaplıdır. Ayrıca bir kurna, bir lavabo ve birde alafranga yüznumara klozeti bulunmaktadır. Yatak odaları muşamba döşeli olup muşambanın altı ahşapdır. Binanın tavanı alçı karton piyelerile donatılmıştır. Yapı umumiyetle Iyi ve temiz durumdadır. 65 m2 faydalı alana sahiptir. 
Elektriği, suyu ve havagazı şebekesi mevcut olup Yalnız bu daire havagazı kullanmamaktadır. 


KIYMETİ: 1.ci kattaki / nolu dairenin tamamına 900.000.00 TL. kıymet takdir edilmiş olup satışı yapılacak olan borçluya ait 1/3 hissesine 300.000.00 
TL. kiymet takdir edilmiştir. Müzayedeye İştirak edeceklerin muhammen kıymetin % 10 nispetinde nakdi teminat akçesi yatırmaları veya milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri Icap eder. Dellaliye resmi, İhale damga pulu bedeli, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. 


lik açık arttırması 8.6.1979 Cuma günü Saat 10'- dan 10.30'a kadar İstanbul'da 9'cu Icra dairesinde yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 23.5.1975'dan Itibaren dairedeki özel kartonda açık bulundurulacaktır. Tallpillerden şartname talep edildiğinde 500 krş.luk posta pulu gönderildiğinde adreslerine bir örneği gönderilecektir. İlk açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin 96 75'ni bulmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 18.6.1979 Pazartesi günü Saat 10'dan 10.30'a kadar yine İstanbul da 9'cu icra dairesinde yapılacak Ikinci açık arttırmada en çok arttırana ihale olunacaktır. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer İlgililerin ve İrtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dalr olan iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içinde Icra dairesine bildirmeleri icap eder,Aksi halde hakları tapu sicillyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasın- dan hariç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin memurluğumuzun 978/190 sayılı dosya numarası ile memurluğumuza müracaatları, alıcıların satış mahallinde ve saatinde hazır bulunmaları Ilan olunur. 


(Basın: 3343 — 433) 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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYTEPE KAMPÜSÜNDE ÖĞRENCİ DERNEKLERİ GENEL KURULLARI 


YAKLAŞIYOR 


Sahte solcular birbirleriyle aktiflik, 


pasiflik varısına airdiler 


Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Beytepe Kampüsünde bulunan Sosyal Bilimler Kimya, Fen ve Mühendislik Fakülteleri öğrenci derneklerinin genel kurulları, 5 Mayısta başlıyor. 

Kimya Fakültesi öğrenci derneği- nin genel kurulu, genel kurulların ilkini oluşturuyor. Şu anda Kimya-Der yönetiminde Dev-Yol grubuna mensup öğrenciler var, Kimya Fakültesi öğrencileri, sorunlarıyla ilgili hiç bir somut çalışma yapmayan bu grubun nasıl bir rapor hazırlayacaklarını merak ediyorlar. 

Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Fakülte derneklerinin yönetimlerinde ise Kurtuluş grubu var, Bu derneklerin genel kurulları mayıs ayının başında yapılması gerekirken, Kurtuluş Grubu bir tarih saptamaktan kaçınıyor. Bu tutum, Kurtuluş grubunun elinde bulunan dernek yönetimlerini kaybetmemek için kongreleri: bir oldu bittiye getirmeye çalıştığını gösteriyor. 

DERNEK YÖNETİMLERİ ÜYE 


OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE ` 


ZORLUK ÇIKARTIYOR 

Dernek yönetimlerinin sadece kendi taraftarlarını üye yaptıkları gözleniyor. Diğer öğrencilere üye kaydıyla ilgili herhangi yapılmıyor. Hatta yer yer üye olmak için başvuran öğrencilere zorluklar çıkarılıyor. Üye fişinin olmadığı, bir yılık ödentinin peşin verilmesi givi gerekçelerle öğrencilerin üye olmaları engelleniyor. 


SAHTE SOLCULARIN AKTİFLİK PASİFLİK YARIŞLARI 


Kongrelerin yaklaşmasıyla okulda dağıtılan bildirilerde yoğun bir artış göze çarpıyor. Dağıtılan bildirilerin dışında yapılan herhangi bir faalivet görülmüyor. 

Seçimler öncesi H. K. vayınladığıbildiride, Kurtuluş ve vev-Yol'un “Militan bir mücadele" vermediğini “'pasifist" olduğunu söylüyor. Ayrıca okul idaresini faşistlikle ve çeşitli yolsuzluklara Karışmakla suçluyor. 
Dev-Yol ise Kurtuluş'un "'pasifistuzlaşmacı" bir çizgi izlediğini, okula gelen sağ görüşlü öğrencileri "Cezalandırmadığı" için eleştiriyor ve faşistleri ocezalandıracağını söylüyor, Bu anlayışla Dev-Yol'cular geçtiğimiz günlerde Beytepe'ye giden öğrenci otobüslerinin bir bölümüne içinde faşistlerinde bulunduğu gerekçesiyle silahla saldırdılar. 

Kurtuluşçular yayınıadıkları bildiride ise kendilerine yöneltilen "Pasiflik" suçlamalarından arınabilmek için, nasıl "Aktif" olduklarını yaptıkları eylemleri anlatarak kanıtlamaya çalışıyorlar. Beytepe'de dağıtılan bildirilere bir göz atıldığında, tüm sahte solcu grupların nasıl telaş içinde .'birbirlerini "'pasif" kendilerini ise "aktif" gösterme çabası içinde oldukları görülüyor. Tabii bunun bir 
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5 TUNCEL SAT SOLUN ZORBA 


fo TÜN 


BIR FUHUŞ OLAYI VE 


bir duyuru 


nedeni var. IGD sene başından beri yayınladığı tüm bildirilerde "'Faşistlere ve jandarmaya karşı daha aktif tavır alınması gerektiği" dernek yönetimlerinin "Pasifizm içinde" olduklarını söylüyor ve soruyordu: ÖN-CÜ SAVAŞÇILARA NE OLDU? 

İşte bu nedenle sahte solcu gruplar gerek bildirilarinde gerekse okulda faşistlere daha çok saldırmak, sıkıyönetimle öğrencileri karşı karşıya getirmek için yarışa çıktılar. Ama ne yazık ki tüm çabalarına rağmen İGD'ye yaranamıyorlar. İGD her eylemden sonra yeni bildiriler çıkararak "'Pasifizmden" dem vuruyor. 
Daha fazla kargaşalık için sahte solculara çağrıda bulunuyor. 

İGD kurduğu savaş örgütleri kanahyla yapamadığı karışıklık yaratma siyasetini diğer okullarda olduğu gibi Beytepe'de de sahte solcu grupları kışkırtarak yapmaya çalışıyor» DEMOKRATİK SOLCU VE DGB'Lİ ÖĞRENCİLER KIŞKIRTMALARA 

KARŞI ÇIKIYORLAR 

Beytepe Kampüsünde bulunan Demokratik Sol'cu ve DGB'li öğrenciler tüm öğrencilerin fikirlerini özgürce açıklayabilmelerini, kışkırtma ve kavgaların son bulmasını, huzur içinde eğitimin sağlanmasını, akademik demokratik haklar için mücadele edilmesni isteyerek genel kurula katılıyorlar. 


Bu temelde kurulan demokratik beraberlik (o çalışmalarını seçimler yaklaşırken yoğunlaştırdı. : Demokratik beraberliğin yayınladığı ilk bildiride özetle şöyle deniyor: 

"Bugün gençlik içinde demokrasinin yaygınlaşm 1 tüm toplumu da etkileyecek unsurdur. Fakat bir takım gruplar demokrasiyi sadece kendi düşüncelerinin söylendiği bir ortam olarak görmektedirler. Savundukları ideolojiler dışında bütün düşüncelerin özgürce konuşulmasını engellemek istiyorlar. Bütün gençliğin birlikte hareket edebilmesi için demokratık bır ortamın sağlanması gerekir. 

"Gençlik içinde gerçek demokrasi bütün düşüncelerin özgürce tartışıldığı ve herkese söz hakkı verilerek alınan kararların bütün bireylerin istemlerini kapsayacak bir yönetim mekanizması kurularak sağlanabilir. 

"Okul dernekleri gerçek demokrasiyi savunduklarında ve grup çıkarlarını terk ettiklerinde bütün öğrenciler bu derneklere üye olacaklardır. 

"Biz, demokratik beraberlik anlayışını hayata geçirmek isteyen Demokratik Sol'cu (CHP) ve DGB'li* öğrenciler demokrasinin yaygınlaşması, öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin sağlanması, akademik demok- 


-ratik sorunların çözümlenmesi, sosyal 


ve kültürel uğraşıların gerçekleşmesi için bütün Beytepeli arkadaşları bu harekete katılmaya çağırıyoruz." 
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HABER MERKEZI 

CHP Ankara İl Kongresi bugün o yapılıyor. 
1051 delegenin katılması 
beklenen kongrede şimdiki İl Başkanı Ümit Gürtuna yeniden başkanlığa adaylığını koyacak. 

Kongre öncesi görüşmelerine başvurduğumuz 
CHP Ankara İl Başkanı ve başkan adayı Ümit Gürtuna, "Tabana dayalı bir yönetim oluşturmaya çalıştık" dedi. Gürtuna Ankara'nın 21 ilçesinde yapılan kongrelerin sonuçlarına göre, şimdiki yönetimin kongreden başarılı çıkmasının beklendiğini bildirdi. 

Ankara İl Yönetimine muhalefet eder. CHP'liler den Ankara Milletvekili Önder Sav iæ, CHP'deki tartışmalarla ilgili görüşlerini muhabirimize açıklarken, "kendi içinde hiz- 


CHP Ankara İl Kongresi b CHP Ankara İl Başkanı ve Başkan Adayı 


. Ümlt Gürtuna: "TABANA DAYALI BİR YÖNETİM OLUŞTURMAYA GALIŞTIK” 


© Ankara il Yönetimine muhalefet eden CHP'lilerden Ankara Milletvekili Önder Sav, partideki tartışmaları "hizmet yarışı” olarak nitelendirdi © Bugün yapılacak olan Antalya Il Kongresine üç aday katılıyor, G.Antep”te 


iki adaydan biri çekildi met yarışı yapmayan bir 


sol parti olamaz” şeklinde konuştu. 


Genel NMerkezciler tarafından, 'Belediyeciler"' olarak adlandırılan, ancak kendilerine "örgüt Emekçileri" grubu diyen muhalefet ekibinin Ankara İl Kongresinde liste çıkarmayacağı öğrenildi. 

Mehmet Kapusuz'un 
Ankara İl Başkanlığına aday gösterileceği yolundaki haberlerin doğruluk derecesini sorduğumuz muhalefet grubunun önderlerinden bir CHP'li şunları söyledi., 


"Bir liste çıkarmamız veya İl Başkanlığına aday göstermemiz sozkonusu değil, Ankara İl Kongresi delegasyonu büyük ölçü de masa başında hazırlan mıştır. Delege seçimleri, yüzde alt.nıştan daha fazla oranda örgüte, üyelere dayanmacan hile yoluyla yapıldı. bu bakımdan kongrede demokratik br şekilde yarışma olanağı kalmamıştır, aday çıkar mamızın gereği kalmamıştır.” 


ÜMİT GURTUNA'NIN 


AÇIKLAMALARI 
CHP Ankara İl Başka- 


NANA 


Kısır parti içi grup çekişmelerinin bol bol yer aldığı kongrede, Türkiye'deki 


ve dünyadaki duruma ilişkin en ufak bir laf edilmedi.(Fotoğraf: AYDINLIK) 


CHP il Kadın Kolu Kongresini Topuzcular kazandı 


= İSTANBUL (ÖZEL) 
Üçünçü Dünyacılar diye tanınan grubun, yasal olmadığı gerekçesi ile boykot ettiği CHP İstanbul İl Kadın Kolu Kongresinde, "'Topuzcu'' Aysel Baykal'ın listesi seçimi kazandı. 

Kongre İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin oy birliği ile Divan Başkanı olarak seçilmesi ile başladı. Daha sonra söz alan İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün eşi Ayşe Tüzün, "Kadın Kolunun ve Merkezce görevden alınan yönetim kurulunun bazı üyeleri çift kimliklidir ve en önemli eylemlerin- den saydıkları 'Evlat Acısına Son' mitingi bir başını İKD ve Dev-Sol'un çektiği çift başlı bir miting tir"' dedi. Bu- 


YAŞLIBIRANA | 
“Alnının teriyle | elinin emeğiyle | geçinen insanlar | birbirini kırmaz” 


HASAN YILDIZ 


nun üzerine salon yuh sesleri ile çınlamağa başladı. Eleştirileri cevaplamak için söz alan Başkan Adayı Aysel Baykal; Partiye hiçbir yabancı unsurun sızmasına izin vermeyeceklerini, Evlat acısına Son Mitingin'de İKD ile demokrasi temelinde bir işbirliği yaptıklarını ve İKD'yi kadın hareketinde yeri olan bir örgüt alarak gördüklerini söyledi. Söz alan diğer delegelerin konuşmalarından sonra oylamaya geçildi. 285 Delegeden 215'inin katıldığı toplantıda 168 delege oy kullandı ve seçime katılan tek liste Aysel Baykal' ın Başkanlığındaki Yönetim Kurulu kazandı. Ayrıca Merkez Yönetim Kurulu Kongresi içinde 19 delege seçildi. 


©Sahte solcular “devrimcilik” 
adıaltında genç kızları evlerinden ayırıyorlar 


HABER MERKEZİ 
Tunceli'nin merkezinde bundan bir süre önce iki kız ile iki erkeğin fuhuş yaptığı söylentisi yayıldı. Kızlardan biri bir süre önce Halkın Yolu'ndan diğeri de bir süre önce TİKKO'dan ayrılmışlardı. 
Bu iki kızı ve iki erkeği AnafatmaTuristik Tesisleri'nin yanında gören bir şöför ise ortada dolaşan dedikodulara, sözkonusu kızların Devrimci Yol'dan olduğunu söyleyerek katılıyordu. 
Sağda solda bu kızların Devrimci Yol'dan iki kıza benzediğini anlatan şöföre 


kişi gelerek neden böyle söy- 


APOCU-DEV YOL ÇATIŞMASI 


Uzun süren bu çatışmayı 


polis seyretti ve müdahale etmedi. Olaydan sonra TÜS-DER adlı bir sağlık kuruluşunu ` hiç yoktan aradı, oysa çatışmada otomatik silahlar kullananlar ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlardı. Ayrıca olayla yakından uzaktan hiç bir iliskisi olmayan altı kişi polis tarafından gözaltına alındı. 


APOCULAR HALKI TARADIKLARINI 
İNKAR ETTİLER 


lediğini soruyorlar, Kendisi- nin yalan söylediğini ve bunu düzeltmesini istiyorlar. Şöför ile Dev-Yol'cular arasındaki tartışma giderek kavgaya dönüşüyor. Şöförün akrabası olan birkaç Apo'cuda kavgaya giriyor. Kavga büyüme- den çevredekiler tarafından önleniyor. Ancak sözkonusu kavga Dev-Yol'cular ile Apot cular arasında büyük gerginliğe neden oluyor ve ertesi gün yani 15 Şubatta da öğle vakti, aynı tartışma si- 


—— — — m m m m ağ 


Arzun Turan adlı yaşlı ev kadınına Tunceli'deki bu du rum hakkında ne düşündü- günü sorduk: 

A.T: Bu duruma birbirini yiyen, kıran devrimciler sebep oluyor. Durum çok kötüdür. Şimdilerde çocuklar anasını atasını lanımıyorlar. 
Bu güne kadar hiç duymadığımız görmediğimiz şeyler yapıyorlar. Eskiden huzur vardı. İyilik dostluk vardı. 
Şemdi herkes korku ve panik içindedir. Kimse evladından, canından, malından emin değildir. Yarın ne olacağı hiç de belli değildir. 

H.Y: Tunceli o eski gün- 


lahı çatışmayla sonuçlandı. Olayla ilgili olarak yine lerden bu günlere neden Apo'cular, çatışmada kullan- üstüste bildiriler dağıtıldı. geldi? j 

dıkları otomatik silahlarla Apo'cular ise ortada sekiz A.T: Eskiden herkes oçevredeki halkı ve Dev-Yol! yaralının olmasına rağmen kul okurdu. İşte çalışırdı, cuları taradılar. Olayda sekiz dağıttıkları bildirilerde göz alnının teriyle elinin ekme- kişi yaralandı. Bu saldırıda göre göre halka ateş açtık- ğiyle geçinirdi, kimse anayaralanan halktan 5 kişi has- larını inkar ediyorlardı. sının babasının dediğinden taneye kaldırıldı ve olay 5 çıkmazdı. anasını babasını 


Gerek sözkonusu olan fuhuş olayı, gerekse halktan sekiz kişinin o yaralanması 


resmi evraklara geçti. Diğer üç yaralı ise başka yerlerde 


Şe 


arzun Turan adlı yaşlı ev Kadını: “Şimdi gençler anasını atasını ta- 


ntmıyor. Hiç kimse canından malından emin değil" 


kırmazdıDaha sonra s lk solculuk çıklı. O za hele neyse, daha sonra solcu gruplar birbirini kırmaya başladı. İşle o za- 


man her şey alt üst oldu Bir kere okul, köy, yol arkadaşları birbirini kırmaya başlarsa komşu komşuya düşman edilirse arlık ne kalır ki? 


H.Y: Sizce neden solcu gruplar birbirlerini kırmaya başladılar? 

A.T: Sol grupları en çok birbirine düşüren şey içlerindeki ajanlar, münafıklar ve hainlerdir. Yoksa bütün çocukların ve gençlerin kötü niyetli olduğunu söyleyemeyi. 


Devrimci Yol grubundan iki 


tedavi edildiler. 


ide, Devri kelkışnıgt: 
sağda 50. 
an 


uzun süre gerginliği sürdürdü. 
Her iki grupta ': tıklarını inkar etme yarışına girdi. Sahte solcu tekkeler, birbirlerini ajanlıkla. provokasuçluyorlardı madan, Ama hemen ardındın da birleşelim ortak komiteler kuralım çağrısı 
Devrimci Yol olaydan sonra 


törlükle 


. Ve bu lan yeysaya ba: 


gius, ta üskürt 


HALKIN GÜZEL 
GELENEKLERİNİ 
YIKMAK BİR MARİFET 


bütün yap- 


eliyordu. 
Be te solcuların bir 


hem de yerine ahlaki yozluğun cürümüşlüğün en kötüsünü koyarak yıkmak konusunda birbirlerinden geri kalmı- 


vorlar. 


r, Bu tür kötü ilişkilere doğru bir bakışları olmayan çeteler, yok sen yaptın, yok ben yaptım mü- 


cadelesi veriyor, kendilerini dur- aklamaya çalışıyorlardı. 
Öte yandan Tunceli'nin 


merkezinde olay halkın büyük bir nefretiyle karşılandı. 
marifetleri de "devrimcilik" adı altında 


yünde Halkın Kurtuluşu'ndan bir kızın aylarca eve gelmemesi üzerine köyde herkes kızlarının, çocuklarının devrimci olmaması için azami dikkat gösterir oldu. Köylüler demek bunlar başımıza gelirlerse yapacakları bu olacak kızların kadınların evi barkı belli olmayacak" dedi. 

Nazimiye İlçesinin Büyük- 


Sah- 


dağıttığı bildiride "sol güç- EE İN as, Dene aa sag m aralarında bir RU genç kızları anne babalarına yurt Köyünden bir köylü ise Milayı balans AE form olusturmaları" gereğin- düşman etmeleridir. Halkın ablasını ziyarete giden 'bir bi den sözediyordu. S güzel geleneklerini yıkmak (odevrimciye sahte solcular 


hakkında şöyle dedi: "Kızlarımızın devrimci olması demek eve gelmemeleri" demektir 


Bu konuda birbirlerinden geri kalmayan tekkeler aynı zamanda Tunceli halkının evlilik, &le ile ilişkiler gibi 


Bunlar genç kızları ailele- 


rinden koparmayı sokaklara 


düşürmeyi 


bir marifet sanı- 


Yarın: 
TIKKO” cular Dest Yatılı Bölne 


masını kınayan blldirller Yayınlaaı. 


Devrimd-Yol Grubu sözkonusu tuhuş olayının Kendileriyle ilişkisi ol madığını anlatan ve Apo'cuların kendilerine ve sıradan kişilere ateş aç- 


güzel 


geleneklerini konusurda da birbirlerinden geri kalmıyorlardı. 


yıkmak 


yorlar. Tunceli halkı bu konularda sahte solculara hiç güvenmiyor. Tunceli'nin bir kö- 


Okulunun topraklarını işgal ediyorlar 


nı Ümit Gürtuna sorularimızı şöyle cevapladı 


AYDINLIK: 4 Mayısta yapılacak İl Kongresi sonuçları ne olabilir? 

GÜRTUNA : Uzun süren Çalışmalardan sonra 
İl Kongresine gelindi. Bu arada 21 İlçe'nin kongreleri yapıldı. Doğal olarak, bu sonuçlara göre şimdiki yönetimin kongre sonunaa başarılı çıkması bekleniyor. Şu ana kadar karşı'bir liste çıkartılmasına ilişkin ciddi bir bilgi- de bulunmamaktadır. An cak CHP demokrasiye inanmış bir partidir. Son dakikada dahi bir liste çıkar ve demokratik bir yarışma yapılır. Sonucun her halükarda CHP yararına olması önemlidir. 

AYDINLIK: Sizin yönetiminizin özelliği nedir? 

GÜRTUNA: Şu an yönetimde bulunan arkadaşların ortak bir yapıları vardır: En kutsal değer emektir. Bu düşüncenin uygulanabilmesi için de halk oyuna dayalı demok ratik yöntemin geçerliliği temel görüştür. Bu düşünceyi tabana yansıtmadan, ona dayandırma- dan herhangi bir sonuç alınacağına inanmıyoruz. 
Bu nedenle yalnız kariyerist seçim hesapları yerine tabana dayalı bir yönetim oluşturmaya Çalıştık. Bunun olumlu sonucunu da aldığımız kanısındayım. 

AYDINLIK: Ankara örgütündeki muhalefetin durumunu nasıl değerlendiriyor sunuz? 


GÜRTUNA: Muhalefet demokrasinin vazgeçilmez özelliğidir. İktidar da bulunanların daha dikkatli davranmalarını sağlar. Bu bakımdan Ankara örgütünde ciddi bir muha lefet sağlık unsurudur. 
Ancak bu muhalefetin niteliğini iyi saptaması gerekir. Eğer iktidarı daha sağlıklı bir yöne sürüklemek isterlerse bu fayda getirir. Yok yalnız sırf kendilerinin gelecekteki seçim hesapları için davranırlarsa durum değişir. 
Zaten böyle bir görünüm de ortaya çıkmıştır. Aralarında sol yorumlamada görüş ayrılığı olduğu sanılan muhalefet belli bir ittifak kurmakta sakınca görmemiştir. Hem de bu kanadın biri diğerini yıllardan beri anti-demokratik olmakla suçlarken, ittifak kurması partinin halkın istekleri doğrultu - sunda hareket etmesin- den çok, kendilerinin gelecekte yeniden milletve - kili seçilmelerinin önemli olduğunu ortaya koymuş tur. Ayrıca bu tutum bizim için hiç de şaşırtıcı olmamıştır. 

AYDINLIK: Kurulta- ya ilişkin (o görüşleriniz nedir? 

GÜRTUNA: Türkiye' 
nin bugünkü koşullarında önümüzdeki Kurultayın da önemi grtaya çıkar. 
Ankara örgütü sözle değil her şeyiyle Genel Başkan Sayın Bülent Ecevit'in yanında olmaya hazırdır Sayın Genel Başkan kimin hangi kisve altında, uluslararası sermayenin hizmetinde olduğunu çok iyi bilir. Sermaye tarafından kurdurulmuş solcu görünen örgütleri de iyi tanır. Biz, halkın- dan yâna olduğundan en küçük bir kuşkumuz dahi bulunmayan Sayın Bülent OEce...'in yanında açıkça ve koşulsuz yer alacağız 
ÖNDER SAV'LA 
KONUŞMA 

CHP Ankara Milletvekili Önder Sav ise muhabirimizin sorularına karşılık olarak şunları söyledi: 

AYDINLIK: Bölgemiz deki son gelişmeleri ve bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin konumunu nasıl değerlendiriyor sunuz? 

SAV: Bu sorunuza cevap vermeyeceğim. 

AYDINLIK: CHP'nin birlik ve bütünlüğü nasıl sağlanabilir? 

SAV: Bir sol partide her zaman tartışma olur. 
Bunu anlaşmazlık niteliğinde değerlendirmemek gerekir. Kendi içinde hizmet yarışı yapmayan bir sol parti olamaz ve CHP' deki iç çekişme şeklinde nitelendirilen (o olayların da böyle değerlendirilmesi gerekir 

AYDINLIK: CHP İlçe delege seçimleri ve İlçe Kongreleri sırasında birçok olay cereyan etti. 
Özellikle Sovyet yanlısı fraksiyonlar: kongreler sırasında yoğun faaliyet yürüttüler. Bu faaliyetleri nasıl değerlendiriy orsunuz? 

SAV: Ben böyle bir şey gözlemedim 

ANTALYA VE 
GAZİANTEP 
KONGRELERİ 

Öte yandan bugün yapılacak olan Antalya İl Kongresinde üç grubun çekişeceği öğrenildi. 
Gaziantep İl Kongresinde ise Hasan Nehir'in adayhktan çekilmesiyle Genel Merkezcilerin adayı 


“Zihni .Kutlar'ın steki liste , 


olarak seçime katılacağı açıklandı. 

Pazar günü yapılacak olan Trabzon İl Kongresinde tek listenin çıkması beklenirken, Çanakkale'de üç başkan adayı- nın olduğu bildiriliyor. 
Hakkari'de ise CHP'ye geçen eski AP'lilerle eski CHP İl Yöneticilerinin karşı karşıya geleceği öğrenildi. 

İZMİR'DE BAŞKAN 
ADAYLARI AKMAN 
VE BULGUN 

Bu arada Pazar günü yapılacak olan CHP İzmir İl Kongresi için şimdiki İl Başkanı Sedat Akman'ın yanısıra eski İl Başkanı Ekrem Bulgun da adaylığını koyduğunu açıkladı. 

Genel Merkezciler 
Akman'ı desteklerken, İzmir'deki muhalefet gruplarının Bulgun'u ortak aday göstermeleri kesinleşti. 

13 ilçe Başkanı ile ortak bir toplantı yaptıktan sonra adaylığını açıklayan Bulgun şöyle dedi: 

"Ülkemizin çok kritik günler geçirdiği, bir yandan dış güçlerle, bir yandan acımasızlığını en ileri noktaya getiren muhalefetle uğraşan CHP'nin bugünlerde kendi içinde sen-ben kavgası yapması değil, birkirine karşı sevgi ve saygıyla bütünleşmeye ihtiyacı vardır. 

Bulgun ''parti içinde yapay düşmanlıklar yaratarak bu düşmanlıklar dan siyasi yarar bekleyenlerin oyunlarını bozacaklarını" da söyledi. 


Gerçeği 


Olaysız mı geçti? 


Sanki olaylı geçmesi için ille de bir meydan- da 36 kişinin katledilmesi gerekiyor. ; 

Resmi açıklamalara, gazetelerin manşetlerine bakıyoruz. 

"1 Mayıs olaysız geçti”, "önemli bir olay ok madı”, "sessiz geçti”. 

Koskoca İstanbul'un 4.5 milyon nüfusuyla birlikte evine kapanması olay değil! 

İşçi sınıfının işçi bayramında evlerine kapanmış olması olay değil! 

İzmir'in Konak Alanında Rusya'ya bağlılık gösterilmesi olay değil! 

Bazı ucuz kahramanların sahte TKP ile rekabet uğruna çocuk gibi "işte sokağa çıktım" deyip kendilerini gözaltına aldırmaları olay de-Sİ 

İçişleri Bakanlığında "1 Mayıs bürosu" kurulması, “korsan miting" sözünün — yetkililerin demeçlerinc geçecek kadar güncelleşmesi olay değili 

DİSK yöneticilerinin 45 milyon insanı evine kapattırdıktan sonra nezarethaneden mesaj yayınlayıp “amacımıza ulaştık" demeleri olay değil!... 

Bütün dünya emekçilerinin yüzyıla yakın birlik ve mücadele günü olarak kutladıkları 
1 Mayıs, Türkiye'de son üç yıldır bir "tertip 
ve kışkırtma günü", “Yaşasın Sovyetler Birligi" çığlıklarının atıldığı bir “milli ihanet günü" haline getirilmeye çalışılıyor. 

Bir aydır ibretle bu oyunu seyrediyoruz. 

Önce TKP'nin Sesi'nden 1 Mayısla ilgili "savaş belgileri" (sloganları) ilan edildi. Sloganlar- da savaştan başka şey yoktu. Geçen yılki "İşçi sınıfının birlik ve dayanışma günü" lafı bile, "savaş, birlik ve dayanışma günü" haline getirildi. Önce "'mücadele" kelimesi "savaşım" olmuş, daha sonra "ım"ı da düşünce geriye gerçek niyet olan "savaş" kalmıştı. 

* Daha sonra savaş komitelerine "1 Mayıs'ta 

savaş alanlarına" emirleri yağdırıldı. 

Ardından sıra DİSK yöneticilerini kışkırtmaya geldi. Rus Beşinci Kolu DİSK yöneticilerine pasifistlikten gericiliğe kadar her türlü suçlamayı yönelterek kendisiyle rakabete sokmaya, oyunlarına alet etmeye girişti. 

DİSK yöneticileri de böyle bir kışkırtmaya zaten teşne oldukları için, "1 Mayıs'ı Taksim' de kutlayacağız" diye tutturdular. 

Ne var ki, işin bu noktaya gelmesinin baş sorumlusu olan Doğu Berlin'dekiler, 1 Mayıs'tan üç gün önce İstanbul'dan vazgeçip İzmir'e gitme emrini veriverdiler. Bir gün önce "yelkenleri suya indirmek savaşımda yengi demektir" diye kışkırtmaya devam ederken, ertesi gün yelkenleri suya indirdiler. 

Sorumluluğu da DİSK'in sırtına yıktılar. Taraftarlarına "'savaşımda yenildiklerini" göstermemek için, DİSK'e saldırının dozunu iyice artırdılar. “Zaten bu gericilerin önderliğinde Taksim'e gitmek MİT ve CİA'nın tuzağına düşmektir" dediler. 

Yelkenlerin suya indirilmesi o kadar hızli cereyan etti ki, bu yüzden bazı haberleşme aksamaları (!) bile oldu. TKP'nin Sesi 27 Nisan sabahı saat 8.00'deki yayınında Maden-İş Bank-Sen ve Baysen'in İzmir'deki gösterilere katılacağı yolundaki açıklamalarını okurken, sözü geçen sendikalar aynı açıklamayı ancak öğlene doğru kamuoyuna duyurabiliyorlardı! Yani Doğu Berlin'den düğmelerine basıldıktan sonra! 

Sonucu biliyorsunuz. Kendilerince artık dönülmez bir rekabetin içine girmiş olan DİSK yönetiminin tutturması, İstanbul'da sokağa çık- 

| ma yasağı ilan ettirinceye kadar sürdü. 

Böylece Türkiye, işçi' bayramı olmaktan çıkıp, huzursuzluk ve tedirginlik günü olmuş bir 
1 Mayıs yaşadı. 

Bu kadar olaydan sonra, halkla alay eder gibi bir laf: "Olaysız geçti!" Aynen geçen yıl Taksim'de "Yaşasın Sovyetler Birliği" pankartlarına baka baka "olaysız geçti" dedikleri gibi. 

Herşeye rağmen bu 1 Mayıs'tan da kazançlı çıkan halk, zararlı çıkan Rusya olmuştur. Rusya'nın maşalarının maskesinin iyice düşmesi, “anarşinin esas kaynağı biziz" diye ilan etmeleri, bunun uğruna iğreti ittifaklarını “savaş alanına" zorlayarak kendi içlerindeki çelişkileri derinleştirmeleri, kargaşalıktan kurtulmak isteyen halk için az kazanç değildir. 
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FESTİVALİ 

İLGİ İLE 
İZLENİYOR 

6 Mayıs'da bitecek 
olan Uluslararası 16. 
Efes Festivali'nin ilgi ile izlendiği bildirildi. 

Selçuk Belediye 
Başkanı Dr.Cahit Tanman bugüne kadar festi - valin onbinlerce kişi tarafından izlendiği belirtti. Festivalide; kardeşlik simgesinin oluştuğunu belirten Tanman şunları söyledi : 

"Şimdiye kadar r ülkelerden gelen ekipler giysi, müzik, sanat bakımından halkı doyurmuşlardır. Romen, Yugoslav ve Polonya ekipleri tam kadroları ile halka unutulmaz gösterilerde bulunmuşlardır. 

"Turizm Bakanlığı" 
nın 45 kişilik folklor ekipleri yöresel folklorlarını başarılı bir şekilde sunmuşlardır. Festival tüm olarak amacına ulaşmıştır." 

Belediye Başkanı 
Tanman, İsveç televizyonunun festivali izleyip filme aldığını belirtip, bu filmlerin yabancı ülkelerde tanıtıcı olarak gösterileceğini sözlerine eklemistir. 


Uluslararası 


Cannes 
Sinema 
Şenliğinin 
Seçici 
Kurulu belli oldu 


10-20 Mayıs günleri arasında yapılacak olan Uluslararası Sinema Şenliği'nin seçici kurulu belli oldu. Fransız romancısı Francoise Sagan'ın başkanlığında oluşan seçici kurulda şu üyeler bulunuvor: 

-Sergio Amidei; İtalyan senervocusu, R.M. 
Arlaud: İsviçreli sinema eleştirmeni, Jose Luis Berlanga İspanyol yönetmeni, Maurice 
Bessy: Fransız sinema yazarı, Cannes Şenliği' nin eski yöneticisi, Paul Claudon: Fransız yapımcısı, Jules Dassin: Amerika yönetmeni, Satvajit Ray: Hintli yönetmen, Szolt Kesdi: Kovacs; Macar yönetmeni, Robert Rojdestvenski: Sovyet ozanı, Susannah York: İngiliz kadın oyuncusu. 


AFYON 
BÖLGE 
TİYATROSU 
KURULUŞ 
ÇALIŞMASI 
BAŞLIYOR 


ANKARA-ÖZEL 
Afyon Kültür Müdürlüğü'nün isteği üzerine Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Afyon'da tiyatronun (o oluşturulması için yönetmen olarak Ferdi Merter'in gönderildiği açıklandı. 
Ferdi Merter, tiyatro kadrosunun büyük bir kısmının Afyon'da oluşturulacağını açıklayarak, çalışmalarda ki amac Afyon'da tiyatroya gidememiş herkese tiyatroyu tanıtmak, sevdirmek ayrıca tüm Afyon çevresi köylerde ve illerinde temsiller vermektir dedi. İlk oyun olarak Necati Cumalı" 
nn "NALINLAR" 3 
Mayıs'da sergilenmeve başlanacağı bildirildi. 


İSTANBUL 12. 
ASLİYE HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN 


978/493 

Davacı Mehmet Vehbi Yeşilay tarafından davalı S.S. Yuva Koop. Başkanhğı aleyhine açılan İptal davasında; 

Yapılan soruşturmaya rağmen adresi tesbit edilemeyen davalı S.S. Yuva Koop. Başkanlığı gazete ile İlanın giyap tebliğ ettirilmesine karar verlidiğin- den adı geçen davalının duruşmanın o bırakıldığı 13.6.1979 Saat 11.30'da mahkemesi duruşma sonunda bizzat hazır bulunmasini veya kendisini ve vekille temsli ettirmesi yerin kayim olmak üzere gıyap tebliği olunur. 

Hâkim 


(Basin: 3323 -- 434) 


v 


El Greco'nun ünlü tablolarından üçü: (so; 


EL GRECO 


tius'un Şehit Edilmesi" 


\ 


h ($ idan sağa) “Espolio"' ''Çarmıha 


EFSANESİNİN SONU 


El Greco'nun tablolarındak: uzun-ince insan vücutlarını ve mistik havayı açıklamak için bu büyük ustanın görme bozukluğuna maruz olduğu, akıl hastası ve hatta narkoman olduğu bile ileri sürülmüştür. 

Tarih boyunca o ressamlar özellikle ya da rastlantı, sonucu konunun dış görünümü yanında özünü de vermeğe çalışmışlardır. 
Aslında sanatçıyı, zanaatkar ya da teknisyenden ayıran konu da zaten bu içgüdü, anlatım yeteneğidir. Şöyle ki, bir ressam gördüğünü tuvale aktardığında elin - de olmadan kendi kişiliğini de koymaktan (anlatmaktan) kendini alamadığı için, etkisinde kaldığı ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar hakkında da ipuçları verir. Bu ipuçları, konuda uzmanlaşmış bir gözlemciyi, sonradan ilgili kayıtların ortaya çıkarılması ile doğrulanacak bir tanıma (teşhis) götürebilir. Nedir ki, bu tıp yargılarını verenler, kendi. ön-yargılarının ve sınırlı görgülerinin etkisinde kâlabilirler. Bu yüzden de El Greco'da olduğu gibi, asılsız tıbbi varsayışlar, sanatçının kuşaklar boyunca yanlış anlaşılmasına neden olabilir. 

El Greco ve çağdaşlarının çoğu yapıtları, seyircileri şa - şırtmış, sarsmıştır. Bugün bile şekil ve renklerin değişikliği çoğumuza anlaşılmaz, yabansı gelebilir. Busanatçıların akıl hastası ya da gözlerinin iyi görmedigininin sanılması bunun içindir. 
“Üslupçu" denilen resim ekolünün büyük ustalarından biri El Greco'dur. Kökeni Roma olan bu ekolün etkisi tüm Avrupa'da duyulmuştur.Bunlara genellikle olağanüstü insanlar gözüyle bakılmış, ya dahi, ya da deli denmiştir. Ardından, tutum ve teknikleri daha yaygın bir kabul gören başka sanatçılar ortaya çıkınca Üslupçular unutulmuştur. 

Üslupçuluk, konuya öz üslup (anlatım biçimi) ya da davranışın adet olarak abartılmasıdır (mübalağa). Üslupçu bir ressam, ustası bildiği bir sanatçının bazı özelliklerini taklit ederek ve abartarak, , yaratmak istediği izlenimi bozacak şekilde belirtme çabasındadır. Üslupçuluktan amaç, kuvvetli bir izlenim (inti- ba) yaratmaksa da, yapmacık değildir, çünkü yapay bir poz ya da sav değil, ressamın öz benliği- nin bir parçasıdır. Şu da unutulmamalı ki, üslupçuluk, kişisel gelişmede bir evre olarak, plastik sanatlara özgü olmayıp tıp da dahil diğer sanatlarda da görülmektedir. Üslupçuluk, daha 
dar bir anlamda, 1550 ile 1600 
arasında Rönesans sanatından Barok sanatına götüren yarım yüzyıllık geçiş devresi sanatına denir. 

Geleneğin Değiştirilmesi: Demek ki, Üslupçular geleneksel kaynaklarına sarsıcı bir görünüm veren ve çağdaşlarının gözünde "karikatür" izlenimini yaratan resimler yapmış olan XVI. yüzyıl sanatçılarıydı. Zamanın eleştirmenleri, bu sanatçıların kavramlar ile karşı karşıya kalınca, içtenliklerinden okuşkulanmaktan kendilerini o alamıyorlardı. Bu tepkiyi günümüzde Paplo Picasso'nun "'Şikago'lu Kadın" tablosunun uyandırdığı tepkiye benzetebiliriz. Rönesans ustalarının eserlerine baktığımızda, resim sanatında olsun, Gotik heykel sanatında olsun, "ince uzun boylu" üslupçuluk izlerine rastlıyoruz. Bazı durumlarda ve özellikle El Greco'nun eserlerinde Bizans etkisini de görüyoruz. Bu etki, boyut ve perspektif ayrıcalıklarında ve çarpıcı renklerin kulla- 


MUNIP ÖZBEN 


nılmasında "öncelikle" belirgindir. Elimizdeki kanıtlar, Klasik Rönesans devrinin Yunan ve Roma sanatını anımsatan duruluğuna karşı , bir tepkinin doğduğunu düşündürmektedir. 
Kompozisyonun dengesi kasten bozulmuş, huzurun yerine mücadele geçmiştir. | İnce-zayıf insan vücutları, insan ruhunun yükselme çabalarını simgeliyor, çarpıcı renkler ve sağa-sola yılanvarı dolanmalar özellikle huzursuzluk havasını kuvvetlendirme- ye yarıyordu. 

Ressamların tek olarak zamanın toplumsal ve bilimsel değişikliklerin (ne dereceye dek) etkisinde kaldıkları (o söylenemez. Ama genel olarak bir sanat ekolü, zamanın kalıtından (miras) ayrı tutulamaz. XVI. yüzyılın sonlarına doğru bilimsel gözetleme son derece artmıştı. Bu, Galileo'nun devri, akıl çağının alacakaranlı- 


.Şıydı. Aynı zamanda astronomi 


altın çağını yaşıyordu. Rönesans çağında Arapların bilim hazinesine kavuşmasının sonucunda fizik, matematik ve tıp büyük ölçüde zenginleşmişti. Denemeler bilim ve sanata yeni bir kuvvet aşılıyordu. 

El Greco İspanya'yâ' vardığı zaman Arap hekimlerince geliştirilen optik ilminin orada kök saldığını gördü ve bu konunun sanatta uygulanmasıyla ilgilendi. Diğer Üslupçu ressamlar, kompozisyonlarındaki değişikliklerde ve perspektif problemlerini çözmede konveks ayna ve kamera obskura'dan yararlanıyorlardı. Greco da bu yardımcı araç ve gereçleri biliyordu. Bunları kullandığına dair kanıt yoksa da ilmi merakı bunları düşünmesine neden olacaktı. Gerek bu bilgi, gerekse ulusçuluğu ve yetişme şekline borçlu olduğu kuvvetli ögeler (Bizantin bağnazlığı, Latin duygusallığı ve Klasik Yunan berraklığı) sözde "astigmatizm" konusunda, ilmi dayanaktan uzak varsayımların ortaya sürülmesine gerek bırakmamaktadır. Üstelik çağdaş oftalmologlar, El Greco'nun tablolarının görme bozukluğu tanımına götürmediği fikrindedirler. 


Astigmatizm kural olarak yaşla ilerlemez. Oysa, sanatçının ilk yapıtları (boyut prospeksiyon olarak)normaldir. Ancak konunun ruhunu belirtmek için degişik renk üslup, ögelerini kattığında resimlerindeki insanlar uzayıp-incelmeye başlamıştır. 
Astigmatizmin sonucu olan incelme bir tek plandadır. Oysa El Greco konularını yalnız dikey olarak değil bütün yönlerde inceltip uzatmıştır. Üstelik bir astigmat gördüğünün resmini yaptığında, resmi, normal görenlere normal gelir. 


Sanatçı, renk kavramının fizyolojik yönlerinin farkında mıydı, bilemiyoruz? Yine de optik ilmi öğrendiği için, bunun esaslarını da kavramış olduğu muhtemeldir. Çarpıcı renklerin yarattığı izlenim ve duygusal tepkiler, tarih boyunca 'bilinegelmiştir. Biz bugün göz yeteneği- nin renge göre değiştiğini, mavi gibi dalga uzunluğu kısa olan bir renk için daha fazla , kırmızı gibi dalga uzunluğu uzun olan bir renk için ise daha az olduğunu biliyoruz. oPsiklolojide birinci gruptaki renklere serin, ikinci gruptakilere ise sıcak denir. Yüzeydeki sıcak renkler, bize serin renkiere göre daha yakın gelir. 
El Greco bilerek ya da bilmeden renkleri bu ilkelere göre kullanmıştır. Parlak ve çarpıcı paleti- nin gözleri kamaştırmasını isti- 


yordu. Kullandığı ünlü açık sarı renk, durgunluk; kırmızısı heyecan, mavi ve yeşilleri ise melankoli ve düşünceyi aşılıyordu. 

El Greco 1541 de Girit'te doğmuştur. Asıl adı Kiryakos Te oto kopulos'tur. 1572 de İspanya'ya vardığında adı Domingo Theotocopuli şeklinde kaydedilmişse de "Grek" diye tanın, 


mıştır. O zaman 32 yaşındaydı.” 


İspanya'ya gitmeden önce İtalya'da 5-6 yıl kalarak Tintoretto ve Titian'ın yanında çalışmıştı. 
İtalya'dan ayrılmasının nedeni olarak, o zaman putlaştırılan Michelangelo için uluorta konuşması söylenir. Sözünü sakınmazdı. Bir gün Sistine Chapel'deki Michelangelo'nun ünlü "Kıyamet Günü" adlı tablosundan konu açıldığında, El Greco, bu tablo bozulduğu zaman, bundan aşağı olmayan ve üstelik konuya daha yakışır bir şekilde bir yenisini yapabileceğini ileri sürmüştü. 

İspanya'da Toledo'da yerleşmiş ve 1914'de ölümüne değin, İspanyol sanatının, özellikle bu şehirde gösterdiği büyük gelişmesinin simgesi olmuştur. Kişiliği için bilinen, Toledo'da sürdüğü yaşamla ilgilidir. Kolay parlayan, dakikası bir diğerine uymayan huyu vardı. Mistik tabia tına karşın, ibadetten çok şehvetten zevk aliyordu. Paraya düşkün olmakla kullanmasını bilmiyor, Toledo ileri gelenleri durmadan yardıma koşuyordu. 
Yapıtlarına üstün değer tanıdığı için yüksek fiyatlar istiyor, alışılmamış üslubu karşısında şaşkına dönüp bedeli ödemeğe yanaşmayan müşterileriyle davacı oluyordu. İnsanları fazla ince ve uzun bulan davalıya “uzun boy cüceninkinden daha iyidir" diyor, çoğu davadan kazanmış çıkıyordu. 


Jeronıma de las Cuevas adlı tek kadına bağlı kalmıştır. Jorge Manuel adını verdiği tek oğlunun annesiydi, ama jeronima ile evli olduğuna dair kayıt yoktur. 
Zamanın koyu katolik İspanya' sında nikahsız yaşaması olağanüstü sayılsa da, deli ya da islah kabul etmez bir sanatçı gözüyle bakılan El Greco'ya ayrıcalıklı bir bağımsızlık tanındığı varsayılabilir. Sanatçının özel yaşamı incelendiğinde geleneksel anlamda bir dahi, uğraşlarına tüm varlığıyla bağlı ve hiç bir karış- ma kabul etmeyen bir kişi ile karşılaşırız. 


Yirminci yüzyıl sanatı açısından Üslupçular, Fransız empresyonistlerinin ve Hollandalı Van Gogh ve İspanyol Picasso örneği, kendi yolunda giden büyük ustaların ataları sayılmıştır. Bu açıdan bakıldığında Üslupçuların gerek kendilerinden önce gerekse sonraki izleyicilerle ilişkilerini anlayabiliriz. Tüm bunlar Uslupçuların ve özellikle El Greco'nun astigmatizmden rahatsız olup olmadığı konusundaki. tartışmayı durduramamıştır. Oysa tüm kanıtlar sanatçmın, görme yeteneğini ve renklere karşı ince duyusunu suçlamada bırakmanın haksızlık olduğunu gösteriyor. Aslında hangi gözle bakılırsa o şekilde görüldüğü, ilmi tartışmalar- da da unutulmamalıdır. Özetle, zamanından dörtyüz yıl önce doğan El Greco, göz hastası değil, sanatında delilik ile deha arasında ince bir denge kurmuş seçkin bir sanat adamıydı, kuşkusuz. 


Ankara, 21 Ocak 1978 


(X) Oftalmolog: Göz aynâsi ile gözün içini inceleyen doktor 
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7 aylık bebekler anne ve babalarının nezaretinde hem oynayıp hem hareket ediyorlar, Aynı zamanda evde yatan bebeklerden daha çok Sey öğreniyorlar 


Yüzenbebekler daha akıllı oluyor 


@ Su içinde yerçekimi az old uğundan bebek bütün vücud unuJ istediği yere istediği şekilde hareket ettirebiliyor. Bu eylemiyle bebeğin hem tecrübesi hem de kendine güveni artıyor ve daha akıllı oluyor © Üç aylıkken suya girenler, suya hiç girmemiş olanlara göre ilişki kurmada daha başarılı 


ve olaylar karşısında daha az şaşırıp daha cesaretli oluyorlar. Bir ödevin çözümü için 


. SPOR SERVİSİ 

14 aylık bebekler her 
sabah saat 8-9 arası 5 
kez suya dalıyorlar ve yüzüyorlar. Evet yanlış duymadınız. 14 aylık bebekler hatta daha küçükleri havuzda yüzüyorlar. 
Hem de sudan çok hoşlanıyorlar. Özellikle ılık suda oynamaya ve dalmaya başlayan bebekler suyu ana rahmindeki hayatın bir parçası olarak benimsiyorlar. Tabii onların suda zevkini kaçıracak muamele edilmezse. 
Çocuklar (o kafalarını suya soktukları zaman anneler ve babalar telaşlanmamalıdır. Çünkü nefes koruma refleksi denen bir refleks, çocuğu ilk altı ay içinde çeşitli tehlikelere karşı korur. 


Spor okulunda amaç, 


bebekleri süper yüzücü olarak yetiştirmek değil, Amaç her çocuğun doğal hareket ihtiyacını karşılamak ve sağlamak. 
Su içinde, yer çekimi az olduğu için bebek bütün Vücudunu istediği yere istediği şekilde hareket ediyor. Bu eylemiyle bebeğin hem tecrübesi hefh- de kendine güveni artıyor ve daha akıllı oluyor. 

Köln'deki Spor`Pedogogu Prof. Liselott Diem, 
165 çocuk üzerinde yaptığı araştırmada bu gerçeğe ulaştı. 

Yapılan bütün testler- de ilk üç ay içinde suya dalan çocukların hiç suya girmeyenlerden daha başarılı oldukları saptandı. Bu çocuklar ilişki kurmada daha başarılı olup grup içinde kendilerini daha rahat hükmediyor ani olaylar karşısında daha az şaşırıyorlar. Daha cesaretli oluyor ve hemen korkmu- 


daha çok yoğunlaşabiliyorlar 


yorlar. Güçlerini daha iyi ölçebiliyorlar. Daha aktif ve uyanık oluyorlar. Bir ödevi çözmek için daha kolay yoğunlaşabiliyorlar. Daha çabuk tepki gösterip kendilerini daha iyi kontrol edebiliyorlar, 

Psikolog Burkhard bu konuda şunları söylüyor: 

"Su çocuğun içinde serbestçe hareket edeceği ve muazzam deneyler toplayabileceği tek element. 

Kuru yerde 7 aylık olup emekleyinceye kadar çocuk ana baba kucağındadır. Ama daha birkaç haftalıkken suda yüzerek ana babadan biraz uzaklaşıp geri dönebilir. Suya dalıp yeniden yüze çıkabilir. Böylece kendine güvenir ve yavaş yavaş bağımsız” hareket etme duygusu kazanır. 
Bu bebek için kolay bir oyundur. Omuzlarını suya sokar, sırtüstü, yüzüstü döner, dalar çıkar ve santim santim her şeyi kendisi yapmaya başlar. 
Kısa zamanda kendi yaşıtlarına kadar yüzebilecek hale gelir. Böyle seyleri yalnızca suda başarabilir. 

Büyüklerin çocuklarına güveni artarken, çocukta bağımsız hareket etme gelişir. Aynı zamanda anası ve babası tarafından terkedilmediğini hisseder, 

Bu iki taraflı güven çocuğu korkusuz ve kendi bilincinde hür bir insan haline getirmeye yardımcı olur. Çocuk bu ge- 


Genç Milli Atletizm Takımımız Bulgaristan'a gitti 


ANKARA 

56 Mayıs günlerinde 
Bulgaristan'da yapılacak olan Uluslararası Miladost Atletizm yarışlarına katılacak genç Milli At- 


letizm takımımız dün otobüsle Bulgaristan'a gitti. 


Türker Arslan'ın başkanlığını yaptığı kafilede Mustafa Keleş idare- 


ci ve İlker Çetin antrenör olarak bulunacak. 

Kafilede bulunan sporcular şöyle 

Gülten Keskin. Nurten Kara, Esen Özgören, Şule Turan, Önder Toker, Murat Akman, Hanefi Atmaca, İbrahim Doğan, Sinan Alaağaç, 
Ufuk Geldişen ve Vahip Yavan. Kafile & Mart'ta yurda dönecek 


Görevinden alınan 
13 spor yöneticisi hakkındaki 
karar Danıştayca durduruldu 


ANKARA (THA) 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde görevden alınan üst kademe yöneticilerinden 13'ü hakkmdaki karar Danıştayca durduruldu ve iptal edildi. 
Danıştayca göreve iade edilme rekoru Eski Müsteşar Yardıması Mehmet Ar- 


© Anadolu Kupası Eleme Grubu Basketbol karşılaşmaları 4 grup merkezinde başladı. 

Anadolu Kupasi Eleme 
Grup maçları Sivas, Ordu, Konya ve Bursa gibi İl merkezlerinde Yapılıyor. 6 Mayısta sona erecek karşilaşmalarda grup birincisi ve ikincisi olan takımlar 23-27 Mayıs günleri arasında Antalya'da yapılacak Anadolu Kupası final karşılaşmalarına katılacaklar. 
© Beden Terbiyesi Genel ıMüdürlüğü, vefatlarında aynı yere gömülmeleri için şampiyon sporculara mezarlık 


Kısa haberler 


seven'e ait. Arseven Danıştay tarafından üç kez göreve iade edildi. 

3u arada Danıştay kararlarına rağmen yöneticiiler hala görevlerine iade edilmek için bekliyorlar. Göreve iade edilenler ise görev- de birkaç saat kaldıktan sonra tekrar görevden alınıyorlar. a 


alınmasını 


satın tirdi. 
© Başkentte yapılan yaşlilar ligi maçlarında ilginç görünümler sürerken bu haftaki karşılaşmaları Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur İle Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen'in izleyeceği öğrenlidi. 

© Rize'de yapılan lIkokullararası voleybol grup şampiyonası sona erdi, kızlarda Samsun Kazım Orbay ilkokulu, erkeklerde Trabzon 
24 Şubat likokulu birinci 
oldu. 


kararlaş- 


lişmeler içinde suyun ne harikulade birşey olduğunu keşfeder. Ana babanın çocuğunu öpmesi de daha cesaretlendirici bir rol oynar. 

Köln bilim adamları 
10 yıldır yüzmenin çocuk üzerindeki etkisini inceliyorlar. Bilim adam- 


larının vardığı bu sonuç- 


tan sonra resmi havuzlar- da bebeklere konan yüzme yasağının kaldırılma» sı bekleniyor. 

Münih Üniversitesi Çocuk Kliniği Direktörü 


Prof, Klaus Betke'de yüzmenin bebekler için en az aşı kadar önemli olduğunu ve suyun çocukları her türlü infeksiyona karşı daha dirençli yaptığını belirtiyor. 


7 aylık 


ya giren çocuklar bir kaç hafta sonra ana ve 


2 yıl sonra 165 çocuk arasında Yapılan testte yuzen ÇOCUKlârın daha dengeli olduğu saptandı 


bebekler anne ve bahasına çok bağlıdır. Halbukı doğuThdan sonra su 


babalarının dışında hareket edebiliyorlar. 


“4 yıldır ne bir yardım görüyoruz ne de bizi 


arayıp soruyorlar” 


©”Bu şartlar altında başarılı olmak için değil, kulübümüzü yaşatmak için çalışıyoruz” 


1951 yılında kurulan Fatih Spor 
Kulübü, Atletizm, Voleybol, Futbol, Basketbol, Masa Tenisi dallarında faaisizlik.. unutulmak 
„Fatih Spor Kulübünün de en büyük sorunu... Bunların bir sonucu olarak, Genel Kaptan Mehmet Tahirmen, yakınarak, fulbolun dışındaki faaliyetlerin dönem dönem aksadığını anla- 


liyet yürütüyor, İl 


tıyor. 


Mehmet 'Tahirmen 


şunları söylüyor: ”4 yıldır hiçbir yardım görmedik. Hatta, gelip sormadılar bile. Lokalimiz dahi kiralıktır, 3-5 idarecinin gayretiyle yaşıyoruz. 
Adeta, kendi yağımızda kavruluyo- 


Fatih Kulübü futbol takımı 


ruz.. Bu, şartlar altında başarılı olmak için değil, kulübümüzü. yaşatmak için çalışıyoruz. Bu yalnız bizim değil aşağı-yukarı bütin kulüplerin sorunu. 

En önemlisi; futbolcularımıza kart almak için, önümüze binbir güçlük çıkarıyorlar, kart vermiyorlar... 

Bu halimizle, amatör spordan nasıl bir başarı bekliyorlar? b 

Sahalardaki anarşi konusunda ise, Mehmet Tahirmen, hakemlerin dikkatsizliğinin ve kasıtlı davranışların etkili olduğunu belirtiyor. Tahirmen son olarak amatör sporda başarılı olabilmek için "buna sahip çıkılmalıdır” diyor. 


bu konuda 


A 


4 Mayıs 1979 


YAKLAŞIYOR 


Hacettepe Üniversitesi'ne bağh Beytepe Kampüsünde bulunan Sosyal Bilimler Kimya, Fen ve Mühendislik Fakülteleri öğrenci derneklerinin genel kurulları, 5 Mayısta başlıyor. 

Kimya Fakültesi öğrenci derneği- nin genel kurulu, genel kurulların ilkini oluşturuyor. Şu anda Kimya-Der yönetiminde Dev-Yol grubuna mensup öğrenciler var, Kimya Fakültesi öğrencileri, sorunlarıyla ilgili hiç bir somut çalışma yapmayan bu grubun nasıl bir rapor hazırlayacaklarını merak ediyorlar. 

Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Fakülte derneklerinin yönetimlerinde ise Kurtuluş grubu var, Bu derneklerin genel kurulları mayis ayının başında yapılması gerekirken, Kurtuluş Grubu bir tarih saptamaktan kaçınıyor. Bu tutum, Kurtuluş grubunun elinde bulunan dernek yönetimlerini kaybetmemek için kongreleri; bir oldu bittiye getirmeye çalıştığını gösteriyor. 

DERNEK YÖNETİMLERİ ÜYE OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE 

ZORLUK ÇIKARTIYOR 

Dernek yönetimlerinin sadece kendi taraftarlarını üye yaptıkları gözleniyor. Diğer öğrencilere üye kaydıyla ilgili herhangi bir duyuru yapılmıyor. Hatta yer yer üye olmak” için başvuran öğrencilere zorluklar çıkarılıyor. Üye fişinin olmadığı,bir yılık ödentinin peşin verilmesi givi gerekçelerle öğrencilerin üye olmaları engelleniyor. 


SAHTE SOLCULARIN AKTİFLİK PASİFLİK YARIŞLARI 


Ko ngrelerin yaklaşmasıyla okulda dağıtılan bildirilerde yoğun bir artış göze çarpıyor. Dağıtılan bildirilerin dışında yapılan herhangi bir faalivet görülmüyor. 

Seçimler öncesi H. K. vayınladığıbildiride, Kurtuluş ve vev-Yol'un "Militan bir mücadele" vermediğini "pasifist olduğunu söylüyor. Ayrıca okul idaresini faşistlikle ve çeşitli yolsuzluklara karışmakla suçluyor. 
Dev-Yol ise Kurtuluş'un "'pasifistuzlaşmacı." bir çizgi izlediğini, okula gelen sağ görüşlü öğrencileri "'Cezalandırmadığı" için eleştiriyor ve faşistleri ocezalandıracağını söylüyor, Bu anlayışla Dev-Yol'cular geçtiğimiz günlerde Beytepe'ye giden öğrenci otobüslerinin bir bölümüne içinde faşistlerinde bulunduğu gerekçesiyle silahla saldırdılar, 

Kurtuluşçular yayınıadıkları bildiride ise kendilerine yöneltileri “Pasiflik" suçlamalarından arınabilmek için, nasıl "Aktif" olduklarını yaptıkları eylemleri anlatarak kanıtlamaya çalışıyorlar. Beytepe'de dağıtılan bildirilere bir göz atıldığında, tüm sahte solcu grupların nasıl telaş içinde . "birbirlerini "pasif" kendilerini ise "aktif" gösterme çabası içinde oldukları görülüyor. Tabii bunun bir 


NN 


© 


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYTEPE KAMPÜSÜNDE ÖĞRENCİ DERNEKLERİ GENEL KURULLARI 


Sahte solcular birbirleriyle aktiflik, pasiflik varısına airdiler 


arms 
TUNCA 
AYYY 


BIR FUHUŞ OLAYI VE 


Sahte sorcuiar APOCU-DEV YOL ÇATIŞMASI 


nedeni var, IGD sene başından beri yayınladığı tüm bildirilerde "Faşistlere ve jandarmaya karşı daha aktif tavır alınması gerektiği" dernek yönetimlerinin "'Pasifizm içinde" olduklarını söylüyor ve soruyordu: ÖN-CÜ SAVAŞÇILARA NE OLDU? 

İşte bu nedenle sahte solcu gruplar gerek bildirilerinde gerekse okulda faşistlere daha çok saldırmak, sıkıyönetimle öğrencileri karşı karşıya getirmek için yarışa çıktılar. Ama ne yazık ki tüm çabalarına rağmen İGD'ye yaranamıyorlar. İGD her eylemden sonra yeni bildiriler çıkararak "Pasifizmden" dem vuruyor. 
Daha fazla kargaşalık için sahte solculara çağrıda bulunuyor. 

İGD kurduğu savaş örgütleri kanahyla yapamadığı karışıklık yaratma siyasetini diğer okullarda olduğu gibi Beytepe'de de sahte solcu grupları kışkırtarak yapmaya çalışıyor DEMOKRATİK SOLCU VE DGB'Lİ ÖĞRENCİLER KIŞKIRTMALARA 

KARŞI ÇIKIYORLAR 

Beytepe Kampüsünde bulunan Demokratik Sol'cu ve DGB'li öğrenciler tüm öğrencilerin fikirlerini özgürce açıklayabilmelerini, kışkırtma ve kavgaların son bulmasını, huzur içinde eğitimin sağlanmasını, akademik demokratik haklar için mücadele edilmesini isteyerek genel kurula katılıyorlar. 


Bu temelde kurulan demokratik beraberlik çahşmalarını seçimler yaklaşırken yoğunlaştırdı. Demok» ratik beraberliğin yayınladığı ilk bildiride özetle şöyle deniyor: 

"Bugün gençlik içinde demokrasinin yaygınlaşm .ı tüm toplumu da etkileyecek unsurdur. Fakat bir takım gruplar demokrasiyi sadece kendi düşüncelerinin söylendiği bir ortam olarak görmektedirler. Savundukları ideolojiler dışında bütün düşüncelerin özgürce konuşulmasını engellemek istiyorlar. Bütün gençliğin birlikte hareket edebilmesi için demokratık bır ortamın sağlanması gerekir. 

"Gençlik içinde gerçek demokrasi bütün düşüncelerin özgürce tartışıldığı ve herkese söz hakkı verilerek alınan kararların bütün bireylerin istemlerini kapsayacak bir yönetim mekanizması kurularak sağlanabilir. 

"Okul dernekleri gerçek demokrasiyi savunduklarında ve grup çıkarlarını terk ettiklerinde bütün öğrenciler bu derneklere üye olacaklardır. 

"Biz, demokratik beraberlik anlayışını hayata geçirmek isteyen Demokratik Sol'cu (CHP) ve DGB'li öğrenciler demokrasinin yaygınlaşması, öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin sağlanması, akademik demokratik sorunların çözümlenmesi, sosyal ve kültürel uğraşıların gerçekleşmesi için bütün Beytepeli arkadaşları bu harekete katılmaya çağırıyoruz." 


NN 


ümit Gürtuna; "TABANA DAYALI 


CHP Ankara İl Kongresi b 


CHP Ankara il Başkanı ve Başkan Adayı 


BİR YÖNETİM OLUŞTURMAYA GALISTIK” 


© Ankara il Yönetimine muhalefet eden CHP'lilerden Ankara Milletvekili Önder Sav, partideki tartışmaları "hizmet yarışı” olarak nitelendirdi 


© Bugün yapılacak olan Antalya il Kongresine üç aday katılıyor, G.Antep “te 


HABER MERKEZI 

CHP Ankara İl Kongresi bugün yapılıyor. 
1051 delegenin katılması 
beklenen kongrede şimdiki İl Başkanı Ümit Gürtuna yeniden başkanlığa adaylığını koyacak. 

Kongre öncesi görüşmelerine başvurduğumuz 
CHP Ankara İl Başkanı ve başkan adayı Ümit Gürtuna, "Tabana dayalı bir yönetim oluşturmaya çalıştık" dedi. Gürtuna Ankara'nın 21 ilçesinde yapılan kongrelerin sonuçlarına göre, şimdiki yönetimin kongreden başarılı çıkmasının beklendiğini bildirdi. 

Ankara İl Yönetimine muhalefet eder. CHP'liler den Ankara Milletvekili Önder Sav ise, CHP'deki tartışmalarla ilgili görüşlerini muhabirimize açıklarken, "kendi içinde hiz- 


Kısır parti içi grup çekişmelerinin bol bol yer aldığı kongrede, Türkiye'deki 


iki adaydan biri çekildi met yarışı yapmayan bir 


sol parti olamaz" şeklinde konuştu. 


Genel Nerkezciler tarafından, “"Belediyeciler"' olarak adlandırılan, ancak kendilerine "örgüt Emekçileri" grubu diyen muhalefet ekibinin Ankara İl Kongresinde liste çıkarmayacağı öğrenildi. 

Mehmet Kapusuz'un 
Ankara İl Başkanlığına aday gösterileceği yolundaki haberlerin doğruluk derecesini o sorduğumuz muhalefet grubunun önderlerinden bir CHP'li şunları söyledi., 


'Bir liste çıkarmamız veya İl Başkanlığına aday göstermemiz  sozkonusu değil. Ankara İl Kongresi delegasyonu büyük ölçü de masa başında hazırlan mıştır, Delege seçimleri, yüzde alt.nıştan daha faz la oranda örgüte, üyelere dayanmacan hile yoluy la yapıldı. bu bakımdan kongrede demokratik br şekilde yarışma olanağı kalmamıştır, aday çıkar mamızın gereği kalmamıştır." 


ÜMİT GURTUNA'NIN AÇIKLAMALARI 
CHP Ankara İl Başka- 


ve dünyadaki duruma ilişkin en ufak bir laf edilmedi.(Fotoğraf: AYDINLIK) 


CHP il Kadın Kolu Kongresini Topuzcular kazandı 


> İSTANBUL (ÖZEL) 
Üçünçü Dünyacılar diye tanınan grubun, yasal olmadığı gerekçesi ile boykot ettiği CHP İstanbul İl Kadın Kolu Kongresinde, ''Topuzcu"' kal'ın listesi seçimi kazandı. 

Kongre İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin oy birliği ile Divan Başkanı olarak seçilmesi ile başladı. Daha sonra söz alan İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün eşi Ayşe Tüzün, ''Kadın Kolunun ve Merkezce görevden alınan yönetim kurulunun bazı üyeleri çift kimliklidir ve en önemli eylemlerin- den saydıkları 'Evlat Acısına Son' mitingi. bir başını İKD ve Dev-Sol'un çektiği çift başlı bir miting tir'' dedi. Bu- 


URBALE 


Nİ elinin emeğiyle 
@ geçinen insanlar birbirini kırmaz” 


YAŞLI BIR ANA 
“Alnının teriyle 


Arzun Turan adlı yaşlı ev 


Aysel Bay- masına 


larını 


nun üzerine salon yuh sesleri ile çınlamağa başladı. Eleştirileri cevaplamak için söz alan Başkan Adayı Aysel Baykal; Partiye hiçbiryabancı unsurun sızizin vermeyeceklerini, acısına Son Mitingin'de İKD ile demokrasi temelinde bir işbirliği yaptık- ve İKD'yi kadın hareketinde yeri olan bir örgüt alarak gördüklerini söyledi. Söz alan diğer delegelerin konuşmalarından sonra oylamaya geçildi. 285 Delegeden 215'inin katıldığı toplantıda 168 delege oy kullandı ve seçime katılan tek liste Aysel Baykal' ın Başkanlığındaki Yönetim Kurulu kazandı. Ayrıca Merkez Yönetim Kurulu Kongresi içinde 19 delege seçildi 


Evlat 


HASAN YILDIZ 


“devrimcilik” 
adıaltında genç kızları evlerinden ayırıyorlar 


HABER MERKEZİ 
Tunceli'nin merkezinde bundan bir süre önce iki kız ile iki erkeğin fuhuş yaptığı söylentisi yayıldı. Kızlardan biri bir süre önce Halkın Yolu'ndan diğeri de bir süre önce TİKKO'dan ayrılmışlardı. 


kişi gelerek neden böyle söylediğini soruyorlar. Kendisi- nin yalan söylediğini ve bunu düzeltmesini istiyorlar. Şöför ile Dev-Yol'cular arasındaki tartışma giderek kavgaya dönüşüyor. Şöförün akrabası olan birkaç Apo'cuda kavgaya giriyor. Kavga büyüme- den çevredekiler tarafından önleniyor. Ancak sözkonusu kavga Dev-Yol'cular ile Apot cular arasında büyük gerginliğe neden oluyor ve ertesi gün yani 15 Şubatta da öğle vakti, aynı tartışma si- 


Uzun süren bu çatışmayı polis seyretti ve müdahale etmedi. Olaydan sonra TÜS-DER adlı bir sağlık kuruluşunu * hiç yoktan aradı, oysa çatışmada otomatik silahlar kullananlar ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlardı. Ayrıca olayla yakından uzaktan hiç bir iliskisi olmayan altı kişi polis tarafından gözaltına alındı. 


APOCULAR HALKI TARADIKLARINI 
İNKAR ETTİLER 


kadınına Tunceli'deki bu du rum hakkında ne düşündü- günü sorduk: 

A.T: Bu duruma birbirini yiyen, kıran devrimciler sebep oluyor. Durum çok kötüdür. Şimdilerde çocuklar anasını atasını tanımıyorlar. 
Bu güne kadar hiç duymadığımız görmediğimiz şeyler yapıyorlar. Eskiden huzur vardı. İyilik dostluk vardı. 
Şemdi herkes korku ve panik içindedir. Kimse evladından, canından, malından emin değildir. Yarın ne olacağı hiç de belli değildir. 

H.Y: Tunceli o eski gün- 


arzun Turan adlı yaşlı ev Kadını: “Şimdi gençler anasını atasını tanımıyor. Hiç kimse canından ma-Indan emin değil?" 


kırmuzdıDaha sonra s 


lık solculuk çıkı, O 2 n hele neyse, daha sonra solcu gruplar birbirini 


kırmaya başladı. İşte o zaman her şey alt üst oldu. 
Bir kere okul, köy, yol ar- 


kadaşları birbirini kırmaya başlarsa komşu komşuya düşman edilirse artık ne kalır ki? 


H.Y: Sizce neden solcu gruplar birbirlerini kırmaya 


nı Ümit Gürtuna sorularımızı şöyle cevapladı: 


AYDINLIK: 4 Mayıs ta yapılacak İl Kongresi sonuçları ne olabilir? 


GÜRTUNA : Uzun süren çalışmalardan sonra 
İl Kongresine gelindi. Bu arada 21 İlçe'nin kongreleri yapıldı. Doğal olarak, bu sonuçlara göre şimdiki yönetimin kongre sonunaa başarılı çıkması bekleniyor. Şu ana kadar karşı'bir liste çıkartılmasına ilişkin ciddi bir bilgi- de bulunmamaktadır. An cak CHP demokrasiye i nanmış bir partidir. Son dakikada dahi bir liste çıkar ve demokratik bir yarışma yapılır. Sonucun her halükarda CHP yararına olması önemlidir. 

AYDINLIK: Sizin yönetiminizin özelliği nedir? 

GÜRTUNA: Şu an yönetimde bulunan arkadaşların ortak bir yapıları vardır: En kutsal değer emektir. Bu düşüncenin uygulanabilmesi için de halk oyuna dayalı demok ratik yöntemin geçerliliği temel görüştür, Bu düşünceyi tabana yansıtmadan, ona dayandırma- dan herhangi bir sonuç alınacağına inanmıyoruz. 
Bu nedenle yalnız kariyerist seçim hesapları yerine tabana dayalı bir yö netim oluşturmaya çalıştık. Bunun olumlu sonucunu da aldığımız kanısındayım 

AYDINLIK: Ankara örgütündeki muhalefetin durumunu nasıl değerlendiriyor sunuz? 


GÜRTUNA: Muhalefet demokrasinin vazgeçilmez özelliğidir. İktidar da bulunanların daha dikkatli davranmalarını sağlar. Bu bakımdan Ankara örgütünde ciddi bir muha lefet sağlık unsurudur. 
Ancak bu muhalefetin ni- 


rekir. Eğer iktidarı daha sağlıklı bir yöne sürüklemek isterlerse bu fayda getirir. Yok yalnız sırf kendilerinin gelecekteki seçim hesapları için davranırlarsa durum değişir. 
Zaten böyle bir görünüm de ortaya çıkmıştır. Aralarında sol yorumlamada görüş ayrılığı olduğu sanılan muhalefet belli bir ittifak kurmakta sakınca görmemiştir. Hem de bu kanadın biri diğerini yıllardan beri anti-demokratik olmakla suçlarken, ittifak kurması partinin halkın istekleri doğrultusunda hareket etmesin- den çok, kendilerinin gelecekte yeniden milletve - kili seçilmelerinin önemli olduğunu ortaya koymuş tur. Ayrıca bu tutum bi zim için hiç de şaşırtıcı olmamıştır. 

AYDINLIK: Kurulta- ya ilişkin görüşleriniz nedir? 

GÜRTUNA: Türkiye' 
nin bugünkü koşullarında önümüzdeki Kurultayın da önemi ortaya çıkar. 
Ankara örgütü sözle değil her şeyiyle Genel Başkan Sayın Bülent Ecevit'in yanında olmaya hazırdır Sayın Genel Başkan ki- 


rafından kurdurulmuş solcu görünen örgütleri de iyi tanır. Biz, halkın- dan yâna olduğundan en küçük bir kuşkumuz dahi bulunmayan Sayın Bülent OEce...'ın yanında açıkça ve koşulsuz yer alacağız 
ÖNDER SAV'LA 
KONUŞMA 

CHP Ankara Milletvekili Önder Sav ise muhabirimizin sorularına karşılık olarak şunları söyledi: 

AYDINLIK: Bölgemiz deki son gelişmeleri ve bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin konumu nu nasıl değerlendiriyor sunuz? 

SAV: Bu sorunuza cevap vermeyeceğim. 

AYDINLIK: CHP'nin birlik ve bütünlüğü nasıl sağlanabilir? 

SAV: Bir sol partide her zaman tartışma olur. 
Bunu anlaşmazlık niteliğinde değerlendirmemek gerekir. Kendi içinde hizmet yarışı yapmayan bir sol parti olamaz ve CHP' deki iç çekişme şeklinde 


nitelendirilen (o olayların da böyle değerlendirilmesi gerekir 


AYDINLIK: CHP İlçe delege seçimleri ve İlçe Kongreleri sırasında birçok olay cereyan etti. 
Özellikle Sovyet yanlısı /raksiyonlar: o kongreler sırasında yoğun faaliyet yürüttüler. Bu faaliyetleri nasıl değerlendiriy orsunuz? 

SAV: Ben böyle bir şey gözlemedim 

ANTALYA VE 
GAZİANTEP 
KONGRELERİ 

Öte yandan bugün yapılacak olan Antalya İl Kongresinde üç grubun çekişeceği öğrenildi. 
Gaziantep İl Kongresinde ise Hasan Nehir'in adayuktan çekilmesiyle Genel Merkezcilerin adayı 


“Zihni Kutlar'ın»tek'liste , 


olarak seçime katılacağı açıklandı. 

Pazar günü yapılacak olan Trabzon İl Kongresinde tek listenin çıkması beklenirken, Çanakkale'de üç başkan adayı- nın olduğu bildiriliyor. 
Hakkari'de ise CHP'ye geçen eski AP'lilerle eski CHP İl Yöneticilerinin karşı karşıya geleceği öğrenildi. 

İZMİR'DE BAŞKAN 
ADAYLARI AKMAN 
VE BULGUN 

Bu arada Pazar günü yapılacak olan CHP İzmir İl Kongresi için şimdiki İl Başkanı Sedat Akman'ın yanısıra eski İl 


Başkanı Ekrem Bulgun ia adaylığını koyduğunu açıkladı. 

Genel Merkezciler 
Akman'ı desteklerken, İzmir'deki muhalefet 


gruplarının Bulgun'u ortak aday göstermeleri kesinleşti. 

13 ilçe Başkanı ile ortak bir toplantı yaptıktan sonra adaylığını açıklayan Bulgun şöyle dedi: 

"Ülkemizin çok kritik günler geçirdiği, bir yandan dış güçlerle, bir yandan acımasızlığını en ileri noktaya getiren muhalefetle uğraşan CHP'nin bugünlerde kendi içinde sen-ben kavgası yapması değil, birkirine karşı sevgi ve saygıyla bütünleşmeye ihtiyacı vardır. 

Bulgun "parti içinde yapay düşmanlıklar yaratarak bu düşmanlıklar 


Olaysız mı geçti? 


Sanki olaylı geçmesi için ille de bir meydan- 
da 36 kişinin katledilmesi gerekiyor. 3 

Resmi açıklamalara, gazetelerin manşetlerine bakıyoruz. 

“I Mayıs olaysız geçti", "önemli bir olay olmadı", "sessiz geçti". 

Koskoca İstanbul'un 4.5 milyon nüfusuyla birlikte evine kapanması olay değil! 

İşçi sınıfının işçi bayramında evlerine kapanmış olması olay değil! 

İzmir'in Konak Alanında Rusya'ya bağlılık gösterilmesi olay değil! 

Bazı ucuz kahramanların sahte TKP ile rekabet uğruna çocuk gibi “işte sokağa çıktım" deyip kendilerini gözaltına aldırmaları olay de-Sİ 

İçişleri Bakanlığında "1 Mayıs bürosu" kul rulması, "korsan miting" sözünün ` yetkilile- 

in demeçlerinc geçecek kadar güncelleşmesi f 

olay eğil 

DİSK yöneticilerinin 4.5 milyon insanı evine kapattırdıktan sonra nezarethaneden mesaj yayınlayıp “amacımıza ulaştık" demeleri olay değil!... 3 

Bütün dünya emekçilerinin yüzyıla yakın birlik ve mücadele günü olarak kutladıkları i 
1 Mayıs, Türkiye'de son üç yıldır bir "tertip i 
ve kışkırtma günü", "Yaşasın Sovyetler Birliği" çığlıklarını atıldığı bir "milli ihanet günü" | haline getirilmeye çalışılıyor. 

Bir aydır ibretle bu oyunu seyrediyoruz. i 

Önce TKP'nin Sesi'nden 1 Mayısla ilgili "savaş belgileri" (sloganları) ilan edildi. Sloganlar- da savaştan başka şey yoktu. Geçen yılki "İşçi sınıfının birlik ve dayanışma günü" lafı bile, "savaş, birlik ve dayanışma günü" haline getiril- d di. Önce "mücadele" kelimesi "savaşım" olmuş, | daha sonra "ım"'ı da düşünce geriye gerçek ni- | 


yet olan "savaş" kalmıştı. 


Daha sonra savaş komitelerine "1 Mayıs'ta | savaş alanlarına" emirleri yağdırıldı. 

Ardından sıra DİSK yöneticilerini kışkırtma- | ya geldi. Rus Beşinci Kolu DİSK yöneticilerine pasifistlikten gericiliğe kadar her türlü suçlamayı yönelterek kendisiyle rakabete sokmaya, oyunlarına alet etmeye girişti. 

DİSK yöneticileri de böyle bir kışkırtmaya zaten teşne oldukları için, "1 Mayıs'ı Taksim' de kutlayacağız" diye tutturdular. | 

Ne var ki, işin bu noktaya gelmesinin baş so- ` rumlusu olan Doğu Berlin'dekiler, 1 Mayıs'tan üç gün önce İstanbul'dan vazgeçip İzmir'e gitme y 
emrini veriverdiler. Bir gün önce "yelkenleri 3 
suya indirmek savaşımda yengi demektir" diye kışkırtmaya devam ederken, ertesi gün yelken- E leri suya indirdiler. y 

Sorumluluğu da DİSK'in sırtına yıktılar. Taraftarlarına "savaşımda yenildiklerini" göstermemek için, DİSK'e saldırının dozunu iyice artırdılar. “Zaten bu gericilerin önderliğinde $ Taksim'e gitmek MİT ve CİA'nın tuzağına düş- h mektir" dediler. 

Yelkenlerin suya indirilmesi o kadar hizli cereyan etti ki, bu yüzden bazı haberleşme aksamaları (!) bile oldu. TKP'nin Sesi 27 Nisan sabahı saat 8.00'deki yayınında Maden-İş Bank- | Sen ve Baysen'in İzmir'deki gösterilere katılacağı yolundaki açıklamalarını okurken, sözü geçen sendikalar aynı açıklamayı ancak öğlene doğru kamuoyuna duyurabiliyorlardı! Yani Doğu Berlin'den düğmelerine basıldıktan sonra! 

Sonucu biliyorsunuz. Kendilerince artık dönülmez bir rekabetin içine girmiş olan DİSK 
yönetiminin tutturması, İstanbul'da sokağa çık- 3 
ma yasağı ilan ettirinceye kadar sürdü. 

Böylece Türkiye, işçi' bayramı olmaktan çıkıp, huzursuzluk ve tedirginlik günü olmuş bir | 
1 Mayıs yaşadı. 

Bu kadar olaydan sonra, halkla alay eder gibi bir laf: "Olaysız geçti!" Aynen geçen yıl Taksim'de "Yaşasın Sovyetler Birliği" pankartlarına baka baka "olaysız geçti" dedikleri gibi. H 

Herşeye rağmen bu 1 Mayıs'tan da kazançlı çıkan halk, zararlı çıkan Rusya olmuştur. Rus- f ya'nın maşalarının maskesinin iyice düşmesi, J 
“anarşinin esas kaynağı biziz” diye ilan etmele- 4 
ri, bunun uğruna iğreti ittifaklarını "savaş alanına" zorlayarak kendi içlerindeki çelişkileri derinleştirmeleri, kargaşalıktan kurtulmak isteyen halk için az kazanç değildir. 
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ESO İşletmeleri Müessesesi 


Bu iki kızı ve iki erkeği lahlı çatışmayla sonuçlandı. ilgili ji lerden bu günlere neden başladılar? ; nea iyasi : AnafatmaTuristik Tesisleri'nin Apo'cular, çatışmada kullan: MaE e aa geldi? A.T: Sol grupları en çok mo e anabda: Sa Noya A (Basın: 14315) 
yanında gören bir şöför ise dıkları otomatik silahlarla Apo'cular İse ronadan seki? A.T: Eskiden herkes o- birbirine düşüren şey içle- uluslararası sermayenin Saklarimi deği ledi 2 
ortada dolaşan dedikodulara, çevredeki halkı ve Dev-Yol' yaralının olmasına rağmen kul okurdu. İşte çalışırdı, o rindeki ajanlar, münafıklar hizmetinde olduğunu ee sözkonusu kızların Devrimci cuları taradılar. Olayda sekiz dağıttıkları bildirilerde göz alnının teriyle elinin ekme- ve hainlerdir. Yoksa bütün çok iyi bilir, Sermaye ta-Yol'dan olduğunu söyleyerek kişi yaralandı. Bu saldırıda göre göre halka ateş açtık- Ziyle geçinirdi, kimse ana- çocukların ve gençlerin kökatılıyordu. yaralanan halktan 5 kişi has- Jarınıinkar ediyorlardı. sının babasının dediğinden tü niyetli olduğunu söyleye- 

Sağda solda bu kızların taneye kaldırıldı ve olay çıkmazdı, anasını babasını meyiz. 


Gerek sözkonusu olan fuhuş olayı, gerekse halktan sekiz kişinin o yaralanması uzun süre gerginliği sürdürdü. 
Her iki grupta :- bütün yaptıklarını inkar etme yarışına girdi. Sahte solcu tekkeler, 


Devrimci Yol'dan iki kıza benzediğini anlatan şöföre Devrimci Yol grubundan iki 


resmi evraklara geçti. Diğer ——— — — —— m rm e iğ üç yaralı ise başka yerlerde 


tedavi edildiler. 


Gerçeği yünde Halkın Kurtuluşu'ndan bir kızın aylarca eve gelmemesi üzerine köyde herkes kızlarının, çocuklarının devrimci 


3 Bu tür kötü ilişkilere doğru bir bakışları olmayan çeteler, yok sen yaptın, yok ben yaptım mü- 


Sürüp birbirlerini ajanlıkla. provoka- (cadelesi veriyor, kendilerini olmaması için azami dikkat törlükle suçluyorlardı dur- aklamaya çalışıyorlardı. gösterir oldu. Köylüler demek madan. Ama hemen ardından Öte yandan Tunceli'nin o bunlar başımıza gelirlerse etim. Bir da birleşelim ortak komiteler Merkezinde olay halkın büyük (o yapacakları bu olacak kızla- çukur” kuralım çağrısı geliyordu, bir nefretiyle karşılandı. Sah- rın kadınların evi barkı belli sfat gilebilir mi? 
Devrimci Yol olaydan sonra te solcuların bir marifetleri olmayacak" dedi. gvevrimihroc” una Gil dağıttığı bildiride "sol güç- de “devrimcilik! adı altında Nazimiye İlçesinin Büyük- Hareket 


genç kızları anne babalarına yurt Köyünden bir köylü ise 


hiç bir 


lerin kendi aralarında bir piatdikoaren form olusturmaları" gereğin- düşman etmeleridir. Halkın ablasını. ziyarete giden ibir meptlerinte den sözediyordu. pizel e kişini ik Men meg solcular Süper D q esi gün em de yerine ahlaki yozlu- akkında şöyle dedi: "Kız- yok Edilir? 
à; ta ene HALKIN GÜZEL ğun cürümüşlüğün en kötüsü- larımızın devrimci olması de- gayın ilinde yası Tepetoki EE alından deste è Ta hoy GELENEKLERİNİ nü koyarak yıkmak konusun- mek eve gelmemeleri" de- 3 osmanlı Te ddoti' Ye un Kültür Mirasi BE gördükge y t hn agniglordsr YIKMAK BİR MARİFET da` birbirlerinden geri kalmı- mektir G nadolu' m rinin poydonda iiig Bu konuda birbirlerinden VOrar. | kagkis geri kalmayan tekkeler aynı Bunlar genç kızları ailele- Yarın: g 


rinden koparmayı sokaklara düşürmeyi bir marifet sanıyorlar. Tunceli halkı bu konularda sahte solculara hiç güvenmiyor. Tunceli'nin bir kö- 


zamanda Tunceli halkının evlilik, sile ile ilişkiler gibi güzel geleneklerini yıkmak konusuna da birbirlerinden geri kalmıyorlardı. 


TIKKO” cular Dest Yatılı Bölne Okulunun topraklarını işgal ediyorlar 


Devrimd-Yol Grubu sözkonusu tuhuş olayının kendileriyle ilişkisi Olmadığını anlatan ve Apo'cuların kendilerine ve sıradan kişilere ateş açmasını kınayan bildiriler Yayırlâaı. 


amaa — me 


4 Mayıs 1979 


EFES 
FESTİVALİ 
İLGİ İLE 
İZLENİYOR 


6 Mayıs'da bitecek 
olan Uluslararası 16. 
Efes Festivali'nin ilgi ile izlendiği bildirildi. 

Selçuk Belediye 
Başkanı Dr.Cahit Tanman bugüne kadar festivalin onbinlerce kişi tarafından izlendiği belirtti. Festivalide: kardeşlik simgesinin oluştuğunu belirten Tanman şunları söyledi : 

"Şimdiye kadar r ülkelerden gelen ekipler giysi, müzik, sanat bakımından halkı doyurmuşlardır. Romen, Yugoslav ve Polonya ekipleri tam kadroları ile halka unutulmaz gösterilerde bulunmuşlardır. 

"Turizm Bakanlığı" 
nın 45 kişilik folklor ekipleri yöresel folklorlarını başarılı bir şekilde sunmuşlardır. Festival tüm olarak amacına ulaşmıştır." 

Belediye Başkanı 
Tanman, İsveç televizyonunun festivali izleyip filme aldığını belirtp, bu filmlerin yabancı ülkelerde tanıtıcı olarak gösterileceğini sözlerine eklemistir. 


Uluslararası 


Cannes 
Sinema 
Şenliğinin 
Seçici 
Kurulu belli oldu 


10-20 Mayıs günleri arasında yapılacak olan Uluslararası Sinema Şenliği'nin seçici kurulu belli oldu. Fransız romancısı Francoise Sagan'ın başkanlığında oluşan seçici kurulda şu üyeler bulunuvor: 

-Sergio Amidei; İtalyan senervocusu, R.M. 
Arlaud: İsviçreli sinema eleştirmeni, Jose Luis Berlanga İspanyol yönetmeni, Maurice 
Bessy : Fransız sinema yazarı, Cannes Şenliği" nin eski yöneticisi, Paul Claudon: Fransız yapımcısı, Jules Dassin: Amerika yönetmeni, Satvajit Ray: Hintli yönetmen, Szolt Kesdi: Kovacs; Macar yönetmeni, Robert Rojdestvenski: Sovyet ozanı, Susannah York: İngiliz kadın oyuncusu. 


AFYON 
BÖLGE 
TİYATROSU 
KURULUŞ 
ÇALIŞMASI 
BAŞLIYOR 


ANKARA-ÖZEL 
Afyon Kültür Müdürlüğü'nün isteği üzerine Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Afyon'da tiyatronun oluşturulması için yönetmen olarak Ferdi Merter'in gönderildiği açıklandı. 
Ferdi Merter, tiyatro kadrosunun büyük bir kısmının Afyon'da oluşturulacağını açıklayarak, çalışmalarda ki amac Afyon'da tiyatroya gidememiş herkese tiyatroyu tanıtmak, sevdirmek ayrıca tüm Afyon çevresi köylerde ve illerinde temsiller vermektir dedi. İlk oyun olarak Necati Cumalı" 
nn "NALINLAR" 3 
Mayıs'da sergilenmeye başlanacağı bildirildi. 


İSTANBUL 12. 
ASLİYE HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN 


978/493 

Davacı Mehmet Vehbi Yeşllay tarafından davalı S.S. Yuva Koop. Başkanlığı aleyhine açılan Iptal davasında; 

Yapılan soruşturmaya rağmen adresi tesbit edi. 
lemeyen davalı S.S. Yuva Koop. Başkanlığı gazete ile İlanın gıyap tebliğ ettirllmesine karar verildiğin- den adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 13.6.1979 Saat 11.30'da mahkemesi duruşma sonunda bizzat hazır bulunmasını veya kendisini ve vekille temsili ettirmesi yerin kayim olmak üzere gıyap tebliği olunur, 

Hâkim 


(Basın: 3323 -- 434) 


tius'un Şehit Edilmesi" 


sanat 


am! 


A GRECO 
EFSANESİNİN SONU 


MÜNIP ÖZBEN 


belirgindir. Elimizdeki kanıtlar, Klasik Rönesans devrinin Yunan ve 


El Greco'nun tablolarındak: uzun-ince insan vücutlarını ve mistik havayı açıklamak için bu büyük ustanın görme bozukluğuna maruz olduğu, akıl hastası ve hatta narkoman olduğu bile ileri sürülmüştür. 

Tarih ' boyunca (o ressamlar özellikle ya da rastlantı, sonucu konunun dış görünümü yanında özünü de vermeğe çalışmışlardır. 
Aslında sanatçıyı, zanaatkar ya da teknisyenden ayıran konu da zaten bu içgüdü, anlatım yeteneğidir. Şöyle ki, bir ressam gördüğünü tuvale aktardığında elin - de olmadan kendi kişiliğini de koymaktan (anlatmaktan) kendini alamadığı için, etkisinde kaldığı ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar hakkında da ipuçları verir. Bu ipuçları, konuda uzmanlaşmış bir gözlemciyi, sonradan ilgili kayıtların ortaya çıkarılması ile doğrulanacak bir tanıma (teşhis) götürebilir. Nedir ki, bu tıp yargılarını verenler, kendi ön-yargılarının ve sınırlı görgülerinin etkisinde kâlabilirler. Bu yüzden de El Greco'da olduğu gibi, asılsız tıbbi varsayışlar, sanatçının kuşaklar boyunca yanlış anlaşılmasına neden olabilir. 

El Greco ve çağdaşlarının çoğu yapıtları, seyircileri şa - şırtmış, sarsmıştır. Bugün bile şekil ve renklerin değişikliği çoğumuza anlaşılmaz, yabansı gelebilir. Busanatçıların akıl hastası ya da gözlerinin iyi görmedigininin sanılması bunun içindir. 
“Üslupçu" denilen resim ekolünün büyük ustalarından biri El Greco'dur. Kökeni Roma olan bu ekolün etkisi tüm Avrupa'da duyulmuştur.Bunlara genellikle olağanüstü insanlar gözüyle bakılmış, ya dahi, ya da deli denmiştir. Ardından, tutum ve teknikleri daha yaygın bir kabul gören başka sanatçılar ortaya çıkınca Üslupçular unutulmuştur. 

Üslupçuluk, konuya öz üslup (anlatım biçimi) ya da davranışın adet olarak abartılmasıdır (mübalağa). Üslupçu bir ressam, ustası bildiği bir sanatçının bazı özelliklerini taklit ederek ve abartarak, , yaratmak istediği izlenimi bozacak şekilde belirtme çabasındadır. Üslupçuluktan amaç, kuvvetli bir izlenim (inti- ba) yaratmaksa da, yapmacık değildir, çünkü yapay bir poz ya da sav değil, ressamın öz benliği- nin bir parçasıdır. Şu da unutulmamalı ki, üslupçuluk, kişisel gelişmede bir evre olarak, plastik sanatlara özgü olmayıp tıp da dahil diğer sanatlarda da görülmektedir. Üslupçuluk, daha 
dar bir anlamda, 1550 ile 1600 
arasında Rönesans sanatından Barok sanatına götüren yarım yüzyıllık geçiş devresi sanatına denir. 

Geleneğin Değiştirilmesi: Demek ki, Üslupçular geleneksel kaynaklarına sarsıcı bir görü veren ve çağdaşlarının gözünde "karikatür" izlenimini yaratan resimler yapmış olan XVI. yüzyıl sanatçılarıydı. Zamanın eleştirmenleri, bu sanatçıların kavramlar ile karşı karşıya kalınca, içtenliklerinden kuşkulanmaktan kendilerini o alamıyorlardı. Bu tepkiyi günümüzde Paplo Picasso'nun "'Şikago'lu Kadın" tablosunun uyandırdığı tepkiye benzetebiliriz. Rönesans ustalarının eserlerine baktığımızda, resim sanatında olsun, Gotik heykel sanatında olsun, "ince uzun boylu" üslupçuluk izlerine rastlıyoruz. Bazı durumlarda ve özellikle EI Greco'nun eserlerinde Bizans etkisini de görüyoruz. Bu etki, boyut ve perspektif ayrıcalıklarında ve çarpıcı renklerin kulla- 


nılmasında "öncelikle" 


Roma Sanatını anımsatan duruluğuna karşı , bir tepkinin doğduğunu düşündürmektedir. 
Kompozisyonun dengesi kasten bozulmuş, huzurun yerine mücadele geçmiştir. e İnce-zayıf insan vücutları, insan ruhunun yükselme çabalarını simgeliyor, çarpıcı renkler ve sağa-sola yılanvarı dolanmalar özellikle huzursuzluk havasını kuvvetlendirme- ye yarıyordu. 

Ressamların tek olarak zamanın toplumsal ve bilimsel değişikliklerin (ne dereceye dek) etkisinde kaldıkları (o söylenemez. Ama genel olarak bir sanat ekolü, zamanın kalıtından (miras) ayrı tutulamaz. XVI. yüzyılın sonlarına doğru bilimsel gözetleme son derece artmıştı. Bu, Galileo'nun devri, akıl çağının alacakaranlı- 
.gıydı. Aynı zamanda astronomi altın çağını yaşıyordu. Rönesans çağında Arapların bilim hazinesine kavuşmasının sonucunda fizik, matematik ve tıp büyük ölçüde zenginleşmişti. Denemeler bilim ve sanata yeni bir kuvvet aşılıyordu. 

El Greco -İspanya'yâ' vardığı zaman Arap hekimlerince: geliştirilen optik ilminin orada kök saldığını gördü ve bu konunun sanatta uygulanmasıyla ilgilendi. Diğer Üslupçu ressamlar, kompozisyonlarındaki değişikliklerde ve perspektif problemlerini çözmede konveks ayna ve kamera obskura'dan yararlanıyorlardı. Greco da bu yardımcı araç ve gereçleri biliyordu. Bunları kullandığına dair kanıt yoksa da ilmi merakı bunları düşünmesine neden olacaktı. Gerek bu bilgi, gerekse ulusçuluğu ve yetişme şekline borçlu olduğu kuvvetli ögeler (Bizantin bağnazlığı, Latin duygusallığı ve Klasik Yunan berraklığı) sözde "astigmatizm" konusunda, ilmi dayanaktan uzak varsayımların ortaya sürülmesine gerek bırakmamaktadır. Üstelik çağdaş oftalmologlar, El Greco'nun tablolarının görme bozukluğu tanımına götürmediği fikrindedirler. 


Astigmatizm kural olarak yaşla ilerlemez, Oysa, sanatçının ilk yapıtları (boyut prospeksiyon olarak)normaldir. Ancak konunun ruhunu belirtmek için de-Şişik renk üslup, ögelerini kattığında resimlerindeki insanlar uzayıp-incelmeye başlamıştır. 
Astigmatizmin sonucu olan incelme bir tek plandadır. Oysa El Greco konularını yalnız dikey olarak değil bütün yönlerde inceltip uzatmıştır. Üstelik bir astigmat gördüğünün resmini yaptığında, resmi, normal görenlere normal gelir. 


Sanatçı, renk kavramının fizyolojik yönlerinin farkında miydı, bilemiyoruz? Yine de optik ilmi öğrendiği için, bunun esaslarını da kavramış olduğu muhtemeldir. Çarpıcı renklerin yarattığı izlenim ve duygusal tepkiler, tarih boyunca bilinegelmiştir. Biz bugün göz yeteneği- nin renge göre değiştiğini, mavi gibi dalga uzunluğu kısa olan bir renk için daha fazla , kırmızı gibi dalga uzunluğu uzun olan bir renk için ise daha az olduğunu biliyoruz. oPsiklolojide birinci gruptaki renklere serin, ikinci gruptakilere ise sıcak denir. Yüzeydeki sıcak renkler, bize serin renkiere göre daha yakın gelir. 
El Greco bilerek ya da bilmeden renkleri bu ilkelere göre kullanmıştır. Parlak ve çarpıcı paleti- nin gözleri kamaştırmasını isti- 


yordu. Kullandığı ünlü açık sarı renk, durgunluk; kırmızısı heyecan, mavi ve yeşilleri ise melankoli ve düşünceyi aşılıyordu. 

El Greco 1541 de Girit'te doğmuştur. Asıl adı Kiryakos Te oto kopulos'tur. 1572 de İspanya'ya vardığında adı Domingo Theotocopuli şeklinde kaydedilmişse de "Grek" diye tanın, mıştır. O zaman 32 yaşındaydı. 
İspanya'ya gitmeden önce İtalya'da 5-6 yıl kalarak Tintoretto ve Titian'ın yanında çalışmıştı. 
İtalya'dan ayrılmasının nedeni olarak, o zaman putlaştırılan Michelangelo için uluorta konuşması söylenir. Sözünü sakınmazdı. Bir gün Sistine Chapel'deki Michelangelo'nun ünlü "Kıyamet Günü" adlı tablosundan konu açıldığında, El Greco, bu tablo bozulduğu zaman, bundan aşağı olmayan ve üstelik konuya daha yakışır bir şekilde bir yenisini yapabileceğini ileri sürmüştü. 

İspanya'da Toledo'da yerleşmiş ve 1914'de ölümüne değin, İspanyol sanatının, özellikle bu şehirde gösterdiği büyük gelişmesinin simgesi olmuştur. Kişiliği için bilinen, Toledo'da sürdüğü yaşamla ilgilidir. Kolay parlayan, dakikası bir diğerine uymayan huyu vardı. Mistik tabiatına karşın, ibadetten çok şehvetten zevk aliyordu. Paraya düşkün olmakla kullanmasını bilmiyor, Toledo ileri gelenleri durmadar yardıma koşuyordu. 
Yapıtlarına üstün değer tanıdığı için yüksek fiyatlar istiyor, alışılmamış üslubu karşısında şaşkına dönüp bedeli ödemeğe yanaşmayan müşterileriyle davacı oluyordu. İnsanları fazla ince ve uzun bulan davalıya "uzun boy cüceninkinden daha iyidir" diyor, çoğu davadan kazanmış çıkıyordu. 


Jeronima de las Cuevas adlı tek kadına bağlı kalmıştır. Jorge Manuel adını verdiği tek oğlunun annesiydi, ama jeronima ile evli olduğuna dair kayıt yoktur. 
Zamanın koyu katolik İspanya" sında nikahsız yaşaması olağanüstü sayılsa da, deli ya da islah kabul etmez bir sanatçı gözüyle bakılan El Greco'ya ayrıcalıklı bir bağımsızlık tanındığı varsayılabilir. Sanatçının özel yaşamı incelendiğinde geleneksel anlamda bir dahi, uğraşlarına tüm varlığıyla bağlı ve hiç bir karış- ma kabul etmeyen bir kişi ile karşılaşırız. 


Yirminci yüzyıl sanatı açısından Üslupçular, Fransız empresyonistlerinin ve Hollandalı Van Gogh ve İspanyol Picasso örneği, kendi yolunda giden büyük ustaların ataları sayılmıştır. Bu açıdan bakıldığında UÜslupçuların gerek kendilerinden önce gerekse sonraki izleyicilerle ilişkilerini anlayabiliriz. Tüm bunlar Üslupçuların ve özellikle El Greco'nun astigmatizmden rahatsız olup olmadığı konusundaki tartışmayı durduramamıştır. Oysa tüm kanıtlar sanatçının, görme yetenegini ve renklere karşı ince duyusunu suçlamada bırakmanın haksızlık olduğunu gösteriyor. Aslında hangi gözle bakılırsa o şekilde görüldüğü, ilmi tartışmalar- da da unutulmamalıdır. Özetle, zamanından dörtyüz yıl önce doğan El Greco, göz hastası değil, sanatında delilik ile deha arasında ince bir denge kurmuş seçkin bir sanat adamıydı, kuşkusuz. 

Ankara, 21 Ocak 1978 


(X) Oftalmolog: Göz ayndsi ile gözün içini inceleyen doktor 


Aydınlıkla 


7 aylık bebekler anne ve babalarının nezaretinde hem oynayıp hem hareket ediyorlar. Aynı zamanda evde yatan bebeklerden daha çok $ey öğreniyorlar 


Yüzenbebekler daha akıllı oluyor 


© Su içinde yerçekimi az olduğundan bebek bütün vücudunuy istediği yere istediği şekilde hareket ettirebiliyor. Bu eylemiyle bebeğin hem tecrübesi hem de kendine güveni artıyor ve daha akıllı oluyor © Üç aylıkken suya girenler, suya hiç girmemiş olanlara göre ilişki kurmada daha başarılı ve olaylar karşısında daha az şaşırıp daha 


- SPOR SERVİSİ 

14 aylık bebekler her 
sabah saat 8-9 arası 5 
kez suya dalıyorlar ve yüzüyorlar. Evet yanlış duymadınız. 14 aylık bebekler hatta daha küçükleri havuzda yüzüyorlar. 
Hem de sudan çok hoşlanıyorlar. Özellikle ılık suda oynamaya ve dalmaya başlayan bebekler suyu ana rahmindeki hayatın bir parçası olarak benimsiyorlar. Tabii onların suda zevkini kaçıracak muamele edilmezse. 

Çocuklar (o kafalarını suya soktukları zaman anneler ve babalar telaşlanmamalıdır. Çünkü nefes koruma refleksi denen bir refleks, çocuğu ilk altı ay içinde çeşitli tehlikelere karşı korur. 

Spor okulunda amaç, bebekleri süper yüzücü olarak yetiştirmek değil. 
Amaç her çocuğun doğal hareket ihtiyacını karşılamak ve sağlamak. 
Su içinde, yer çekimi az olduğu için bebek bütün vücudunu istediği yere istediği şekilde hareket ediyor. Bu eylemiyle bebeğin hem tecrübesi hefh- de kendine güveni artıyor ve daha akıllı oluyor. 

Köln'deki Spor-Pedogogu Prof. Liselott Diem, 
165 çocuk üzerinde yaptığı araştırmada bu gerçeğe ulaştı. 

Yapılan bütün testler- de ilk üç ay içinde suya dalan çocukların hiç suya girmeyenlerden daha başarılı oldukları saptandı. Bu çocuklar ilişki kurmada daha başarılı olup grup içinde kendilerini daha rahat hükmediyor ani olaylar karşısında daha az şaşırıyorlar. Daha cesaretli oluyor ve hemen korkmu- 


cesaretli oluyorlar. Bir ödevin çözümü için 


daha çok yoğunlaşabiliyorlar 


yorlar. Güçlerini daha iyi ölçebiliyorlar. Daha aktif ve uyanık oluyorlar. Bir ödevi çözmek için daha kolay yoğunlaşabiliyorlar. Daha çabuk tepki gösterip kendilerini daha iyi kontrol edebiliyorlar. 

Psikolog Burkhard bu konuda şunları söylüyor: 

"Su çocuğun içinde serbestçe hareket edeceği ve muazzam deneyler toplayabileceği tek element. 

Kuru yerde 7 aylık olup emekleyinceye kadür çocuk ana baba kucağındadır. Ama daha birkaç haftalıkken suda yüzerek ana babadan biraz uzaklaşıp geri dönebilir. Suya dalıp yeniden yüze çıkabilir, Böylece kendine güvenir ve yavaş yavaş bağımsız” hareket etme duygusu kazanır. 
Bü”bebek için kolay bir oyundur. Omuzlarını suya sokar, sırtüstü, yüzüstü döner, dalar çıkar ve santim santim her şeyi kendisi yapmaya başlar. 
Kısa zamanda kendi yaşıtlarına kadar yüzebilecek hale gelir. Böyle seyleri yalnızca suda başarabilir. 

Büyüklerin çocuklarına güveni artarken, çocukta bağımsız hareket etme gelişir. Aynı zamanda anası ve babası tarafından terkedilmediğini hisseder. 

Bu iki taraflı güven çocuğu korkusuz ve kendi bilincinde hür bir insan haline getirmeye yardımcı olur. Çocuk bu ge- 


Genç Milli Atletizm Takımımız Bulgaristan'a gitti 


ANKARA 
56 Mayıs günlerinde 
Bulgaristan'da yapılacak olan Uluslararası Miladost Atletizm yarışlarına katılacak genç Milli Atletizm takımımız dün otobüsle Bulgaristan'a gitti. 


Türker Arslan'ın başkanlığını yaptığı kafilede Mustafa Keleş idare- 


ci ve İlker Çetin antrenör olarak bulunacak 

Kafilede bulunan sporcular şöyle: 

Gülten Keskin. Nurten Kara, Esen Özgören, Şule Turan, önder Toker, Murat Akman, Hanefi Atmaca, İbrahim Doğan, Sinan Alaağaç, 
Ufuk Geldişen ve Vahip Yavan. Kafile %5 Mart'ta yurda dönecek 


Görevinden alınan 
13 spor yöneticisi hakkındaki 
karar Danıştayca durduruldu 


ANKARA (THA) 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde görevden alınan üst kademe yöncticilerinden 13'ü hakkmdaki karar Danıştayca durduruldu ve iptal edildi. 
Danıştayca göreve iade edilme rekoru Eski Müstear Yardıması Mehmet Ar- 


© Anadolu Kupası Eleme Grubu Basketbol karşılaşmaları 4 grup merkezinde başladı. 

Anadolu Kupasi Eleme 
Grup maçları Sivas, Ordu, Konya ve Bursa gibi il merkezlerinde Yapılıyor. 6 Mayısta sona erecek karsilaşmalarda grup birincisi ve ikincisi olan takımlar 23-27 Mayıs günleri arasında Antalya'da yapılacak Anadolu 


Kupası final karşılaşmalarına katılacaklar. 
Beden Terbiyesi Genel 


iMüdürlüğü, vefatlarında aynı yere gömülmeleri için şampiyon sporculara mezarlık 


Kısa haberler 


seven'e ait. Arseven Danıştay tarafından üç kez göreve iade edildi. 

3u arada Danıştay kararlarına rağmen yöneticiicr hala görevlerine iade edilmek için bekliyorlar. Göreve iade edilenler ise görev- de birkaç saat kaldıktan sonra tekrar görevden ahnıyorlar. 


alınmasını 


satın tirdi. 
© Başkentte yapılan yaşlilar ligi maçlarında İlginç görünümler sürerken bu haftaki karşılaşmaları Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çak- 


kararlaş- 


mur ile Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen'in izleyeceği öğrenlidi. 

© Rize'de yapılan İlkokul lararası voleybol grup şampiyonası sona erdi, kızlarda Samsun Kazım Orbay llikokulu, erkeklerde Trabzon 
24 Şubat lJikokulu birinci 
oldu. 


lişmeler içinde suyun ne harikulade birşey olduğunu keşfeder. Ana babanın çocuğunu öpmesi de daha cesaretlendirici bir rol oynar. 

Köln bilim adamları 
10 yıldır yüzmenin çocuk üzerindeki etkisini inceliyorlar. Bilim adam- 


larının vardığı bu sonuçtan sonra resmi havuzlar- 


da bebeklere konan yüzme yasağının kaldırılması bekleniyor. 

Münih Üniversitesi Çocuk Kliniği Direktörü Prof. Klaus Betke'de yüzmenin bebekler için en az aşı kadar önemli olduğunu ve suyun çocukları her türlü infeksiyona karşı daha dirençli yaptığını belirtiyor. 


7 aylık 


bebekler anne ve babasına çok bağlıdır. 


2 yıl sonra 165 çocuk arasında yapılan testte yuzen çocukların daha dengeli olduğu saptandı 


Halbuki doğuTndan sonra su. 


ya giren çocuklar bir kaç hafta sonra ana ve! habalarının dışında hareket edebiliyorlar. 


AMATÖR KULÜPLER ANLATIYOR 

“4 yıldır ne bir yardım 

görüyoruz ne de bizi arayıp soruyorlar” 


©”Bu şartlar altında başarılı olmak için değil, kulübümüzü 


yaşatmak için çalışıyoruz” 


1951 yılında kurulan Fatih Spor 
Kulübü, Atletizm, Voleybol, Futbol, Basketbol, Masa Tenisi dallarında faaliyet yürütüyor. İlgisizlik.. unutulmak „Fatih Spor Kulübünün de en büyük Bunların bir sonucu olarak, Genel Kaptan Mehmet Tahirmen, yakınarak, futbolun dışındaki faaliyetlerin dönem dönem aksadığını anla- 


sorunu... 


tıyor, 


Mehmet 'Tahirmen 


İzzet 


Fatih Kulübü futbol takımı 


Bu, şartlar altında başarılı olmak için değil, kulübümüzü yaşatmak için çalışıyoruz. Bu yalnız bizim değil aşağı-yukarı bütün kulüplerin sorunu. 

En önemlisi; futbolcularımıza kart almak için, önümüze binbir güçlük çıkarıyorlar, kart vermiyorlar... 

Bu halimizle, amatör spordan nasıl bir başarı bekliyorlar? 

Sahalardaki anarşi konusunda i ise, Mehmet Tahirmen, hakemlerin dikkafsizliğinin ve kasıtlı davranışların etkili olduğunu belirtiyor. Tahirmen son olarak amatör sporda başarılı olabilmek için "buna sahip çıkılmalıdır” diyor. 


ruz.. 


bu konuda şunları söylüyor: "A yıldır hiçbir yardım görmedik. Hatta, gelip sormadılar bile. Lokalimiz dahi kiralıktır, 3-5 idarecinin gayretiyle yaşıyoruz. 
Adeta, kendi yağımızda kavruluyo- 


4 Mayıs 1979 


istanbul'da korsan eylem yapanların100'ü tutuklandı 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
nın edindiği bilgiye söre İlerici Deri-İş Sendikâsın- dan Kenan Budak ile Oleyis Sendikasından Nusret Aydın'ın ise aranmak- ta olduğu öğrenildi 


İSTANBUL'DA 


1 Mayıs günü gözaltına 
alınan TİP Genel Başkanı Behice Boran, diğer yöneticiler ve üyelere İşkence yapıldığı iddiasıyla avukatları (o Sıkıyönetim Komutanlığına başvurdu. 


e Gümuşsuyu'nda, Türkiye İşverenler Sendikası kimliği bilinmeyen kişilerce bombalandı. Binanın camlarının kırıldığı olayda can kaybı olmadı. 


e Yeşildirek'te dün 
Remzi Sönmez adındaki polis memurunun taban casından çıkan kurşun, Mazlum adlı bir kişinin ölümüne yolaçtı. Olayın nedeni henüz anlaşılmadı, 

e Acıbadem Köstenci Sokakta ki boş bir arsa- da dün saat 00,45 sıralarında Tekel Fabrikasında çalışan İbrahim Uz adlı işçi kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu öldü. 

Olay yerinde yapılan incelemede iki adet 14lü şarjör ve 9 mm çapında iki mermi bulundu. 


MERSİN'DE in 1 Mayıs yürüyüşünde Kürtçe pankart taşıyan toplam 197 
kişi yakalandı. 

Mersin Cumhuriyet savcılığı yakalananlardan 
109 kisiyi tutuklama is- 


18.30 HABERLER 
18.35 MARKO 


larına cevap aranıyor. 
rinden oluşuyor. 


İzmir Turizm Folkl 


miye Pagaruşa da katıl: liğini Joseph L.Manki 


TRTI 


05.00 Açılış, Program ve Program 


Oyun Havaları 
06.00 Kısa Haberler 
06.02 GÜNAYDIN 
06.45 Kur'an-ı Kerim Açıklaması ve bir ko nuşma 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.00 Kısa Haberler 
09.02 Kadın Dünyası 
10.00 Kısa Haberler 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Şarkılar ve Oyun Havaları 
11.30 Hafif Müzik 
11.45 Türküler 
12.10 öğle Üzeri 


Program Haberleri 
13.00 HABERLER 
13.15 Halfi Müzik 
14.32 Yurttan Sesler 
15.00 Kısa Haberler 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09.30 Sabah Konseri 

10.00 N.HIIkat Culha- « S.Ersöz'den Şarkılar 


me ve Gelişmesi 
10.50 Hafif Müzik 
11.20 Türküler Geçidi 11.40 Beri Gel barışalım 12.00 Recep Birgit'ten 

Şarkılar 
12.20Türk Hafif Müziği 


ze Halk Ozanları 
13.00 HABERLER 


13.30 Olayların İçinden 

14.00 Metin Everes'ten Şarkılar ve Saz 
Soloları 

14.30 Konser Saatl 

15.00 Şarkılar 

15.20 Türküler Geçidi 

15.40 Çeşitli Müzik 

16.00 Bilge Pakalınlar'dan Şarkılar 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 09.30 Roberta Flack Söylüyor 
10.00 Türk Yorumcuları 10.30 Almanya'dan Müzik 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin [çin Seçtiklerimiz i 
13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 
15.00 Günün Konseri 
16.00 Müzik Sohbetleri 17.00 Türkçe Haberler 17.03 İngilizce Haberler 


Aydınlık 


Genel Yönetmen 


ORAL ÇALIŞLAR 


TELEVİZYON 


19.00 DOĞA BELGESELİ: Hayvanlar aleminin başlangıcı, korkuları ve umutları nasıldır soru- 


19.30 ÖNCE SAĞLIK: Program sağlık sorunlarını, ilk yardım, ana ve çocuk sağlığı bölümle- 


20.00 DIMIDAN: İzmir Televizyornunca hazırlanan programda, Anamur yöresi halk oyunları, 


21.15 MİNİK KONSER 

21.20 ÜLKELER YARIŞIYOR: Yarışmacılar Yugoslav Türk Ortak kültürü ve evrensel kültür değerleri konusunda yarışacaklar, Ayrıca programa Yugoslavya'dan gelen Spesa Gaşil ve Nec- 


22.05 TELEVİZYONDA SİNEMA: Yönetmenrollerini Elizabeth Taylor Montgomery -Clift 


Katherine Hepbum'un paylaştıkları "Geçen Yaz Birdenbire"' adlı film yayınlanacak. 


05.05 Türküler,Şarkılar ve 


12.55 Reklamlar ve Radyo 


10.30 Türkiye'de sanayileş 


12 40 Geçmişten Günümü- 


13.15 Çeşitli Klasik Müzik 


temiyle adliyeye sevkederek, 88 kişi hakkında da takipsizlik kararı verdi. 


İZMİR'DE 


1 Mayıs günü Karşıyaka'da gözaltına alınan 29 
kişiden 5'i dün tutuklandı. Bu arada, tutuklanan 
5 kişi ile serbest bırakılan 24 öğrenci 142-3. 
maddeden yargılanacaklar. 


ülkü Ocakları Bornova Şubesi eski Başkanı Mustafa Dal, dün hırsızlık suçundan tutuklandı. 
Bornova Emniyet Amiri Galip Kışla, Mustafa Dal' ın Seferihisar'da bir süre önce meydana gelen Mrsızık olayına karıştığını söyledi. 


ANKARA'DA 


Afyon CHP Milletvekili İsmail Akın, dün akşam Küçükesat'taki evi- nin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay sırasında yaralanan olmadı. Polis, saldırganlardan üçünü yakaladı. Akın, kendisine saldıranların "'ülkücü"' olduğunu bildirdi. İsmail Akın, kendisine saldıranların adlarının, Hasan Köpük, Ali Çınar ve Bilge Bektöre olduğunu söyledi e 50. Yıl Lisesi öğrencilerinden Nilüfer Karakul Mamak Askeri Cezaevin- de gözaltında bulunan ağabeyisini önceki gün ziyarete gittiğinde defteri- nin arasından 23 Nisan'da öldürülen yine aynı lise öğrencisi Vedat Alı Çetin'in resmi çıkınca gözaltına alındı 

Vedat Ali Cetin adın- 


lor Derneği sunacak. 


acaklar. 


iewlcz'in yaptığı ve baş- 


15.20 Şarkılar 

15.40 Türküler Geçidi 

16.05 Hafif Müzik 

16.25 Türküler 

16.40 Klasik Müzik 

17.00 Kısa Haberler 

17.02 Akşama Doğru 

. 18.00 Kısa Haberler 18.01 Çocuk Bahçesi 
18.06 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar İçin On 

Dakika 

20.12 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Şarkılar 
21.00 Kısa Haberler 
22.02 T.B.M.M. Saati 
22.35 Melodiden Melodiye 23.00 HABERLER 


23.10 Tatil Gecesi 
00.55 Günün Haberlerin- den Özetler 
01.00 Program ve kapanış 
01.05 Gece Yarısı 


16.20 Arkası Yarın 

16.40 Türküler 

17.00 Açıklamalı Küçük Koro 


17.30 Fransız Şarkıcıları 

18.00 Türküler Ne Der7 

18.30 Din ve Ahlak 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

19.45 Ali Rıza Gündoğdu" dan Türküler 


20.00 Başlangıçtan bu yana İnsanlık 

20.30 Küçük Konser 

21.00 S.Mutlu Akbulut'tan Şarkılar 

21.15 Spor gazetesi 

2145 Şarkılar 


22.00 Caz Müziği 

22.30 Beraber ve Solo Türküler 

23.00 beraber ve Solo Türküler 

23.00 HABERLER 

23.35 Hafif Müzik 

23.55 Program ve Kapanış 


17.06 Pop Caz 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 

19.30 Klasik Türk Müziği Korosu 

20.00 Çağdaş Müzik 

20.30 Çeşitli Müzik 

21.00 Geçmişten Günümüze Senfonik Müzik 

21.45 Çeşitli Müzik 

21.00 Geçmişten Günümüze Müzik 

21.45 Çeşitli Sololar 

22.00 Türkçe Haberler 

22.03 İngilizce Haberler 

22.06 Gecenin Getirdikleri 


23.00 Cuma konseri 
24.00 Gece ve Müzik 
_ 01.00.Program ve Kapanış 


Sahibi: BAYAŞ Basın Yayın A.Ş.adına FERİT İLSEVER 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


daki öğrenci 23 Nisan tarihinde Seyran Bağları Mahallesinde Emniyet 
1. Şube polislerince öldürülmüştü. 

eg Çankaya Yıldız Mahallesinde Salman Cam ve eşi Gülizar Cam önceki gün on kişilik sahte solcu bir grubun saldırısına uğradı. 

NİZİP'TE 

MHP Nizip İlçe Başkanı Cuma Sani Tiryaki, önceki gece evine giderken henüz kimlikleri tespit edilemeyen, kişi ya da kişiler tarafından tabancayla öldürüldü. 

Edinilen bilgiye göre 
MHP Nizip İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi üyesi olan Cuma Sani Tiryaki önceki gece Sabah Mahallesindeki evıne giderken, Çay Sokakta tabancayla yaylım ateşine tutularak olay yerinde öldürüldü. 
İlgililer olayla ilgili koğuşturmaya başlandığını belirtti. 

MHP Nizip İlçe Baş-. 
kanı Cuma San Tiryaki 
53 yaşında 18 köyün shibiydi. 

Tiryaki'nia ölümünün haber alınmasından sonra ilçede dün gece 22.00' 
den 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulandı ve çok sayıda güvenlik kuvveti ilçeye sevkedildi. 

Nizip İlçe Başkanının ölümüyle ilgili olarak Bilal Çeke adlı bir kişi gözaltına alındı. 

G.ANTEP'TE 

Düztepe Mahallesinde- ki evine gitmekte olan N-<ip Yılmaz adlı traktör si üsü, Çamlık Sokakta örneki gece açılan ateş sonucu öldürüldü. 

Bu arada Karşıyaka Mahallesi Şöför Ali Caddesinde Mustafa Akçay' 
a ait emlakçı yazıhanesi de önceki gece bombalandı. Patlamada hasar meydana geldi. 

ADANA'DA 

Adana Atatürk Parkı karşısında bakkallık yapan Mahmut Özerkan dün dükkanına gelen bir kişinin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Saldırganın olaydan sonra tezgahtarları tehdit ederek kaçtığı ve öldürülen kişinin sağ eğilimli olduğu bildirildi. 

ADAPAZARI 

Adapazarı'nın Frezli kasabasın'da dün sabaha karşı” lokanta sahibi Cabbar Mazlum ile Yakup Çolak ve Haydar Aydın arasında çıkan kavga- da Ahmet öksüz adlı orman muhafaza memuru 


öldü. 

Sanıklardan Cabbar 
Mazlum, Halil Reis ve Haydar Aydın yakalan- 


dı. Yakup Çolak adlı kişi ise kaçtı. 


ökçün” ün 
İspanya gezisinde 
AET konusu 


ele alındı 


MADRİT (THA) 
İspanya'ya yaptığı 3 
günlük resmi ziyareti bugün tamamlayacak olan Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, İspanya Dışişleri Bakanı Marcelino Oreja Aguirre ile Türkiye'nin AET üyeliği konusunu görüştü. 
Ökçün'le Oreja Aguirre arasında yapılan görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkiler de ele alındı. 

Çeşitli kaynaklardan alnan haberlere göre iki bakan Türkiye'nin Orta Doğu, İspanya'nın da Latin Amerika ülkeleriyle olan ilişkilerini: dikkate alarak birbirlerine ticari konularda destek olmayı kararlaştırdılar. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
di. 

Toplantıdan sonra Genel Sekreter Nuri Bayar tarafından açıklanan bildiride şöyle denildi: 

“1 Mayıs'ta İzmir'de yaşasın Sovyetler Birliği diye haykıran göstericileri kınamak, böyle bir hıyanet hadisesini kınamak yerine onlara teşekkür eden İçişleri Bakanı'nın bulunduğu bir hükümet işbaşında olduktan sonra ülkemizin içine düştüğü vahim durumun yadırganacak durumu yoktur. 

"'Arkaları o sıvazlanan dernek ve sendika militanları, millete, sıkıyönetim idaresine, kanunlara ve devlete maydan oku- ma cüretini işte bu hükümet 'in tavrından almaktadır." 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 

Tel: 26 52 44 

İdare Tel: 26 54 37 


ABD Türkiye'ye 
11 milyon liralik 
Fantom yedek parcası satiyor 


WASHİNGTON (ÖZEL) 

Birleşik Amerika'nın Türkiye'ye, F-4 Fantom jet savaş uçaklarının çeşitli yedek parçalarından ve muhimmatından oluşan 111 milyon dolarlık askeri malzeme satacağı açıklandı. 

Bu konuda, Birleşik Amerika Savunma Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği mesajda, Türkiye'ye karşı üç yıla yakın bir süre uygulandıktan sonra geçen yıl kaldırılan silah ambargosu yüzünden ihtiyaçların biriktiği belirtildi. Mesajda, "Ambargo yüzünden, Türkiye, Birleşik Ameri ka'yla gelenekselleşmiş bağların değerinden kuşku duymaya başlamıştı" denildi. 


Birleşik Amerika 
Savunma Bakanlığı'ndan Kongreye gönderilen mesajda, Türkiye'ye F-4 Fantom uçaklarının yedek parça ve muhimmat ihtiyacını karşılamak için yapılacak 111 milyon dolarlık satışla iki ülke arasındaki bağların yeniden güçlendirilebileceği umudunun taşındığı kaydedildi. 

Bu arada, Birleşik 
Amerika Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Davit Jones, Amerikan askeri yetkililerinin, Türkiye'deki durumdan endişe duyduklarını bildirdi. 


Birleşik Amerika Genel Kurmay Başkanı Orik Jones, Senato Dış lişkiler Komisyonu'nda yaptığı konuşmada; 


“Türkiye'deki gelişmeler, bölgede ki istikrarla birlikte NATO'nun güney kanadının güvenliğini de etkileme eğilimi göstermektedir" dedi. 

öte yandan, Birleşik Amerika » Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, çeşitli ülkelere 1980 yılında yapılacak ekonomik yardımın yüzde on oranında azaltılmasını, on ülkeye yardımın tümden kesilmesini kararlaştırdı. 


Komisyonun yardımın kesilmesi yolunda karar aldığı ülkeler; Pakistan, Afganistan, Panama, Nikaragua, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Etyopya Haiti ve Orta Afrika, 


Ekonomik yardımın kesilmesi kararı, Pakistan için nükleer silah yapmaya çalıştığı iddiasıyla, Afganistan için bu ülke- de Amerikan büyükelçisinin bir süre önce öldürülmüş olması gerekçesiyle kesildi. öteki ülkeler için ise, insan haklarını ihlal ettikleri ya da ekonomilerini düzeltmek için gerekli önlemleri almadıkları görüşü savunuldu. 


Amerikan dış yardımı konusunda Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun aldığı kararların genellikle aynen kabul edildiğini belirten ajanslar, yönetimin yaklaşık iki milyar dolar olarak önerdiği dış yardımın bir milyar 700 bin dolar olarak bağlanmasının beklendiğini kaydediyorlar. 


çarpan oto ikiye bölündü 


İSTANBUL ÖZEL) 


Önceki gece Galata Köprüsünde aşırı hız yüzünden bir oto direğe çarparak ikiye bölündü. 
Otoda bulunan Murtaza Kazi adlı bir İranlı öğrenci öldü, üç İranlı öğrenci ise yaralandı. Yaralı öğrenciler Taksim Hastanesine kaldırıldı- 


lar. 


Türkiye Zimbabve” deki sahte seçimleri tanımıyor 


ANKARA( ÖZEL) 
Türkiye hükümeti Zimbabve'de yapılan ve Yurtsever Cephenin katılmadığı sözde seçimleri tanımadığını açıkladı 
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, Zimbabve'de ırkçı yönetimin kontrolü altında düzenlenen ve ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden Yurtsever Cephenin katılmadığı seçimlerin ve bunun sonucu oluşturulacak yönetimin Türkiye tarafından tanınmadığı belirtildi. 
Açıklamada şöyle denildi : 
"Rodezya'da 


ırkçı 


yönetimin konrolu altında düzenlenen ve ül- 
.kenin bağımsızlığı için savaşım veren Yurtsever Cephenin. katılmadığı sözde seçimlerin ve bu seçimler sonunda çoğunluğu kazandığı iddia edilen yöneticilerle, oluşturulacak yönetimin tarafımızdan tanınması söz konusu değildir. Rodezya halkının yüzde 97'sini oluşturan Afrikalıların gerçek temsilcilerinin ancak Birleşmiş Milletler denetimi altında düzenlenecek ve ülkedeki bütün siyasi partilerin ka- 


tılabileceği demokratik seçimler sonunda belirlenebileceği görüşündeyiz." 


Üç PİM üyesini öldüren polisler sivil mahkemede yargılanacak 


ANKARA (ÖZEL) 


Ankara o Sıkıyönetim Mahkemesinde, 1 Eylül 
1978 tarihinde Şentepe 
yöresinde Sadi Okçuoğlu, Mahmut Çal ve İbrahim Uzun adlı üç PİM üyesini öldürmekten sanik polislerin duruşmasna devam edildi. Duruşma hakimi Albay 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 


ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3, 


TRABZON: Cumhuriyet Mah, Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


Hamdi Sevinç "faili belli olmayacak şekilde üç kişiyi öldürmek" suçundan yargılanan Komiser Alper Yaz ve arkadaşlarının “sıkıyönetimin ilan gerekçesine uyan eylemler"'den olmadığı için görevsizlik kararı aldıklarını ve dosyayı sivilsmahkemeye iade edeceklerini gerekçeli kararla açıkladı. 


Tel: 13 10 90 — 25 25 54 


No: 16, Tel: 17 493 


YURTDIŞI BÜROLARI 
ALMANYA 


Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


Tek 
0611 437 595 


(Baştarafı 1. Sayfada dia eden savcılık kovuşturmaya başladı. İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı yaptığı inceleme sonucunda kovuşturma: 
ya gerek olmadığına karar verdi. 


savcılığın bu konudaki kararının son bölümünde gazetemizin sıkıyönetime karşı genel tutumu incelenerek şöyle deniliyor: 


''Suç kastinin tebellürü açısından soruşturma konusu yazının naklen yayınlandığı gazetenin, bu yazıdasıkıyönetime ve sıkıyönetim., bünyesin- de bulunan Silahh Kuvvetler mensupları muhatap ve hedef alındığına göre, sıkıyönetim. karşı ilanından bu yana ortaya koyduğu tavra da göz atmak faydalı olacaktır. 
Gazetenin (o Sıkıyönetim ilanıyla başlayan bütün nüshalarının incelenmesinde genel olarak sikiyönetime karşı olmadığı, bunu açıkça belirlemediği, isıkıyönetime h: ismiyle başlatılıp 

ürütülen kampanyaya dahil olduğunu gösterecek bir yazıya yer vermediği, haberlerinde de altı çizili tarzda buna yer vermediği gibi terörist eylemleri tasvip etmeyen bir tutum içinde bulunduğunu belli ettiği terörizme ve cinayetlere karşı çıktığı görülmekte olduğuna göre terörizmin, anarşinin artması sonucunu verecek olan askerlerin kanunlara karşı iteatsizliğe teşvik edilmesi fikrini paylaşmayacağı, bu düşüncede ve amaçta değilken sözkonusu yazıyı bu kasıt altında yayınlamayacağı açıktır." 


ANKARA 
SIKIYÖNETİM 
MAHKEMESİ 141-142. 
MADDELERDEN 
AÇILAN BİR DAVADA GÖREVSİZLİK 
KARARI ALDI 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi, 141-142. 
maddelerden açılan bir dava dolayısıyla görevsizlik kararı aldı. 


159,141, 142 ve 312. 
maddelerden yargılanmakta olan Emeğin Kurtuluşu İçin Işık Dergisi Yazıişleri Müdürü Müslim Çolak'ın -.dünkü duruş-- masında Topçu Albay Tu: ran Fıratlıgil, duruşma hakimi Havaalbay Nurettin Soyer, üye Hakim Hava Üsteğmen A. Tahir Kayacan'dan oluşan Askeri Mahkeme heyeti, sanık avukatı Aysel Erol' un mahkemenin bu davaya bakmaya görevli olmadığı kanısında olduğunu belirtmesi üzerine görevsizlik kararı aldı. 


Mahkeme heyeti daha önceki ara kararlarında bu davaya bakmaya grevli oldukları belirtilmiş olmakla beraber, Askeri Yargıtay'ın bu konudaki son içtihatları muvahacehesinde mahkemeleri- nin davaya bakmaya görevli olmadığı kanastijne varıldığını kararda belirtti. 


Askeri 


Kararda, dava dosya-- 


sının görevsizlik kararının /kesinlsşmesini müteakip meydana gelen uyuşmazlığın giderilmesi 


Askeri Savcılık... 


yönünde Yaratay Ceza 
Genel Kuruluna gönderi|- mek üzere Askeri Savcılığa tevdi edileceği de yer alıyor. 


İran sınırında... 


(Baştarafı 1. Sayfada) lirli bir azalma kaydedildi. 

İran'dan dönen kaçakçıların ve Yüksekora'da halkın anlattıklarına göre İran'ın sınır bölgelerinde bir süre önce şiddetlenen çatışmaların şu sıralar nispeten durulması, silaha olan talebi de azaltmış. 
Ayrıca kaçakçılar İran' daki etnik gruplar arasındaki çatışmalar nedeniy le silah sevkiyatının de çok zorlaştığını belir tiyorlar. Silah ticaretiyle uğrasan, kişiler daha önce an'da serbestçe silah satabilirken artık buna imkan bulamadıklarını, karşı grubun eline düşmeleri halinde can güvenliklerinin olmadığını söylüyorlar, 

Öte yandan, kış nedeniyle dağlık bölgelerde alınamayan sınır önlemleri karların erimeye başlaması üzerine artık uygulanmaya başlıyor. Dağlarda ve önemli geçit yerlerinde seyyar karakolların kurulması hazırlıkları başladı. Van'daki askeri birliklerin bir kısmının bu bölgeye kaydırılarak sınırda geçen yıllara oranla daha fazla önlem alınacağı söyleniyor 

Bilindiği gibi İran'da kargaşalıklar (o başgösterince Türkiye'deki bazı silah tüccarları İran'a silah sevketmeye başlamıştı. Türkiye'den çok sayıda ve çeşitli tipte silah toplayan tüccarlar bunları İran'a kaçırarak çok yüksek fiyatlarla satmışlardı. Bu arada güney sınrından giren silahların- da büyük kısmı bu bölgeye kaymış ve İran'a nakledilmişti. Otomatik silahların yanısıra, çok miktarda av tüfeği de kaçırılmştı. Bunun üzerine idari makamlar av tüfeği ruhsatlarını iptal etmişlerdi. Bunun üzerine silah kaçakçılığında bir miktar azalma kaydedilmişti. Yetkililer silah kaçakçılığının İran" a ka yani iyin Türkiye'de ki 'si li” ölçüde' azaldığını söylüyorlar. Son günlerde silah kaçakçılığının azaldı: ğı açıkça gözleniyor, ancak mermi ticaretinin devam ettiği bildiriliyor. 

Sıkıyönetimin ilanından sonra sınır bölgelerinde transit” yollar üzerindeki aramalar sürdürülüyor. 
Aramalarda yer yer jandarmanın yanısıra bölgeye yeni sevkedilen piya- de askerleri de görev alıyor. 

Irak sınırında ise, özellikle Irak'ın aldığı son tedbirlerden sonra geçişin iyice zorlaştığı bildiriliyor. o Sıkıyönetimin ilanından hemen önce 
Doğu ve Güneydoğu'ya gönderilen askeri birliklerin bir kısmı henüz harekete geçmedi. Bu birliklerin daha sonra sıkıyönetimin izleyeceği politikaya bağlı olarak, sınr ve önemli yerleşme merkezlerine (o kaydırılacağı söyleniyor. 


e ei e, 
Bakanlar... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Orta Doğu'da son ginlerde yoğunlaşan bölü: cülük faaliyetlerinin ele alınıp alınmadığını soran bir gazeteciye , "Toplantıda bölgedeki bütün so runlara değinildiğini" bildirdi 

Bakanlar Kuruluna girerken bir gazetecinin sorulârını.. cevaplayan Başbakan Ecevit 1 Mayıs'ta içinde gazetecilerin ve TİP Gene: Başkanı'nın da bulunduğu bazı kişilerin tartaklandığı konusundaki soruya cevap verirken şöyle ded: 

“Bazı münferit olaylar olmuş olabilir. Bu, geniş bir uygulzma alanı içinde önlenmesi zaman zaman güç olaylar olabilir. Fakat ben sıkıyönetim makamlarının basının görev yapmasını kolaylaştırmak için büyük bir iyiniyet içinde olduğuna inanıyorum. Eğer bunun bazı istisnaları olmuşsa ilerde bazı olaylar olmaması için. * önlem alınacaktır." 

MSP'nin asgari geçim indirimi için tek maddelik bir yasa hazırladıkları yolundaki demeç hakkındaki görüşü sorulduğun- da Ecevit, "'Vergi yasası- 


nın meclisten çıkmaması nedeniyle devlet bütçesinden ödenekler ayrıldığını eve en az geçim indirimi ile ilgili düzenlemenin ancak vergi yasasının bütünlüğü içinde gerçekleşebileceğini söyledi. 

"Turhan (o Feyzioğlu" 
nun hükümeti düşürmeyi amaçlayan bir gensoru hazırladığı"'na ilişkin bir soruya da Başbakan şöyle cevap verdi: 

“Gensoru henüz hazırlanmadığı için bu konuda bir yorumda bulunmak istemem. Bütün gensorulardan hükümetimiz güçlenerek çıkmıştır." 

İZMİR'DEKİ 

GÖSTERİLER 

HAKKINDA 
SORUŞTURMA AÇILDI 

Izmirc:2 1 Mayıs ginü düzenlenen gösterilerde, Kürtçülük v2 bölücülük propagandası yarıldığı gerekçesiyle Savcılık tarafından soruşturma açıldı. 

İzmir oolisinin Savcılığa yaptığı başvuru üzerine durumu değerlendiren Savcılık 1 Mayıs'ta yapılan her iki yürüyüşün tertip komiteleri hakkında soruşturma açtı. 


h miktarının önem!” 


Reuther Ajansı istanbul 
Muhabiri öldü 


İSTANBUL (THA) 
Türkiye'de 14 yıldır yaşayan ve İngiliz Reuther Ajansının İstanbul muhabirliğini yapmakta olan Dimitri Nesterof geçirdiği kalp krizi sonunda öldü. 57 yaşında ve Rus asıllı olan Nesterof bekardı. 


Tayland... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


şe duydukları bildiriliyor. 

Hatırlanacağı üzere, 
Pnom Pen'e yerleştirilen Heng Samrin yönetimi ve Vietnamlı işgalciler şimdiye kadar birçok kez Tayland-Kamboçya sınırında çatışmalar çıkartmıştı. Tayland ordusu da uzun bir süredir alarma geçirilmişti. 


KAMBOÇYA'DAKİ 
LAOSLU ASKERLER 


Demokratik Kamboçya Radyosu, Vietnam işgaline karşı savaş sırasında geçtiğimiz hafta ilk kez Laoslu askerlerin öl- 


dürüldüğünü açıkladı. 
Başbakan Pol Pot önderliğindeki Kamboçya 


Devrimci Halk Ordusu ve gerilla birlikleri nisan ayının ilk haftasında, aralannda 15 Laoslu askerin bulunduğu 72 
düşman askerini savaş dışı bıraktı. 


İzmir... 


(Baştarafı 1. Sayfadâ) 


lanmaya başlandı. İzmir'de iki gündür otobüsler çalışmaz , çöpler toplanmazken belediye işçileri halkın acil ihtiyaç. 
larını karşılamak için cenaze, sıhhiye, imdat ve doğum olaylarında hizmetlerini sürdürüyorlar. 

İzmir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında mart ayında başlayan görüşmeler uzlaşmazlık kuruluna götürülmüş ve orada sendika her işçi için birinci 
yıl 175, ikinci “yıl 200 
liralik “ücret artışı istemişti. .Ancak:. Belediye yetkilileri... birinci vé ikinci yıl için 100 lira- dan fazla vermemekte diretmişlerdi. İhsan Al yanak işçisine çok yüksek ücret ödediğini iddia ederken, 23  yıllıkbir teknisyenin bordrosu 
5300 lira net maaş aldığını gösteriyor. Bu ücret Ankara Belediyesinde 17- 
18 bin lirayı bulmaktadır. 

Öte yandan İhsan Alyanak önceki gün müdürleriyle bir toplantıyaparak durumu görüştü. Alyanak, Genel-İş'i uzlaşmâzlıkla suçlarken bu grevin hükümeti 'yıprat- ma politikasının bir gereği olarak uygulamaya konulduğunu öne sürdü, 
Bu konuda fikrini sorduğumuz Genel-İş Bölge 


Merkez Şube Başkanı 
Zeki Mertol şunları söyledi: 


"Bizim grevimiz tamamen işçilerimizin ekonomik haklarını almak içindir, Alyanak bu gibi iddialarla kendi tutumunu kamufle etmek istiyor. 
Böyle bir iddianın gerçekle en yakın bir ilişkisi yoktur." 


Thatcher... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


James (o (Callaghan'ın başkanlığındaki azınlık hükümeti, İşçi Partisinin, ülkeyi yönetme güsünü yitirdiğ” gerekçesiyle Muhafazakar Partinin verdiği güvensizlik önergesinin bir oy farkla kabul edilmesiyle 29 Mart- ta düşmüştü. Bunun üzerine İngiltere Parlamentosu 7 Nisanda feshedilmiş ve 3 Mayısta erken seçimlerin yapılması kararlaştırılmıştı. 

Muhafazakar Parti 
Başkanı Bayan Thatcher, Avrupa'da "yumuşama" masalına karşı çıkan bir politikacı. Sovyet tehlikesine ve tehditlerine karşı çıktığı için bugün kadar Sovyetlerin şimşeklerini üzerine çekti. 

Öte yandan seçimlere katılan Liberal Partinin büyük ölçüde Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasında bir denge unsuru olacağı ileri sürülüyor. 
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Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
1 Mayısla ilgili olarak Ankara halkına 
ve işçilere teşekkür etti 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara o Sıkıyönetim Komutanlığı, 1 Mayıs dolayısıyla yayınlanan bildirilere ve alınan önlemlere uyan Ankara halkına ve işçilere teşekkür etti. 
4.Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesinin konuyla ilgili açıklamasında, 1 Mayıs" 
ın Ankara'da genellikle sükunet içinde geçtiği, fakat bazı yerlerde küçük gruplar halinde korsan gösterilere teşebbüs eden 


| 
toplam 588 kişinin i venlik kuvvetlerince yakalanarak haklarında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, yakalanan kişilerin 378'inin öğrenci, 46'sının memur, 4'ünün öğretmen, 32'snin serbest meslek mensubu, 69'unun boşta gezer, 59" unun ise işçi olduklarını açıklayarak bu tür hareketlere (o katılmadıkların- dan ötürü Ankara halkına ve işçilere teşekkür etti, 


Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cenkçi:” Bunalımın en büyük ağırlığını b 


basın ile sanayi yükleniyor” 


ANKARA (AA) 


Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi "Türkiye' 
de bunalımın en büyük ağırlığını, basın sanayi ve tüm sanayi kuruluşla- 


rının yüklendiğini" öy- i ledi. 

Ankara Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yazar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri bir görüşme yaptılar. 


Feyzioğlu İşgüzar hakkında gensoru 


ANKARA (THA) 

CGP Genel Başkanı 
Turhan Feyzioğlu, 13 
AP'li Parlamenter ile birlikte Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'da yolsuzluk yapıldığı yolundaki iddialar nedeniyle gensoru açılması 


önergesi verdi 


için önerge verdi. : 

Feyzioğlu ve AP'liler Millet Meclisi Başkanlıgına verdikleri gensoru önergesinde, şunları söyledi | 

"Söz konusu bakanın yerinde oturmasına razı olmak yolsuzlukların örtülmesine razı olmak demektir, 


Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Çaplı görevinden alındı 


ANKARA (THA) 
Gençlik ve Spor Bakanlığının istenmeyen adamı Müsteşar Orhan 
Çaplı görevinden alındı. 
Uzun süredir Bakan 
Çakmur ile arası açık olan Müsteşar Orhan Çaplı'ya görevden alındığı ve Bakanlık Mişavirliğine atandığını bildiren yazı kendisine dün tebliğ edildi. 
Müsteşar Orhan Çap- 


lı, bunun üzerine bakan-' lk katlarını dolaşarak genel müdürlere ve daire başkanları ile perso- 


Müsteşar Orhan Çaplı' 
nın yerine şimdilik yardımcısı Nuri Kılıcı'nın vekalet edeceği öğrenildi. 

Öte yandan Müsteşi: 
Orhan Çaplı, görevden alınmasına ilişkin kara. 
rın iptali için: Danıştay" 


nele veda etti. i 


a başvuracağını açıkladı, ` 


i 


KÖY-KOOP ile Sovyet Kooperatifler Birliği arasında Ticaret Protokolü imzalandı 


ANKARA (THA) 
Sovyetler Birliği'ne giden KÖY-K,OP Genel Başkanı Nedim Tarhan, Genel Başkan Yardımcısı Sinan Avşaroğlu ve Pazarlama Müdürü, Türkiye'ye döndüler. 

Moskova ve Gürcistan" 
da tüketim çiftliklerini inceleyen K 3Y-KOOP heyeti, Soyuzkoopvne-Shtorg'la bir protokol imzalayarak Sovyet ve Türk hükümetleri arasında imzalanan ödeme anlaşma- 


sı çerçevesinde dışalım yapmayı kararlaştırdılar. 

İmzalanan gereğince SSCB Merkez Birliği'ne o yer fıstığı, kuru üzüm, kenevir tohumu, kabak çekirdeği, zeytin ve şarap gibi tarım mallarının yanısıra deri ayakkabı, deri ve süet palto satılacak, buna karşııkia NÖY-KOGr Sovyetler Birliği'nden gübre, tarımsal mücadele ilacları ve ayçiçek yağı alacaktır. 


Perez De Cuellar:Kıbrıs” ta görüşmeler için ortam iyi 


LEFKOŞE (AA) 
Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Waldheim'ın Özel Siyasi İşler Yardımcısı Perez De Cuellar, Denktaş ile Kipriyanu arasında yapılacak görüşmelerle ilgili olarak, 


"Ortamın oldukça elverişli ve iyi olduğunu" söyledi. 

Denktaş ile Kipriyanu arasındaki Zirve görüşme- 


leri önümüzdeki 17-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 


İLAN 
Kadıköy 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden 


Davacı Mehmet Kamil Hantal taratından davalı Kadıköy Kazasker Keserci Durağı Yılmaz Mobilya üstü NO: 8'de sakin Mahzume Hantal (Girgin) hakkında açılan boşanma da- 


vasında 


Adresinde bulunamayan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiğin- den 28.6.1979 günü saat 11'de mahkemede hazır bulunmak veya bir vekil göndermeniz dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilan 


olunur. 
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Güney'den esen bağımsızlık birlik ve özgürlük 
© 9 rüzgarı 


TİKP Genel Başkanı 
Doğu Perinçek'in gezisinden izlenimler 


Oral Çalışlar 


"TÜRKİYE HALKI © 
İSbALGIYI TOPRAĞINA 


İskenderun'da geceye katılan e sayıda Demir Çelik işçisi den-İş'in zorbalığını anlattı. 


j VA . ee 
1 Mayıs gösterilerine gitmeyeni © Yaşlı bir amca "O @”iSDEMIR işçisi, 
lil el el alir Doğu Perinçek konuşmasını bitirince Demir Dökümün 'orlarmış, ir işçi arkadaş, ” m .. . ~ . Çi, 3 a *Bunlar fabrika müdürünün çev. boynuna sarıldı. “Çok doğru söyledin yeğenim Ereğli Demir Çelik'in resini sarmışlar, istedikleri gibi f S BET a a E ATA hareket ediyorlar, Cafer Keskin” dillerine sağlık” dedi. işcilerini örnek i işten att "di an lab ; A DESTA Tie gei Köylü Tekrar tekrar öpüyordu Perinçek'i, yaşlıamca. O alacaktır” 


Partisinin İskenderun yöneticilerinden Cafer Keskin, "Bunlar 


işçinin !karşısınaı ya kırk katır, Yaşlı bir amca Doğu Perin- 


r ” : A lerin heykelleri, şehit mezarları ya Krk satır Erdi reyi Ya Fransız işgaline bölgenin her yanında görülüyor. çek konuşmasını, bitirince boylik-İş, ya Madeniiş diyorlar. boyun eğmedik nuna sarıldı. “Çok doğru söyle- 


irisinin başına TKPliler diğe- 


Gece,Silifke'ni köylürinin başına da MHP'liler çörek la ll A RA lehmiş." 


lerinin folklor gösterisiyle başladı. Torosların bu yiğit insanları Ki ; hareketli Silifke oyunlarıyla Mersin'de gecenin yapılacağı geceye renk kattılar. Türkiye Ş- i ün E salonda 1800 sandalye varmış. çi Köylü Partisi İçel İl Başkanı Çelik'in işçilerini örnek alacak- Fakat geceye o kadar insan gel- Fatih Atila "Biz böylesine bir tir. Onlar kırk satırı da kırk mişti ki, gençler, yerlerini daha kalabalik beklemiyorduk. Spor k da reddettiler. Bileklerinin yasan verdi; gene yetmedi. Sa- salonunu verselerdi ne kadar güf le gerici sendika yönetim- lonun dışındaki terasın pencere- ze] olacaktı "diyerek hem sevinerini devirdiler. İsdemir işçisi de leri açıldı, yetmedi. Geceye ka- cini dile getiriyor, hem de hayıf- bu zorbalığa karsı mücadelede tılanların bir kısmı sonunda sah- Janıyordu. 8,5 aylık hamile oldu- bir çıkış yolu bulacaktır. neyi de doldurdular, yine yetme- ğunu söyleyen bir kadın Tarsus' ve heyecan son haddine varmış-İskenderun İlçe Başkanı Fuat di. Yer bulamayanların kimisi fan gelmiş Türkiye İşçi Köylü tı Perinçek, "Çukurova'nın in çevrede çok sevildiği- geri dönmek zorunda kalmıştı. Partisi Genel Başkanının elini sı- emperyalizme boyun eğmeyen ni söylediler. Canlı ve mücadeleci Çukurova Milli Kurtülüş Sa- kiyor ve "Ya orada doğurursan yiğit işçileri, kahramah köylüleri bir devrimci. Onu, Aşık Hüseyin o vaşımızda Fransız emperyalistle. diye geceye gelmemi istemeyen. Kuvayı o Milliyeciler, Mustafa nalar rine karşı kararlı bir mücadele ler oldu. Başkanımız gelmiş, hiç Kemal çok zor şartlar altında heyacanla anlatırken gördüm. yürütmüştü. Bu bölgede, hâlâ o gitmez olur muyum? dedim ve Kurtuluş mücadelesini başlattı. 
Hüseyin Kaçıran, Samandağ'a vi canlı anıları vardı. Şe- işte sapasağlam geceyi izliyo- OO, halka güvendi. Kurtuluşu için geldiğinde devrimcilerin bölün- hitler Abidesi, Kuvayı Milliyeci- rum "diyordu. apoletlerini söktü ve "Sine-i mil- 
- mesinden yakınan karamsar bir > 3 5 
hava içindeydi. İskenderun gece- E TA j i sinde sinema salonunu tıklım tıkhm dolduran kalabalığa okuduğu şiirini şöyle bitirdi. "Bak partimiz dallamyor ün mü?" 
Türkiye İşçi Köylü Partisinin bağımsızlık, birlik ve barış çizgisi nin gördüğü destek onu da canlandırmış ve etkilemişti. 


“Haydi benim 
Türkiyelim” 


Aşık İhsani "Aman erenler, barla Yaylıca köylülerinin resmini verin, yazacağım bu köyü" diyordu. Yazdı da. Aşık İhsani poceye "Haydi benim Türkiyeim” türküsüyle başladı. Türkiye" mizin doğulusu, batılısıyla birliğini gönülden isteyen analar, ba-ı cılar bu türküyü bir ağızdan söylüyorlardı. Bir ihtiyarın "yaşa" diye bağıran neşeli sesi, hâlâ kulaklarımda!... 

Devrimci Koronun "Hiç sö-- ker mi Rusların tankı gemisi” diye başlattığı marşlar, "Ne Amerika Ne Rusya, Bağımsız Demokratik Türkiye" sloganlarıyla kesiliyordu. Marşlar, 'Koş Saflara Gel Saflara Parti Bayra- 

1 Altına" diye son bulurken bü- 


din kl dillerine sağlık" dedi. Tekrar tekrar Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanını öpüyordu yaşlı amca. 
Adanalı bir kız işçi de Perinçek'in yakasına iki tane gülü birlikte taktı. 23 Nisan'daki Mersin gecesi, tam bir bayram havası içindeydi. 

Doğu Perinçek 3000 civarında Çukurovalıya seslenmek için kürsüye de sevinç 


şimdi mi eğeceğiz” 


Doğu Perinçek, işçilere, gecede şöyle seslendi ”İSDEMİR İşçisi Demir Döküm'ün Ereğli Demir 


Kaçıran'a Partinin çalışmalarını 


hu 


EASE nU- E 


TEREE E 


VW 7 i 


-e 


a 


in salon bu marşa eşlik ediyor- z 3 F 5 ; : : du. s i 8,5 aylık hamile olduğunu söyleyen bir kadın, "Bu halinle gitme, başına iş gelir, dediler. İşte Ş gan h geldim. Başkanımız gelir de hiç gelmez olur muyum" diyordu. 
Partimiz Í j "En büyük ihtiyaç halktaki cevherdir” ABD f n DUYUK ıntıyaç halktakı cevherdir emperyalizmine Í i Bugün ülkemiz büyük salularla karsı mandacılarıdır. Bunlar Kurtuluş Savaşımızın ü i | arşıyadır. Büyük zorluklar, buyuk mücadele- devrimci ruhunu geleneğini de çökertmek isti- karşı mücadelenin W lerh WE S an Diy ei ağ ri En eliyle, dişiyle, silahıyla önü m Į] ları, büyük alt-üst oluşları yaratır. Ama önder- değil, tarihiyle de savaşır, en önünde yer aldı © lik gerekir. 1918'lerdeki umutsuzluğun için- “Türkiye yumuşak lokma olmamalıdır. Çe- 


den Mustafa Kemal bir ışık gibi çıktı, Halktaki cevheri gördü, en büyük yaratıcı gücü gördü. 
Bugün Türkiye'nin ihtiyacı döviz mi, IMF'nin onayı mı? Sovyetler Birliği'nin rızası mı? Hayır! En büyük ihtiyaç halktaki cevherdir. 
“Bugün Türkiye'yi ancak Rusya'nın kurtaracağını söyleyenler vardır. Bunlar günümüzün 


tin ceviz olmalıdır. Brejnev ayısına Heyt! demelidir. Rusya'ya karşı direnmek gerekir. Tür. 
kiye halkı, Kurtuluş Savaşı'nda boyun eğerek değil, bağımsızlığın direnerek sağlanacağını ispat etmiştir. Direnerek Sovyetler Birliği dur- 


durulabilir. Doğu Perinçek 


İGD'liler bazı şehirlerde du- f varlara a İşçi Köylü Partisinin Amerikancı olduğunu id- © dia eden sloganlar yazmışlardı. | 

Doğu Perinçek, "Partimizin | alnı aktır. Partimiz, Amerikan emperyalizmine karşı mücadele- © nin içinde doğdu. Biz Amerikan emperyalizmine karşı dişe diş mücadele ederken bunlar nere- li deydiler? Onlar, 45 yıldır Türkiye dışındalar! Geçtiğimiz yıllar. © da 6. Filoya karşı mücadelenin önüne barikatlar kurmaya ça- | hşanlar, bugün sahte» TKP'nin M başına geçtiler. İ. Bilenler bizim i Sovyet (o sosyal-emperyalizmine © karşı yürüttüğümüz mücadeleyi © durdurabilmek için bu yalanla- | ra başvuruyorlar. Onlar, bizim ayağımızın titreyeceğini mi saniyorlar? Burada şahsım ve Tür. | kiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi adına söz veriyorum. i Partimizin, bunların saldırıları © karşısında kılı bile e işi g yacak.! Mücadelemize, bağımsız tve demokratik. Türkiye'yi yaratıncaya kadar devam edeceğiz! 
Türkiye halkı, toprağına işgalciyi bastırmayacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz. Brejnevler de görecek." 


Doğu Perinçek: "İSDEMİR'deMHP'nin yerini revizyonistler alıyor. Onlar işçinin karşısına ya kırk katır ya kırk satır diye çıkıyorlar." 


EE EŞE AA a. LEE SEE 


yedınlık 


LLE s A. | 


İ TIKP Genel © 
Başkanı 
Perinçek: Sınıf 


Ozge 


| 
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TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in güney gezisine mahalli gazeteler büyük ilgi gösterdi... 


BASTIRMAYACAKTI 


lete" döndü. Bugün de Türkiyemiz bir sıkıntı içindedir. Ecevit Mustafa Kemal'den örnek alıp Sovyet o sosyal-emperyalizmine karşı mücadele etmek yerine, iki süper devlet arasında cambazlık politikası izliyor. O halkın desteğine başvurmadığı ve halka güvenmediği için Türkiye'nin sorunlarının üstesinden gelemedi." 
diyerek sözlerine şöyle 'devam etti: "İGD'liler bugünün Kuvayı İnzibatiyeleridir. Ama sonları da Kuvayı İnzibatiye gibi olacaktır. Onlar bağımsızlıktan, devrimden yana ne varsa saldırıyorlar. Türkiye'ye hakim olacak olan Kuvayı İnzibatiyeler aea dir. Kuvayı Milliye ruhu uşaklık moyna altedecek kadar» güçlüür 


Tarsus, 
Adana, Ceyhan... 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı düzenlenen gecelerden sonra Adana, Ceyhan ve Tarsus'a da uğradı. Burada devrimcilerle sohbet toplantıları yaptı. Adana'da «Dev-Yol taraftarı işçiler çeşitli sorular yöneltti Perinçek'e, :Geceye'de katılmışlardı. Ceyhan'daki toplantı çok canlı oldu. Bütün katılanlar revizyonistlerin saldırılarını anlatıyorlardı. Her toplantı ve geceye sahte » solun etkisindeki devrimciler de katılıyordu. 

Mersin gecesinde 10 kişilik bir grup "Bağımsız Kürdistan" sloganını atınca, kürsüde bulunan Doğu Perinçek "Bu slogan yanlıştır. Bugün Türkiye'yi Sovyet sosyal-emperyalistleri bölmek istiyor. Bu sloganların atılmasını onlar arzu ediyorlar. Türkiye' nin birliğe ihtiyacı vardır. Bu sloganın atılmasını yasaklıyorum" demesi üzerine, bütün salon Doğu Perinçek'i alkışlarla destekledi. 


“lik defa farklı görüşten insanlar bir araya geliyor” 


Doğu Perinçek gezi dönüşü Ulukışla'nın Darboğaz nahiyesine uğradı. Bütün köylüler Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanını dinlemeye gelmişlerdi. 
Bir köylü, "ilk defa, CHP'li, AP' li, MSP'li, MHP'li: köylüler biraraya geliyoruz. Bu önemli bir aşama" dedi. MSP tarafları bir köylü, oğlunun MHP'liler tarafından m ei ve katilinin bulunamadığını Perinçek'e anlattı. "Katili ancak siz bulabilirsiniz, size güveniyorum" diyerek, oğlunun adını ve resmini verdi. 

Darboğaz, devrimcilerin çogunlukta olduğu bir nahiye. 
Darboğaz'ın folklor ekibi 4 geceye de katıldı ve Türkmen oyunları oynadı. Gezinin sonunda onlar da toplantıya gelmişlerdi. Köylüler büyük bir elma bahçesini andıran köylerinden topladıkları meyveleri hediye ettiler. 
Büyük sevgi gösterileri arasında Ankara'ya doğru yola çıktık. 


“Güneyden esen özgürlük, birlik 


ve dostluk rüzgarı” 


Doğu Perinçek'in gezisi birlik ve dostluk havası içinde sona erdi. geceye katlanlar, birlik ve dostluk havasından sevinçle ve umutla sözediyorlardı. Partinin düzenlediği bütün geceler hiç bir olay gemaan sona ermişti. Türkiye İşçi Köylü Partisi geceleri- nin diğer gecelerden en önemli farklarından biri de buydu. işte. 
Kavga, gürültü slogan Yarışı olmuyordu. Doğu Perinçek yolculuk sırasında; “Sanırım bu onbeşinci gecemiz, şimdiye kadar hepsi olaysız geçti " diyerek bu gerçeği vurguluyordu. 

onuç olarak şunu söyleyebiliriz: Güney'de halk sıkıntı ve arayış içinde. Türkiye İşçi Köylü Partisine yeni bir umut ışığı olduğu için ilgi gösteriyor. Sahte solcu çeteler hızla tecrit ediliyorlar. Güney Lim bize, Türkiye" de önümüzdeki dönem içinde esecek olan bağımsızlık ve özgürlük rüzgarının ilk müjdesini verdi. 


Silifke'nin Kırtıl köylüleri Türkmen oyunlarıyla geceye canlılık kattılar. 


# 


Darboğaz'da Milli Kurtuluş Savaşı muharip gazileri de, TİKP'nin birlik toplantısına katıldılar. (solda) 


“Türkiye halkı dağ gibi duruyor” 


“Mao'ya saldıran revizyonistler birer sineğe benzer, Mao ise koca bir dağdır. Bütün sinekler birleşse, başa da at sineği Brejnev geçse, dağa çarpsa ne olur. Bir kürek toz koparır. Mao dağ gibi duruyor. Türkiye halkı dağ gibi duruyor. TİKP dağ gibi duruyor. Ama Brejnev dedesi olan Hitler'in yanına gidecektir." 


Doğu Perinçek vi X 
Çukurova'nın her yanı Milli arıyla dolu. Mer- 


sin'de Milli Egemenlik Gecesinde bağımsızlık isteği geceye canlılık kattı. 


dsd 


